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Sotramızdaki bir dilim ekmeğin yarısını alanlar, .. 


yediğimize içtiğimize, herşeye e zam üstüne zam yapanlar, bizi işsizliğe pahalılığa “çimler 
5 ve sefalete mahkum edenler Or ala ve 
emperyalistlere uşaklık edenler pahalılığa karşı diürünlerimize yok pahasına el koyanlar b ei ŞiMDi BİZDEN OY iSTİYORLAR 


© Ecevit ve “taktik- 


Gecekondumuzu başımıza yıkanlar bizi aç-açık e ve karanlıkta bırakanlar fabrikalarda, okullarda,  Gişçiler lokayilara s tarlalarda, sınır boylarında kurşunlayanlar karşı direnmelidir T ŞİMDİ BİZDEN OY iSTiYORLAR PE MAS sahne- 


Halkın, yoksulluğun-zamların ve sefaletin altında ji r inletilmesine, emekçi halklara zulmedilmesine o. durumu ve seyirci kalanlar, yardım edenler Cephe forau D 

ŞiMDi BİZDEN OY İSTİYORLAR 
© Küçük üretici köy- 


Sömürüden ve zulümden kurtuluşumuz iğ eli kendi güçlü kollarımızla kuracağımız, tüm 

emekçi halkin demokratik iktidarıyla olacaktır m Birdal, Masis 

ürkçügil, Mihri 

z Belli (TEP), Mus- 


ZAMCILARA OY Yok == 
ZALİMLERE OY YOK 
 FAŞİSTLERE OY YOK 


ECEVİT ve _ 


(L4 S aT 
TAKTIKLERI" ——. 


CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit soh günlerde Ege" 
de yaptığı bir seçim konuşmasmda şöyle diyor: 


kiler üzerine Ecevit'in savunması böyle oldu. Ecevit bu konuşmalarında faşizme karşı tutumundaki bütün sakatlığını ortaya koyuyor. Ona kalırsa faşistler  samimiyetlerini HE- 
NÜZ kanıtlayabilmiş değiller 
Eğer biraz daha gayret ederler de samimiyetlerini kanıtlayabilirlerse onların çağrılarını göz önüne alabilir, örneğin faşistlerle bir ortaklığa, bir konlisyona yanaşabilir. Örneğin, faşi eğer bir dönem için saldırılarını durdursalar (ki bunu pekala yapabilirler) Ecevit onların barış çağrılarının samimiyetine inanarak kollarını uzata- 


hiçbir zaman ve hiçbir şart altında işbirliği yapılamayacağı kesinlikle bilinmelidir. Faşistler belli bir süre taktik planda saldırılardan. vaz geçebilirler. 
Kurt bir süre kuzu postunun içinde gizlenip, kuzuya taze ve yeşil otlar sunabilir. Ama bu hiç bir zaman faşistlerin emekçi halklarımızın can düşmanı olduğu gerçeğini değiştirmez. 
Çünkü HER ZAMAN faşistler 
Bir avuç para “babasının, bir avuç soyguncunun halkı soymasma hizmet eden uşaklardır. 
Faşizmle hiçbir zaman uzlaşılamaz, işbirliği yapılamaz. 


“CHP yillardan beri... baj1 savunmuştur, Yurtta barışı lamak için uğraşmıştır. Omun için şimdi MHP'den gelen ve HENÜZ içtenliği davranışlarla ve olaylarin kamtlanmayan barış çağrılarının muhatabı 
CHP olamaz, 


Bütün dileğimiz MHP'nin bu çağrısına içtenlik kazandırması ve yıllardır sileblı eylem için yetiştirdiği yandaşlarının 


ve militanlarının bu çağrıya o bilecektir. Meclis Başkanlığı sorunu uymalarını sağlamasıdır (...) ile ilgili olarak da Ecevit'in Ecevit'in bu tutumunun en © söylediği sözler tamamen tu- 


Gelecekteki bir yaklaşım büyük tehlikesi sadece “gele konusunda da şunu söylemek © cekteki bir yaklaşıma” kapı isterim. Ne zaman kurtları açıyor olması değildir. Asıl insanlardan önemli saymazlar, önemli olan Ecevit'in bu ko- ne zaman çocuklarımızı kurtla: o muşmaları ve ifadeleri faşistlerra yedirtmekten vazgeçerler le (şu veya bu şartla) şu veya durumu ancak o zaman Başka bu konuda işbirliği yapılabile. 
türlü değerlendirebiliriz.” (Hür. ceği şeklindeki anlayışının yariyet, 21.11.1877) ratacağı tehlikedir. Bu anlayı 

ın halk yığınları içinde faşistleri tecritten kurtaracak bir anlayış olmasıdır. Paşistlerle 


tarsızdır. Bu konuda CHP şu veya bu şart altında faşistlerle anlaşabileceğini kabul eden bir tutum ortaya koymuştur ki bu emekçi halkımıza karşı bir ihanetten başka bir gey değildir. 


minde, başkanı CHP'den seç tirmekle CHP kazançlı çıkmamış mıdır? Burada bir başka 


Son Meclis Başkanlığı olayından sonraki eleştiri ve tep- 


sorum da ortaya geliyor. Meelis Başkanı bir süre daha seçilmese ne olurdu? MC büküm: 
bütçeyi çıkartmak için Meclis Başkanmı seçtirmek zorunda idi. Yoksa bütçeyi çıkartama- 
MHP ile anlaşarak 
Meclis Başkanını seçtiren CHP sadece faşistlere yardım etmemiş, aym zamanda AP'yi ve 
MC'yi de bir çıkmazdan kurtarmıştır. 


yacaktı. 


CHP ve onun Genel Bas kanı Ecevit son dönemlerde yaptığı “taktik hata”lerle (ki bunların hata olmamasının üzerinde ayrıca duracağız) tam bir çıkmazın içine giren mevcut 
Sömürü düzeninin tam bir kurtarıcısı haline gelmiştir. MC geçen yaz başlarında büyük bir çıkmazın içine girmişken, bu çıkmazdan kurtulmak için IMF ve emperyalist güçlerin dayat. | —.. 
tığı erken seçimi kabul ederek 

MC'nin imdadına yetişmiştir. 


Seçimlerden sonra tekelci parababalarının taleplerine uysiyasetleri ile MC güçleri: | araya gelebilmesine | yardımcı olmuştur. Zamlar ve | 


nin “bir 


devalüasyon © könüsündü dā 
“sorumlu ve dikkatli”(l) tutmmuyla faşist güçlerin en büyük yardımcısı olmuştur. Meclis başkanlığı konusundaki tutumu da sadece faşistlerin işine yaramıştır. 


bu tutumunu na- 


bütün bu tutumlarını taktik hata olarak değerlendirmek tabii ki doğru olamaz. Ecevit bu tutumuyla egemen sınıfların içine girdiği derin bunalımdan çıkmasma bilerek yardımcı olmaktadır. Kendisini iktidara getirmesini beklediği tekelci burjuvaziye yeterli güvence rebilme uğruna yapmaktadır bütün bunları, 


Ecevit şimdi, hale seçim meydanlarında halkın umudu bayrağını sallamaya devam ediyor. Oysa farkında değil ki ||“ elindeki bayrağın bezi tamamen yok oldu. Şimdi o, halkın umudu bayrağı diye elinde kalan sopayı sallıyor halka. 


| 
ER 


“Suluov. 


Sarıkamış'ta z bomba fa: 


: faşistlerin | fasist einde patladi 


baskılar 

iacao gun sürüyor MHP ye Ülkü Oe dığı salonda bir bomba pati de Baal ve TRT. ayi keiki ie selesi apte BERATIT yerdi. Oluy: salında aksettik lerinin “tersi bir biçimde" 
muştur. — Salona, - devrimciler tarafından bomba arlmamış; 
tam tersine faşistlerin Jerindeki bomba .araen patlamış” 
tır. Faşistlerin oraya bömbayı me maksatla getirmis ;olabile- 


ler gerek hemen olaydan 

ta; gerekse bayabanin par 

emartyla ler faşistin cennzer. 

Sinh'bahane: ederek giriştikleri 

sarda hep gerekli sekil 

de derslerini nihlar: Ne var kt: 

Har tamani öldü Bü gibi shèri 

2 en büyük > korunruçurs : resmi 
faşist güçler oldu. 


Kars'ın Sarıkamış ilgi ne bağlı Orman İşletmesi bir gurup faşist ve onların ağababası sömürücüler tarafın. 
dan yağma edilmektedir, Ormanların bu şekilde yağma edilmesine karşı çıkan, vazifelerini namuslarıyla yapan orman memurlarının kıyıma uktraması ve sürülmesi de bu faşist çeteler tarafından tezgâhlanmaktadır. 


Polisiye! suvaılık “olâydan sonra faşistlerin; saldırıla 


Da! 
oyguladıkları biçimde 6 
sonrasında yapılacak: bir saldora. hazırlandıkları ortada: 
dir: Bombanın kendi allarinde s parlamasından sonraki giris: Sramnda, - hadik'te: polislerin.. 
tikleri saldırılarda.“ Sulavat." koruyuculuğu altindaki “ye: inn dişinden getirtilmiş $A] “| ler faist né devrime arks taşlarının kullaniimasr dæ aitita saldırdı H tada önceden biri saldır bazit $ 

Bamia varlığını kanıtlar : 


Ormanları yağma edenlerin başda, etralında bir rup faşisti toplayan Ormân lübendizi Omer Akbağa bulunmaktadır. Bu faşist sömürücünün durumu Meclis'e ve bütün partilere bildirildiği halde hiçbir önlem alınmamış. 
tr. Hatta MHP yanlısı olan 
Ömer Akbaba terfi ettirilerek mübendislikten müdür vekilli- 
Zine atanmıştır. Sarıkamış halkı bu faşist yağmacılar karşı direnişlerini sürdürmektedir. 


m ye 
İki devrimci kuruluşlar. ortak. 


Paşistler bombanın dev- 
“ihtilere: hars: kullanılmadan > anlatmışlar ve faşist saldınin. 
kendi lerinde patlaması ze: © m boss çıkaracak. şekide vine, dışarıdan bomba atılmış. karisi © OMayasımı: yaratarak saldı E Pianlirni! sabaeleme Ber mışlardir. Ne var ki Sulugl i£ 


SAYFAİİKİ 


atmak için hazırlad 


HALKIMIZ 


Dışa bağımlı ve onun güdümü altında gelişen işbirlikçi tekelci sermaye son günlerde içine düştüğü bunalımlardın kendisini kurtarmak, bunun yükünü emekçi halkımıza ödetmek için baskı terör ve zulme başvurmaktadır. ` 


Hakim sınıflar yabancı sermayeden (IMF) kredi sağlamak için onların ber istediğini yapmak zorunda kalmıştır. Mahsul taban fiyatları düşük tutulmuş, işçi ve memur maaşları dapgurulmuş, Ostüste zamlar yapilarak _fiyatiar , halkımızın kaldıramayacağı kadar kontrolsüz olarak yükseltilmiştir, 

Taban fiyatlar, ücretler ve zamlera karşı halkımızın tepkisini bastırılabilmek için hakim sermaye kendisinin koruyuculuğunu yapan MİT, KONTR GERİLLA ve faşist ülkü ocaklı-MHP'E besleme komandoları vasıtasıyla Türkiye" nin her yerinde baskı zulüm ve şiddeti uygulamaktadır. 


Bu baskı, zulüm ve şiddetin bir parçası da cumartesi gecesi ilçemiz SULUOVA'da yaşanmış MHP'nin eğlence gecesi maskesi altında önceden hazırlanan plana göre uygulandığı 


izlenimi uyandırmıştır. 
içerisinde gre emk eğer ri 

isinde patlamıştır. Or ve teşvil ederek önceden planlandığı belli olan şekilde kendilerinden olmayan iş yerlerini ve ilerici demokratik dernekleri tamamen tahrip ve yağma etmişlerdir. Yaptıklarını örtmek ve suçu halkımıza yüklemek için birtakım yalanlara bayvurmaktadırlar. 
Ancak halkımızın uyanıklığı olayları iyi görüp kavraması bu yalanla ortaya çıkarmıştır. Halkımızı artık barış çağrılarıyla kandıramayacaklardır. 


Hakim sermaye soygun ve sömürüsünün devamı için bu 


KAHROLSUN EMPERYALİZM VE İŞBİRLİKÇİLERİ KAHROLSUN FAŞİZM 
YAŞASIN HALKIMIZIN DEVRİMCİ MÜCADELESİ 


YERALTI MADEN - İŞ TÖB-DER DİKG-DER' HALKEVİ Suluova Suluova Suluova 
Şube Bek, Şube Bşk. Şube Bek. 
28 KASIM 1977 


Kampanya çalışmaları ve yerel seçimler 


Faşist Zulme ve Pahalılığa Karşı Direniş Kampanyası'nın son döneminde, yerel seçimler ortamına giriyoruz. Süren ekonomik kriz, siyasal planda yoğunlaşan çalkantı ve çatışmalar, egemen sınıf kliklerinin ve emperyalist mihrakların siyasal müdahaleleri ve özellikle Ecevit'in gayretli çabalarının da katkısı ile oluşan vede çeşitli yeni siyasi gelişmelere açık -hatta gebe- bir “denge” ortamı, toplumsal yaşantımızın değişmeyen © unsurları zamlar ve faşist baskıların da sürdüğü böyle bir ortam içinde yerel seçimler yapılacak, Bugüne kadar, ülke çapında sürdürülen kampanya çalışmalarımız önümüzdeki günlerde yerel seçimler çalışmaları ile birleşerek sürecek. 


000 


Faşist Zulme ve Pahalılığa Karşı Direniş Kampanyası'nın bir genel değerlendirmesi (şüphesiz ki mücadelenin kampanyanın ortaya koyduğu doğrultuda devam edeceği) yerel seçimler sonrasında yapılacak. Bugüne kadarki kampanya çalışmalarında faşist zulüm ve pahalılık ülke çapında, çok geniş kapsamlı bir şekilde teşhir edilmeye çalışılmıştır. Ülkemizin çeşitli bölgelerindeki devrimciler bu doğrultuda aktif bir şekilde çaba sarfetmişler, çeşitli gösteri yürüyüşleri, protesto eylemleri, tartışmalı kahve toplantıları ve benzeri eylemler düzenlemişlerdir. Belki de ülkemiz solunda ilk kez yüzelli bine yaklaşan sayıda basılan iki özel sayı ülke sathına yayılmış, faşist zulmü ve pahalılığı teşhir eden yazıları ayrıca yüzbinlerce sayıdaki bildirilerle ülkemizin en uzak köşelerine kadar dağıtılmıştır. 


Kampanya çalışmalarımız bu doğrultuda, yerel seçimler çalışmalarımızı da içine alarak ve yoğunlaşarak sürecektir. 
Kampanyamızın yerel seçimlere kadar süreceğinin belirlenmesi. bazı sorulara neden oldu. “Yerel seçimlerden sonra pahalılık ve zulüm bitecek mi? Direniş mücadelemiz duracak mı?" şeklinde sorular ortaya atıldı. Kuşkusuz faşist zulüm. 
de, pahalılık da ne yerel seçimlerden sonra ne de daha başka bir kısa vadede sona ermeyecek, emekçi halklarımızın kurtuluşu uzun ve çetin bir mücadele sonunda gerçekleşecek. Ve yine kuşkusuz direniş mücadelemiz emekçi halkları- 


basın susturulamaz 


mızın nihai zaferine kadar sürecek. Ne var ki bütün bunlardan, mücadelemizin sonuna kadar tek ve düz bir çizgi halinde gelişeceği ve ara dönemlere ayrılamayacağı sonucu çıkarılamaz. İçinde bulunduğumuz partileşme süreci boyunca da mücadelemizi belirli dönemlere ayırarak, bu dönemler içinde tüm gücümüzü belirlenen hedeflere yönelterek, bu çalışmalar içinde tespit edeceğimiz eksiklik ve hatalarımızı gidererek yeniden ve kendi gücümüze göre mücadeleye atılarak ilerlemeliyiz. Şüphesiz ki bütün dönemlerde hedeflerimiz sınıf mücadelesinin nesnel koşullarına uyumlu olacaktır. 


Yerel seçimlerden sonra kampanyamızın ortaya koyduğu doğrultudaki mücadelemiz sürdürülmekle birlikte kampanya çalışmalarımızın geniş bir değerlendirilmesi ve eleştirisi yapılmalıdır. Ortaya koyduğumuz hedefler doğrultusunda ne yaptık? Yapmak istediğimiz şeylerin ne kadarını yapabildik? Daha başka neler yapabilirdik? Eksikliklerimiz, hatalarımız, sevaplarımız nelerdir? Bütün bunları geniş bir. değerlendirme çalışması içinde ortaya koymalıyız. Bütün bunları yaparken öznelciliğe asla yer verilmemelidir. 
Bunu. geniş bir eleştiri-özeleştiri çalışması haline getirmeliyiz. Bu arada ve bütün bunlarla birlikte yine en geniş bir şekilde somuta ilişkin teorik sorunlarımızla ilgili olarak geniş bir teorik tartışma ve eğitim kampanyasını da örgütlemeliyiz. Bu da, teorik görüşlerimizi derinliğine kavramayı bu konudaki eksiklik ve hatalarımızı düzeltmeyi esas almalıdır. Birlik-eleştiri- birlik şiarının ışığındaki tüm bu çalışmalarımız kampanya çalışmalarımızı tamamlayacak, eksikliklerimizi ve hatalarımızı tespit etmemize, onları düzeltmemize ve yeniden daha ileri hedeflere doğru hareketimizin ileri atılmasına olanak sağlayacaktir. 


YEREL SEÇİMLERDEKİ SİYASETİMİZ NE OLMALIDIR? 


Bu konuda, öncelikle şu noktayı ortaya koymak gerekir. Genel olarak “yerel yönetim kurumları”, özel olarak “belediyeler” (göreli ve sınırlı bir özerklikleri olması yanında belirleyici yanlarıyla) mevcut sömürü düzenininbirer parçasıdır. 
Bu bakımdan yerel yönetim kurumlarına bakışımız mevcut devlet yapısının diğer 


kurumlarına bakışımızdan öz olarak farklı değildir. Mevcut sömürü çarkı sürdükçe, egemen sömürücü sınıfların elindeki devlet çarkı parçalanıp, siyasal iktidar işçi sınıfının (ve emekçi sınıfların) denetimine geçmedikçe reform niteliğindeki bütün kazançlar emekçi sınıfların yaşamlarında son derece sınırlı ve kısmi bir “düzelme” yaratmaktan öteye gidemez. Yerel yönetimler kanalıyla buraların devrimci yönetimlere kavuşturulması yoluyla emekçi halka kazandırılabilecek şeyler de tümüyle bu reformlar kapsamında ele alınması gereken şeylerdir. 


Bu genel değerlendirmelerin ışığında tıpkı reformlar için olduğu gibi yerel yönetimler için de mücadele veririz. 
Fakat asla mücadeleyi doğrudan yada dolaylı olarak bununla sınırlama hatasına düşmeyiz. 


Yerel seçimlerdeki çalışmalarımızın da temel yönelimi, bağımsız bir Devrimci Hareket'in yaratılması, mevcut düzene karşı devrimci bir alternatifin ve onun unsurlarının yaratılması olacaktır. 


Bu doğrultuda, Haziran seçimlerinde olduğu gibi, her hangi bir burjuva partisini, özellikle CHP'ni desteklemek gibi bir tutumumuz söz konusu değildir. 
Erken seçimler sırasında CHP'nin desteklenmemesi şeklindeki tutumumuz bazı soru ve tereddütlere neden olmuştu. 
Bugün gelişen.olaylar karşısında bu konu yeterince açıklık kazanmış sayılabilir. 
Yalnız bu konuda şunu da (yine) eklemek gerekir: CHP'nin desteklenmemesi demek CHP'ye kaybettirmek için ne lazımsa yapmak .anlamına gelmez. Bugün esas hedefimiz başta MHP ve AP olmak üzere faşist MC çetesidir. Geniş kitleler içinde CHP'yi teşhir etme görevimizi sürdürmekle birlikte esas çabamızı bu faşist güçlerin) iz içinde tecrit edilmesine yönelteceiz. 


Devrimciler genel olarak bağımsız devrimci adayların (bulunduğu bölgelerde) seçilmesi için çaba sarfetmelidirler. Subjektif konumumuz nedeniyle bu şekilde bağımsız belediye başkan adayının çıkartılabildiği yerler sınırlıdır. Başta büyük iller olmak üzere. genellikle şehirlerde devrimci adaylar konulamamıştır. Buralarda çabalarımızı özellikle devrimci muhtar adayları, belediye meclisi ve encümen üyeliklerinin seçimine yönelteceğiz. 


Yerel seçimler çalışmalarımızı, faşist zulme ve pahalılığa karşı direniş mücadelemizin. bir parçası haline getirmeli, mücadelemizi bu doğrultuda yakseltmeli. 


DEVRİMCİ 
YOL 


dilde yayın çıkarılmasına ilişkin ilarak yasaklanmak 


kanuna da) 
istendi. 


Bn un ve dememe 


Yurtsever şirini i 


sında sessiz 


zulme karşı mücadeleyi yükseltme. 


dirler. 


ka başvuruluyor. ROJA WELAT gazetesi sorumlu müdürü 


ASKERİ, 


faşizm. bunların boşluğunu 
“Askeri Mahkemeler ile doldurma- 


komik bir gerekçeyle, yabancı 


ligasi milli zulmünü her yoldan artırıyor. Devrimciler demokratlar Kürt ulusu 


üzerindeki bu faşist zulüm karşıalmamalı, mill 


MAHKE) 


öz BASINI YARGILAYAMAZ... 


lergisi sonra, Halkın Sesi ve Aydınlık Dergilrri sorumlu müdürleri de 


askeri inahkemeler tarafından tutuklandı.Oligarşi, kendi yasalarmi vehukukumuçiğneyerek yeni baskı yolları yaratıyor. Faşizmin bu baskıları aslında onun çaresiz. 
i liginin bir kanıtıdır. 
DEVRİMCİ ÖĞRETMEN 
DERGİSİ SORUMLU 
MÜDÜRÜ TUTUKLANDI 
MELER Devrimci Öğretmen Dergisi Sorumlu Müdürü Tuncer Orde. 
mir bu derginin 5. 


tutuklanması oluyordu. Olağanüstü bir hızla harekete geçen savcı dergide “Kürtçülük” propagandasi yapıldığını “tesbit” 
gil uni Müdürü cezaeyine sevketti. Oligarşinin hiç bir baskısı Devrimci Ogretmen mücadelesini durduramaz. 


"FAŞİST ZULME vePAHALILIĞA KAMPANYASI" SÜRÜYOR 


Bugüne kadar devrimci: lar tarafından gaspedilmiştir. el sarakti. 
OSMANCIK lerin kararlı bir şekilde faşist 5 ZONGULDAK zulme ve pahalılığa karşı mü- Faşist zulme ve pahalılı- KARABÜK'TE FAŞİST Devrimcilerin faşist zul- cadele etmeleri ve siyasi teg- ga artık dur demenin zamanı- Faşist zulme ve pahallı: Tasrip osar me ve pahalılığı karşı müc hir ve tecrit kampanyasını mun geldiğine inanan Manda’ ğa karşı diri kampanya- TEPECEKTİR. 
. dele, propaganda ve teşhir yürütmeleri sonucu faşistler. nın yoksul köylüleri köyün Kozlu, Karabük ve Bartın male 
| kampanyası (ev ev, mahalle den o çözülmeler olmuştur. ortak meras ve ormanlık içelerinde yapilan halk gece- ai meni 
mahalle, köy köy yapılan Nurcular ve Süleymancılar korusunu igal etmişlerdir. leriyle sürdürüldü. Bu gecele, | Denim Çelik Fabrikasının nü. 
çalışmalar) sonucunda es! Ülkü Ocaklarından ayrılmış, Osmancıklı devrimcilerin das- re halk en geniş şekilde | Çini gene den MHP, AP ve gericiliğin onlara tavır almış, genişçe bir teğinde sıkılı bir yumruk tek katıldı, Teli el hakim olduğu Osmancık'ta sempatizan grup da devrimci bir yürek halinde birleşmisler. Program faşist zulme ve | Çelik-İv'le anlaşarak işletmeyi - hiç bir burjuva partisi Bele saflara katılmıştır. dir. En doğal hakları olan (| pahalılığı karşı yapılan ko. | fapistleştirmeye çalışmakta ye seçimiyle ilgili aday göste- köyün ortak merasını ve kö.  nuşmalarla başladı ve Aşkale d7. Ama çabaları boşuna Tememektedir. Ancak AP ve OSMANCIK MANDIRA yün korusunu tekrar ellerin- işçilerinin şanlı direnişi anle #aşizme karşı mücadele Kara-MHP ortak,nurcular da ayrı ORMAN KÖYLÜLERİNİN den almak için ağalar tarafın. tildi. Ayrıca Devrimci Yol bük'te kararlı bir şekilde sür. 
f olarak bağımsız adaylar gö: MÜCADELESİ dan göndertilen jandarmaya bağış toplandı. mektedir. | termek zorunda kalmışlardır. YÜKSELİYOR. karşı kadın erkek, çocuğu ve SOKAK GÖSTERİLERİ ANKARA CHP'nin göstermelik bir adı yaşlısıyla direnen yiğit Man- DEVAM EDİYOR yına karşılık devrimciler de Mandıra Köyü Osman- dira köylüleri jandarmayı kö- ilerici devrimci, çalışkan ve  ck'm Hacıhamza nahiyesi yün yolundan geri püskürt Zonguldak ve Kozlu'da YENİDOĞAN VE dürüst bir kişi olan eski gaları tarafından sömürülen müşlerdir. Somut pratikte ek- faşist zulme ve pahalıığa ÇALIŞKANLAR SEMTİ bağımsız belediye başkanını | yöre köylerinden bindir. Ya- meğine aşına yakacak odunu. O karşı, caddelerde yapılan gös. HALK TOPLANTILARI, bağımsız olarak desteklemek. kunda orman olmasına rağ- na kimlerin göz koyduğunu, (© teriler devam ediyor. Halk bu tedirler. Bu ittifak proletarya. men, yakacak odun bulama- düşmanının kimler olduğum © gösterilere katılıyor. Daba ön- Kampanya ile ilgili çalış. 
nın bağımsız siyasi mücade yan ve hayvan tezeği yakan, daha iyi öğrenen Mandıra ce Yenice pazarmda yapılan malar Ankara'nın çesitli sini yükseltmekte, faşizmin O Jandarma baskısının yoğun halkının mücadelesi sörüyer miting de halktan büyük de semtlerindeki (uplantılarla deteşhiri ve tecridinde önemli O Olduğu çok yoksul bir köy- ve kurtuluşa kadar eörecek. tek görmüştü. Tüm Zongul vam ediyor. Bu toplantılar, 


yol oynamaktadır, dür. Köyün ortak merası ağa- tire. dak bölgesinde kampanyamız dan iki tanesi, 11 ve 

Kasım günleri Yenidoğan ve Çalışkanlar semtlerinde yapıl» 
di. 11 Kamm akşamı Yonidokan gecekondu. semtinde yapilan toplanuda faşizmi teşhir eden konuşmalar yapıldı ve 


Emek’te faşistlere yer yok E 


Ertesi gün ise Çalışkanlar semtinde bir toplantı dùzenlendi. Semt halkının büyük ilgi gösterdiği toplantıda faşist baskı ve terör konulu 


bir film gösterisi yapıldı. Da. 
Ülkede varolan iktisadi ve bölgedeki okullarda faşist bir gösteren filli ve gerçek bir güç komitesine dönüşmesi sürecinin ha sonra semt halkından bir siyasal kriz derinleştikçe ve saldırı düzenlediler ve devrimci- olarak yer aldıkları ölçüde ve hızlanmasını sağlayacaktır. kişininde katıldığı konuşmacı- emekçi sınıf ve tabakaların mü. lerden hak ettikleri cevabı ald. sürece, faşistlerin bu yayılma lar siyasi ve ekonomik baskicadelesi yükseldikçe, oligarşi, D- lar. Faşistler o günden bu yana çabalarını sürekli olarak bastıra- Faşistlerin bölgede asgari de ları teşhir edam va faşizme. 
etim birimlerinin, ağitim karum. yurda sıkışıp kalmış durumdalar. bilecek ve onlann teşhir ve tecrit olsu bir kitle desteği sağlamaları- karşı mücadeleyi ele alan arının, mahallelerin. faşistleştiri! Yurdun elli metre ötesindeki edilmesini sürekli olarak sağlayabi zı önlemek ve kitleleri devrimci- konuşmalar yaptılar. “Zam, mesi için, “Tanrı Oligarşiyi Ko. duvarlarda yazılı olan devrimci lecek güce erişebileceklerdir. lerin saflarında şu veya bu zulüm, işkence, işte faşim", rusun” diyen faşist köpeklerini, sloganları bile silemiyorlar. Her Örneğin, yerel seçimler anti- biçimde mücadeleye sokabilmek “Kahrolsun Faşizm”, “Zam. 
devlet desteğinde halkın üzerine yayılma girişiminde hak ettikleri şist mücadelede yararlanılabile. için devrimciler her aile birimini lara Hayır”, “Tek Yol Devsalmakladı.. Hızlanan faşistleş, cevabı alıyorlar. Komite örgütlü cek bir platformdur. Bağımsız üzerinde kille çalışması yapılacak rim sloganlarının coşkulu bir tirme girişimlerinin en son örnek- eylemlerini sürdürürken geçtiği. bir devrimci muhtar adayı göste bir birim olarak görebilirler. Ör- şekilde sık sık atıldığı toplan-Kimdi Kii de Ankaa Emek miz hafta içinde bir dayanışma rilememiş olsa bile, devrimciler negin, her aile birimine, o añenin ù, mücadelenin kurtuluşa ka Mahallesinde None Hatun Kız gecesi düzenledi. Faşistler o gece bu platformu etkileyebilmek ve anti-faşist mücadele saflarına çe- dar süreceğinin yurgulanma: p Yurdunun “Erkek” yurdu yapı- sokağa bile çıkamadılar, bu bağlamda Emek'teki antifa. kilmiş çocukları aracılığıyla, birer ayla sans érdi. 
Jarak fasistlarin bu yurda yerleş. a Ii data bi aigle e ve oaea dirilmesi li ip yüksel lurumundadırlar. unsuru sokmayı bilirler: o ” rağman Emek Komitesinin yape. Gin mocadeiesinin değişik nlm. Ayran çevredeki bakkallar. gö CROA EUCOENNAT TA 


. ” p; lanmasında ve çalışmalarında ħa- D ileri FAŞİST ZULÜM VE Faşist MC Hükümeti, kendi larına yayılmak “dar pratikçilil zetecilerin, İokantacıların faşistdenetimi altmda tuttugu Kredi 18 Bircok eksiklik söz konuyada. içinde sıkışıp kalmayı parçalaya- lere hiçbir gey rene ZAMLAR PROTESTO Yurtlar Kurumu Yönetimi aracı- — ÇEğlikle bundan, aea © cak; devrimcilerin siyasal müca- gütlenebilir. Kısacası, faşistler EDİLDİ... 

İliği ile kız yurdunun bir kısmını ri Fer ri a dele pratiklerinin artmasını, kitle Emek’te her snlamda yaşayamaz A buşaltıp buraya faşist milisleri Zan Posin ve disadan gecok bağlarının sıcak ve organik bir duruma gelmelidir. Bunun il Kasım cuma günü, yerlestirme kararı alınca, devrim- faşislerin desteği ile gu veya Bu biçimde kuvvetlendirilmesini, ye de en zengin eylem ve örgütlen- devrimciler Esat dört yoldan Uler Emek'wki çalışmaları hiz- pisik mahalleye yaymaya c ni yeni insanların mücadelenin me biçimlerini gündeme getirerek son durağa kadar süren bir kandırdılar. Yan, erlere dağılan Dencakigrdir. Deveimeiler, ancak değişik alanlarında harekete kaç antifaşist halk güçlerinin eylem yürüyüş düzenlediler. 800-400 bildiri. duvar gazeteleri hergün ieikleri takdide ipi eini geniş. nimas ve en önemlisi bütün birliği ve giderek siyasal birligi kişinin. katılmasıyla başlayan 


sürdürülen sokak gösterileri gibi bunlarla ilişkili olarak Emek en geniş bir biçimde sağlanmalı yürüyüş “Zamlara Hayır”, 


Silen Kudi Yarar Kom, delesinin tüm alanlarında yol Komitesinin gerçek bir direniş dir Time enli olekence, İşi munun bu kararlarının ne anlama faşizm”, “Tek Yol Devrim”, geldiğini Emek'teki on geniş suz “Kahrolsun Faşizm”, “Faşiz. 
kitleye anlattılar. Bu arada z me karşı omuz omuza” slo-Emek'te “Direniş Komitesi” ör- ganları atılarak sürdü. Çevre gütlenmesinin bir ilk adımı sayr- À ia halkının alkışlarla ve yer yer İabilecek Emek Komitesi kurul à i : #loganlara katılmasıyla de- 


du. Emek'deki öğrenim kurumlalarının, kız yurdunun ve bazı 

demokratik derneklerin temsilcilerinden oluşan Emek Komitesi 

yaral mek Komar ye ; 12 Kasım'da ise Ulus'ta 

kinleştirdi. Çeşitli *Oportunist si 7 0 Heykel civarında 500 kişiyle 

yasetler (özellikle TSİP, KSD, i à başlayan protesto gösterisi | 

Şivancılar, vb.) bu komite çalış- 3 ise zamlara ve faşist zulme 

malarmi oyalayarak geçiktirmeye $ 5 s 2 karşı, kıyımları ve sürgünlere 

yöneldiler. Böylece “Anti-faşist z S EN E x karşı sloganlarla kısa zaman- | 
| 


vam eden protesto gösterisi son durakda devrim andı ile son buldu. 


mücadelede birlik” çığlıklarına | Di G ig da yoksul kalkın katılımıyla karşın, sınıf mücadelesinin somut $ büyüdü. Pankart açılarak pratiğindeki objektif engelleyici. FAI s Köy İşleri Bakanlığına doğru Ük görevlerini yerine getirmiş i yürüyüşe geçen topluluk faoldular. Ama devrimciler bu en- 5 şizme karşı devrimci mücadegelide aştilar. < SA leyi öneren sloganlarla, çevre k F vik halkının desteğini aldı. Bu 

Kam gün eşit lale arada devrimciler yaygın şepola güle yari raai i kiige bidis ağıla Miting rm Rk > sırasında Köy İşleri Bakanlıdevrimcilerin gittiği kahvelerde, Einde aşan 19 daş âövül. 
dü. Miting devrim andıyla 
SAYFA DÖRT : Z8 KASIM 1977 


son buldu. 


Sıhhi 


yürüyüşe geçil pazarına gelindiğinde “sürgün n”, “faşist bakan isti- 
'Sağlık Bakanlığı faşistleştirilemez”, “MHP kapatıl- 

Sıhhiye'de yapılan mi malıdır”, “Sürgün, kıyım, tin, Sağlık ve Sosyal Yardım kence, işte faşizm” sloganları Bakanlığından bizzat faşist “Zamlara hayır", “Pahahlığa bakan tarafından atılan, karşı direnelim”, “Kahrolsun len işçi ve memurlarla birlikte Faşizm” sloganlarına dönüş-Hafaısıkha Enstitüsü önünde tü. Halkın katılımıyla 500-600 yapıldı. Yaklaşık 200 kişinin kişiyi bulan topluluğa gelen katıldığı mitingte Devlet Ku. polisler müdahale edemedi. 
rumlarının.. faşistleştirilmesi Miting devrim andıyla dağıl- protesto edildi. Daha sonra dı. 


FAŞİST İŞGALLER 
PROTESTO EDİLDİ... 


Ankara Kadınlar 
Derneği 

semtlerde toplantılar 

düzenliyor 


'TUZLUÇAYIR GECEKONDU SEMTİ HALK TOPLANTISI 


Ankara Kadınlar Derneği (AKD) 12 Kasım günü Tuzluçayır semtinde kadın, çocuk, ihtiyar, genç, işçi, memur büyük bir halk toplu ğunun katıldığı "T aşizm ve Pahahlık” konulu bir toplantı düzenledi. 


Devrim şehitlerinin anısına yapılan saygı duruşun- dan sonra, AKD Başkanı Nihal Erdem, faşist zulüm ve 

pahalılığının nedenlerini açıklayan, halkı faşist kılara ve terğre karşı mücadeleye çağıran, faşistlerin yalan ve demagojisine karşı uyanık olmayı öneren bir konuşma yaptı. 


Daha sonra Tuzluçayır'da oturan kadınlardan birkaçı kendi yazdıkları şiirleri okudular. Bu arada 200-250 kişilik topluluk “Zamlara Hayır” “Kahrolsun Faşizm" “Tek Yol Devrim” sloganların coşkuyla haykırdı. 
Tuzluçayır'ı bir bacı saz çalıp, türkü söyleyerek topluluğun coşkusunu arttırdı. Devrimci marşların söylendiği toplantıda “Faşizm, Zam Zulüm Zindan Düzeni” ile ilgili filmler gösterildi. Toplandı devrim andıyla son buldu. 


Bu arada AKD, bu tür toplantılarına diğer semtlerde devam etti. “Faşizm ve Pahahlık” konulu diğer toplantılar Çalışkanlar gecekondu semtinde de büyük bir coşku ve ilgi ile karşılandı. Büyük bir halk topluluğunun katıldığı bu toplantılar tam bir anti-faşist kitle gösterisi oldu. 


AKD ÜYELERİ PAZAR YERLERİNDE FAŞİST ZULME VE PAHALILIĞA KARŞI HALKI MÜCADELEYE ÇAĞIRAN BİLDİRİLER DAĞITI-YOR. 


AKD, semtlerde düzenlediği halk toplantılarının yanısıra faşist zulme ve pahalılığı teşhir eden ve halkı mücadeleye çağıran bir bildiri yayınladı. Bu bildiri Ankara'nın tüm semtlerinde pazar yerlerinde belke dağıtılıyor. AKD yetkilileri, toplantı ve-bildiri dağıtımmin ve halk toplantılarının aralıksız sürdürüleceğini ve faşist baskıların kendilerini yıldırma ve mücadelenin tüm hızıyla süreceğini bildirdiler. 


KARŞI DİRENİŞ 


Ayrıca Esat semtinde de 
Fen Fakültesinin süresiz kapatılmasının eğitim kurumlarımın faşistleştirilmesini önleye- in vurgulanması amacıyla bir miting yapıldı. 
Fen Fakültesi Açılmalıdır”, Eğitimin Faşistleştirilmesine 'aşizme karşı Omuz 
Bütün Yurtseverler Okullarına" sloganlarıyla başlayan miting “Tek Yol 
Faşizme Karşı Disloganları ve devrim andıyla son buldu. 


SEYRAN BAĞLARI 
VE 
MAMAK SEMTLERİNDE 
FAŞİZM VE HAYAT 
PAHALILIĞI PROTESTO 
EDİLDİ... 


Seyranbağları semtinde devrimciler sık sık geceleri fenerler ve meşalelerle 40-50 kişilik guruplar halinde kaç koldan “Zamlara Hayı 
“Faşist İşgallere Sol 
Zulüm İşkence İşte Faşizı 
“Tek Yol Devrim” sloganlarıyla yürüyüşe geçerek tingler düzenlemektedir) 
Bu protesto gösterileri sırasında evlere bildiriler dağıtıl. 
maktadır. 


Mamak gecekondu sem: 
tinde ise faşist işgale rağmen yapılan miting büyük ilgi gördü. Devrimci sloganlarla başlayan mitingte, faşist işgalin kırılması için mücadele. 
nin sürdürüleceğinin vurgulanması ve halkın mücadeleye çağrılmasıyla devam etti. 
ting “Tek Yal Devrim”, “Ma. 
mak'ia Faşist İşgale Sor 
“Kahrolsun Faşizm” slogan. 
larıyla ve devrim andı ile son 


buldu. 
ALTINDAĞ 


gelirli, yok- 
Sul emeğinden başka satacak hiç 


madığı fakat faşist baskı ve zulmün bol olduğu bölgemizin halkı artık CHP “devrimciliğini aşmış, anti faşist kişiler durumu- 


protesto kampanyasını” bölge ballımiza var olan gücümüzle dergimizin de desteğiyle açıklamaya çalıştık. Bu doğrultuda bir çok gösteri ve toplantılar yaptik. 
Ayrıca yaptığımız kahve toplantılarına halktan büyük ilgi duyuldu ve katılım iyiydi. 


Bunun yanında dışkapı pazar yerinde yaptığımız. mitinge orada bulunan halktan kişiler de slogan atarak katıldılar ve alkışlarıyla bizlere destek oldular. 
Mitingde faşizm ve pahalılık protesto edilerek, devrim andı içildi. 

Yaptığımız. bu çalışmalar bizlere şunu bir kez daha öğretti. 
Devrimciler. doğru bir çalışma tarzi izledikleri zaman halan 


gayet iplar ve, desteğin 


halkla bütünleşmesi, örgülü ve aiclinii his Sekili MARANKİ kadar gerektiğine i- 


Altındağlı bir grup 
Devrimci Yol sempatizanı 


ODTÜ açıldı direniş sürüyor 


Faşist MC çetesinin yürüttüğü ODTÜ'ya faşietleştirme çabalarının bir sonucu olarak 9 aydır kapalı olan ODTÜ, faşist güçlerin bütün çabalarına rağmen 7 kasımda eğitime açıldı. 
Simdi yine, okuldaki fagist gürler ve Ta Paea Tağmen egitim sürüyor. Bu gelişme, öğrencisi, işçisi, memuru ve öğretim üyeleriyle tüm ODTÜ kitlesinin Başarlı direnişleriyle elde ettikleri bir başarı, olumlu bir ADIM'dır. 
Bu olumlu adım elbette ki bir savaşta kazanılmış 


küçük muharebedir. Savaşın kendisini ise uzun ve çetin bir milcadele sonunda elde edeceğiz. 


7 var olan jandarma yedek 
. Ve onun fonksiyonu şimdilik göz 
. Mücadeleni. ileri 


anlayışla mücadele etmek söz konusu olamaz, Her durumda somut koşullar incelenmeli, hangi hedefe yönelmemiz gerektiği tesbit edilmeli, bu hedefe ulaşmak için elverişli araçlar seçilmeli ve öylece mücadele sürdürülmelidir. ODTÜ'de bugün bu milcadeley! vermemiz için kendi güçlerimizi toplayabileceğimiz bir ortam gerekiyor. Bunun için ise herşeyden önce okul ürek olmalıdır. Paşise güçler bunu havradıklaı için okulu açtırmamak için uğraşmışlardır. Biz ancak okul açık olduğu zaman faşist güçlere karşı başarılı ve güçlü bir mücadele sürdürebilir, adım adım. ilerleyerek başarıya ulaşabiliriz. 


Simdi okulun açık tutuldı erir okulun açık e rule e geniş göğe alanında 


DEVRİMCİ ODTÜ İŞÇİLERİ:"ODTÜ'YE UZANAN FAŞİST ELLER KIRILACAKTIR.” 


Okulun kapatınmasıyla daha rahat bir çalışma ortamı bulan Faşist Hasan Tan ilk iş olarak Türkiye'nin en büyük bilgi sayar merkezi olan ODTÜ bilgisayar merkezinin yöneticiliğine bir malzeme memurunu stadı. Bu atamaya karşı çıkan 26 uzman personelin işine son verildi. Bu olayları diğer devrimci işçilerin atılması izledi. 

Bu kıyımların ardından ODTÜ'ne kan ve terör geldi. 
Hasan Tan tarafmdan ODTÜ'ne yerleştirilen sözde işçiler güvenlik kuvvetlerinin gözü önünde Sosyallş üy devrimci kardeşimiz Feramuz Demir'i katlettiler. Daha sonra ÖTK Yürütme Kurulu Üyesi Ertuğrul Karakaya jandarmalar tarafından arkadan vuruldu. Böylece güvenlik kuvvetlerinin kimlerin güvenliği için ODTÜ'nde bulundukları bir kez daha açıklığa kavuştu. Sayıları 700'ü bulan ve üç-dört kamu kuruluşundan maaş aldıkları belgelerle saptanan faşist katiller çimi silah temizleyerek, işçilere ve öğrencilere saldırarak, servislerde bayan arkadaşlara bile Sataşarak görevlerini sürdürdüler. Bu faşist katillerin bü kısmı hâlâ okuldadır. 

Devrimci ODTÜ işçileri açısından ODTÜ'nin sağlıklı bir yapıya ve işlerliğe kavuşabilmesi için aşağıdaki koşullar gerçekleştirilmelidir: 

i- Hasan Tan döneminde yapılan tüm atamalar geçersizdir. İşten atılan işçiler geri alınmalıdır. Faşist Katiller ODTÜ'nden atılmalıdır. 

2- İdari kademelere yerleştirilmiş olan asker ve sivil emeklilerin işlerine derhal son verilmelidir. 

3- Jandarma, eğitim alanından çıkartılmalıdır. 

4- ODTÜ'nde iş ve can güvenliği sağlanmalıdır. 

5- Öğrenci TEinsilciliği yasallaşmalıdır. 

6- Yeni Rektör, İşçi-Öğrenci-Öğretim üyesinin onayını alarak göreve gelmelidir. 

ODTÜ'nde verilen mücadele işçi smifmızin ve halimzın mücadelesinin bir parçasıdır. 

DEVRİMCİ 0.D.T.0. İSCİLERİ 

NOT: Bizler devrimci ODTÜ işçileri olarak faşist zulüm ve 

bayat pahalılığına karşı sürdürdüğünüz direniş kampinyasını destekliyoruz. eke 


T iriyeae Deri taveren: 
leri Sendikası'nın İstanbul'da 
1972 yılında 74 işyerinde, 
MESS'in ise 1973 yılınd 
Bursa'da 7 işyerinde uygul dığı lokavtlardan sonra, 17.10.1977. tarihinde MESS 
12 işyerinde Maden-İş üyelerine karşı lokavt uygulamaya başladı. B.1118T7 tarihinde 
ise, Bursa'da (çoğunluğu 1973 
lokavunı yaşayan}? fabrikada da lokavt kararı aldığı açıl landı. Böylece, 1977 mayıs sonunda başlayan grevlerle birlikte 32 grev ve 12 lokavtla MESS-M-den-İş mücadelesi 


Bu mücadelede tarafların tavırları ve çeşitli siyasetlerin olaya yaklaşımı, Türkiye işçi sınıfının mücadelesi açısından. 
zengin deneylerle doludur. Bu deneyler ve dersler, kitleleri iktidar mücadelesi doğrultusunda harekete geçirme mü cadelelerinde Devrimcilere büyük yararlar sağlayacaktır. 


LOKAVTLAR NASIL ELE 
ALINMALIDIR?... 


Reformistler ve revizyo nistler, lokavt olayını “Anayasaya aykırı” olmak açısından ele alıyorlar. İşçilere hedef olarak Anayasanın uygulanmasını gösteriyorlar. Progyamlarına sadece lokavtın saklanmasını koyuyorlar. Bunun için de genellikle CHP'ye umud bağlıyorlar. 


TKP'nin, İleri demokratik bir düzene geçiş için CHP hükümetine bel bağlayan görüşleri daha önce ayrıntılarıy- 
Is ele alınmıştı. Lokavt konusundaki tavrı da buna bağımdır. TSÌP'in tavrı ise bundan fazla farklı değildir. 
TSIP Genel Başkam Ahmet 
Kaçmaz, 21.10.1977 tarihinde 
MESS lokavtıyla ilgili olarak Bülent Ecevit'e yazdığı mektupda şöyle diyordu: 


f; 
j j 


“Partimiz, MESS adı örgüte karşı verilen demokratik mücadeleyi, sadece işçi Sınıfının ve sadece DİSK'in değil, aynı zamanda tüm demokrasi güçlerinin ortak bir sorunu olarak görmekte ve bu konuda Cumhuriyet Halk 
Partisi'ne önemli görevler düştüğüne inanmaktadır... 
Partinizin, 6 Haziran seçimleri öncesinde, lokavta karşı olduğunu belirtmiş ve bu konuda halkımıza söz vermiş olması, Cumhuriyet Halk 
Partisi'nin  MESS'ce alınan lokavt kararı karşısında ağirğini DİSK'ten yana koyması gerektiği yolundaki genel egilimi daha da haklı kılmakta- dir.” ( KİTLE, No.182,s.2) 


Hatırlanacağı gibi, 1961 
Anayasasında işçilere grev ve tüm çalışanlara sendikalaşma hakkı, işçi sınıfının bu uğurda militan bir mücadelesi olmak- 
Sizin verilmişti. 1963 yılında Bülent Ecevit'in Çalışma B: 
kunlığı döneminde çıkarılan. 
274 sayılı Sendikalar Kanunu 
ve 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt kanunu ile (1) grev hakkı kısıtlandı, 
(2) sendika kurma ve toplu iş sözleşmesi imzalama özgürlü- 
Bü sadece işçilere tanındı ve 
13) lokavt işverenlere yi bir hak olarak verildi. Bülent Ecevit, o günlerde yaptığı konuşmalarda şöyle diyordu: 


“Grev olduğu zaman lo kavtın da olması, gece olduğu gibi gündüzün de olması kadar son derece tabii ve kaçı: 


natosu Tutanak Dergisi, C:2., 5-805.) 


“Lokavt hakkımı tanımamış memleketler, ancak grev hakkımı tanımamış memleketlerdir. Bir tek misal verilebilir 


SAYFA ALTI 


Ges: patronları binlerce işçi: 
ye karşı uyguladığı lokavtlarla işçileri işsizlik, ve sefalete sürüklüyorlar. İşçi sınıfı, bu saldırılara karşı en doğal hakkı olan direnme haklarını kullanmalıdır. 
İşçiler Aşkale işçilerinin ortaya 


koyduğu mücadele ve direnme anlayışına sahip çıkmalıdır. Revizyonistlerin teslimiyetçi çizgileri açığa çıkarılmalı devrimci işçi önderleri mücadelenin ön saflarına atılmalı ve işçi sınıfının mücadelesi önündeki revizyonist barikatlar parçalanmalıdır. 


İŞÇİLER LOKAVTLARA KARŞI DİRENMELİDİR 


mi ki, o memlekette grev hakkı tanınmış olsun da, bunun karşılığı olarak lokavt hakkı tanınmamış olsun. Ess 


mantığına işaret etmek ger 
Fransa ve İtalya'da işçil grev hakkı vardir. ama lokavt işverenlere verilmiş bir hak sen buna mantıken de imkan degildir. Lokavt yasaklanyoktur. Çünkü aksi halde, bir mamıştır, ancak lokavt yapa müzakerenin sonunda tarai- o işverenler işçilerine bir tazmi lardan birinin eline bir nat veya lokavt süresinin müeyyide verilmiş, karşı tarat ücretlerini ödemeye mahküm ise müeyyedesiz bırakılmış 0- edilebilir lacaktır. Yani karşı mücadeleye çıkarttığımız. taraflardan birinin elini kolunu serbest bırakacağız, birinin ise elini kolunu bağlayarak mücadele alanıma çıkaracağız. Bunun adaletle ilgisi yoktur.” (C.S. 
T.D.,C.2.,8.780.) 

Önce Ecevit'in önemli bir hatasına ve daha sonra da 


Ecevit'in mantığı, devleti ve yasaları tarafsız gören dünya görüşünün doğal bir sonucudur. Bu nedenle yasa: 
ların başka şekilde işverenlere tanıdığı İşçiyi aç bırakma özgürlüğünü görmemezlikten gelmektedir. Ecevit böyle di şündüğü için kınanmaz. Ama 


revizyonist ittifaka rağmen yükseliyor 


Edirne'de tekstil işkolunda 4 büyük iplik fabrikası ve bir konfeksiyon fabrikası vardır. Diğer işkollarında ise tesisat armatürleri üreten ELTOR (ECA holdinge bağlı). 
oluklu mukavva üreten Olmuk (Sabancı Holdinge bağlı) fabrikaları ile yağ ve tuğle-kirsmit üreten işletmeler bulunmaktadır. Bu kuruluşlarda toplam 5 binden fazla işçi çalışmaktadır. İşçilerin çoğunluğu toprakla bağını henüz koparmamıştır. Ücretler çok düşüktür. Edirne'de şimdiye dek önemli bir işçi olayı olmamıştır. (Kısa bir süre önce başlayan Kartaltepe Mensucat direnişi hariç.) 


“Edirne'de tekstil işçilerinin sayısı 250'ü bulmaktadır. 
Bu işçilerin yaklaşık olarak dörtte üçü, Edirne yakınlarındaki köylerde oturmaktadır. Çoğunun işçilik hayatı yeni başlamıştır. Edirne'de faaliyet gösteren sendikalar arasında DİSK'e bağlı tek sendika Tekstil'dir. Tekstil Sendika: demokratik kitle örgütleriyle ortaklaşa düzenlenen bir miting dışında, hiç bir kitle eylemi düzenlememiş ve düzenlenenlere de katılmamıştır. Yani Tekstil üyeleri kitle eylemleri içinde eğitilmemiştir. Küçük işyerlerinin örgütlenme talepleri sürekli olarak savsaklanmıştır. 


Edirne'deki tekstil sanayii işyerleri arasından Kartaltepe Mensucat ve Tekstil İplikte DİSK'e bağlı Tekstil Sendikası, Mensucat Santral ve Sanko Konfeksiyon'da ise Türk-İş'e bağlı Teksif Sendikası örgütlüdür. Meriç Tekstil de ise 1975 yılında yapılan referandumda Tekstil Sendikası yetki almıştı. Ancak kısa bir süre önce yapılan açık irade beyanında, işçilerin çoğu Tekstil Sendikasına üye olduklarıni bildirmelerine rağmen, İşyerinde toplu sözleşme yapma yetkisi Teksif'e verildi. 


= Meriç Tekstil'de 1975 yılında yetki alan Tekstil, yetkiyi 
mayıs 1975'te almasına rağmen, imzaladığı sözleşmede 1 
Eylül 1975 tarihinden itibaren zam yapılmasına imza atti. 


Edirne'de işçi sınıfı mücadelesi reformist- 


işten atabilmektedirler; (2) üretimi durdurduklarını söyleyerek veya şirketi kapatarak iscilerin tümünün işine son 


lokavt olayına böyle bakan bir Eceviv'ten medet uman ve Inkavtlara karşı mücadeleyi “Anayasa'ya aykırı olan lokavtlar yasaklansın ” düze- verebilmektedirler. Bu haklar, yinde kısıtlayan sözde sosya- işçilerin greve çıkmasından İistlere ne demeli. bir gün önce bile kullanılabil. 
mektedir. Bunları gözönüne almadan sadece “Anayasa nm arkasına sığınarak lokavtn yasaklanması için” müca dele önermek, işçileri aldatmaktan ve reformistlerin namuslularının politik düzeyine düşmekten başka bir şey degildir. 


Bugünkü yasaların ve 
Anayasa'nın sınıfsal özü Devrimciler tarafından bilinmektedir; geniş halk kitleleri bunu gün geçtikçe kavramaktadır. Bu yasalar, işverenlere, işçilere karşı mücadelede bir silah olarak sadece lokavt vermemiştir. Patronlar, (1) İş yasasının 13. ve 17. maddelerine dayanarak istedikleri za istedikleri sayıda işçiyi 


Lokavt, işçilerin grevine karşı patronlara verilen eşit 


Bu uzlaşmacı. tavır, işçiler arasında Tekstil'e karşı bir muhalefetin oluşmasının başlangıcı oldu. Diğer taraftan, işçiler tarafından seçilen şube yönetimleri 4 defa genel merkez tarafından görevden alındı. DİSK yöneticileri tarafından ağızlardan düşürülmeyen “tabanın söz ve karar sahibi olması” ilkesinin namuslu ve devrimci şube yöneticileri olduğunda kesinlikle uygulanmadığını işçiler kendileri gördüler. 


Şube yönetim kurullarının tepeden inme şekilde değiştirilmesi ve işyerinde devrimci bir eğitimin yapılmaması, patron Kemal Ilıcak'ın ve diğer gerici unsurların gücünü artırdı, işçilerin birlik-beraberliğini etkiledi. 


1977 yılında Tekstil ve Teksif arasında yetki mücadelesi başladığında, Teksif Sendikası Tercüman'ın patronu Kemal Ilıcak'ın adamlarından işyerinde çalışan tüm işçilerin listesini aldılar ve sahte üye fişi doldurdular. Yapılan itiraz üzerine açık irade beyanına gidilmesine karar verildi. 


Bu süre içinde Tekstil yöneticileri umutlarını Bölge Çalışma Müdürlüğündeki ilerici müfettişlere bağladılar. 
İşçilerin kitle eylemi taleplerini sürekli olarak reddettiler. 
İşçi sınıfı lafını dillerinden düşürmeyerek işçi sınıfının mücadelesini engellediler. İşçilerin oturdukları köyler dolaşılmadı. İşçilerin yöredeki devrimcilerle kurmaları engellenmeye çalışıldı. Mücadelede işçi sınıfına değil de başka güçlere bel bağlayanlar, 7.10.1977 tarihinde yetkinin Tekpif'e verilmesi karşısında şaşkına döndüler. Açık irade beyanında isçilerin çoğunluğu Tekstil üyesi olduklarını bildirmişlerdi. Hakim sınıfların bu “yasa dışı” tutumları karşısında Tekstil yöneticileri hakim sınıfların “yasalar çerçevesinde mücadele” anlayışlarını sürdürdüler ve işçilerin kitle eylemi taleplerini yine geri çevirdiler. Bugün uygul; dikları taktik, işyerinde yetki alan Teksif'e üye olmak şeklindedir. Yenilgiden sonra, Meriç Tekstil'de Tekstil Sendikası yönetiminde bulunanlar dahil, bir tek kişi dışında tüm işçiler Teksif'e üye olmuştur. Meriç Tekstil'deki devrimci muhalefetten ürken, kitle eylemlerinden korkan Tekstil Sendikası, işyerini gerici Teksif'e terketmeyi tercih etmiştir. 


Edirne'de işçi hareketleri küçük direnişler şeklinde de olsa filizleniyor. İşçiler, şimdiye kadar bu kendiliğinden gelişen hareketleri bastırmaktan başka bir iş yapmayan Tekstil Şube Yöneticilerini ve aynı doğrultudaki DİSK üst yönetimini tanıyıp, kendi örgütlerine sahip çıkacak bir şekilde bilinçleniyorlar. 


Edirne'den bir gurup Devrimci Yol sempatizanı 


28 KASIM 1977 


Mücadele, işçileri aç bırak” 
msya çalışan tüm yasalara 


ra, etme ve özgürlüklerine karşı verilme dir. Lokavilara karşı mücadelenin, iktidardaki hakim suflarm tüm düzenine karşı, sömürüsüz bir düzen kurmak için verilen mücadelenin bir parçası olduğu, bunun ise tek yolunun devrim olduğu, eko-Romik-demokratik mücadele içinde ekonomizm sapmasına kapılma olasılığı yüksek olan geniş işçi kitlelerine kavratılmalıdır. Ekonomik-demokratik mücadelenin doğru siyasi mücadeleye bağımlı kılınması bunu gerektirmektedir. 


MADEN-İŞ 
NE YAPMIŞTIR? 


Gerek grev, gerek lokavt uygulanan işyerlerinde çalışan Maden-lş üyeleri kesinlikle mücadeleye sokulmamıştır. Eğitim diye verilen seminerlerde işçilere nasıl 
CHP'den 'medet  umulacağı anlatılmıştır. Devrimci özleri körletilmeye çalışılmıştır. İş-Verenler işyerlerini kapattıkları zaman İşyerini işgal edip her türlü 'yasanın üstündeki yaşama hakkini kullanmak 
İsteyen işçilere engel olun mup. “Ne yapalım. Bugün kanunlar böyle diyor. İşyerini kapatan işverene hiç bir yapamayız” demişlerdir. l ler işten atıldığında patre baskı yapmayı savunan işçile! 
ri “göşistler” diyerek ikbar etmişler ve işten attırmışlar. 
dır. Lokavt uygulanan işyerlerinde de hakim sınıfların yasığarına tam bir sadakatle bağli kalmışlar ve en ufak bir direniş bile göstermeden iş-Yerlerini boşaltmışlardır. Patronlar bile kendi. yasalarına bu kadar uymamaktadırlar 
Maden-İş lokautların arkasından çıkan güzetesinde “lokavtınız bize vız gelir” türü Yazılar yayınlayıp, yasalara göre işverenlere lokavita nel rin yasak olduğumu sayıp dökmüştür. Yani yine oligarinin kanunlarını siper edinmiştir. 


Eğitim ve özellikle kitlelerin e eylem işinde olur. Kitleler mücadeleye gire gire günümüzü ve çıkış yollarını öğrenirler. Maden-İş'in revizyonist. yöneticileri işçileri birakın eyleme sokmayı, eylem dışında bile dosdoğru eğitmeye çalışmamışlardır. 


Eylem içinde eğitilmeyen işçi kitlesi, “DGM'yi ezdik, 
Sıra MESS'de” dolduruşuyla, işçi sınıfını övüp göklere çıkaran İGD-İKD gibi örgütlerin bol bol reklamı yapılan yardım toplama çabalarıyla bir süre bir arada tutulmuştur. 
Ama B.11.1977 tarihinde Bursa'da da iokavt uygulanması tehdidinden sonra Maden-İş" 
in grev sürdürdüğü Auer ve 
Yeni Gayret Fâbrikalarındaki işçiler çözülmüşler, grevi bırakmışlardır. o Arkasındı grevde olan Siemens fabriki 
sında işçilerin teklifleriyle 3 
yıllık bir protokol imzalanmış, işçiler işbaşı yapmışlar. 
dar. 


MESS, Türkiye oligarşisinin en güçlü üyelerinin, yerli ve yabancı tekelci pat-Tonların örgütüdür. MESS, üye kamu kuruluşları araci 
Uğıyla devletin desteğini al- 


maktadır. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu töm gücüyle MESS'in arkasmasar, Tum sömürücüler, işçi sınıfının gelişen mücadelesi karşısında MESS'le bir- 


SAYFA YEDİ 


VEP ve VP tarafından 18 
Kasım 1977 tarihinde İstanbul'da “Türkiye solunun du. 
rumu ve CEPHE” isimli bir 
“forum” düzenlendi. “Fo rum”'u düzenleyenlerce hazırlanan bir çağrı mektubu çeşitli sol “parti”, “gurup” ve 
“çevre” lere gönderilmişti. 


yöneltilmişti. Çağrıya henüz bir karşılık vermeden, gazetelere verilen ilanlarda söz Konusu “forum”a diğer sol gu- 
Tup ve partiler arasında Dev- 


Forum'un biçim ve içerik olarak, ortaya atılan cephe sorununu çözme yolunda ohamlu bir gelişmeye yönelik bir sonuç yaratamayacağı dü. 
güncesinde oldugumuz için katılmadı. Katılmama gerekçelerimizi foruma yazılı olarak bildirdik 


Önce, forum çağrısi, düzenleniş biçimi bakımından, bugüne kadar sıkça karşılaştır kimiz türde bir “birlik çağrı- 
81” olmaktan öte gidemeyece- 
Bini ortaya koyuyordu. İki parti bir çağrı hatırlamış tesbit ettikleri bazı guruplara göndermiş, gazetelere de ilân vermişti. Solda diyalog kurul ması gereğine değinen çağrıcılar, çağrılanlarla önceden bir diyalog kurmaya gerek görmemişlerdi. 


Forum'un konusu da tarafımızdan belirlenemedi. 
Çağrı mektubunda hem ani faşist cephe hem de solun birliğinden söz edilmekte, bir yerde de “solda birlik davası nın bir ilerleme kaydedeceği umudundayız.  Konuşmacıla. 
zn bu dava doğrultusunda pratik öneriler getirmeleri ve bunların bir forum kararı biçiminde ifadesini bulma özlernimizdir.” denilmekte idi, Nitekim toplantıya katılacaklar arasındaki bir “koordinasyon komitesinin” öngörülmekte olduğu da sonradan anlaşıldı. Forumda faşizme şi CEPHE sorunu ile solun birliği sorunu tam olarak birbirine karışmıştı. 


Bize göre bu ikisi, antifaşist cephe sorunu ile, solun birliği sorunu birbirinden bagımsız olmamakla birlikte farkh sorunlardır. Solun } 
ki sorununu biz proletèrya partisinin yaratılması sorunu, parti sorunu olarak kavrıyo ruz. Solun birliği adına farklı ideolojik siyasi çizgiler arasındaki bir “birlik” anlayışını 


tiktedir. 

Maden.İş ise bu grev ve lokavtlar aracılığıyla en geniş anti-faşist cephenin olaşturulması görevine ihanet etmiştir. 
Grevleri birer kitle mücadelesi alanına dönüştürmemiştir. 
Lokavtların birer direniş haline dönüşmesine engel olmuştur. İşçileri dağıtmıştır. Re. 
vizyonist düşüncenin doğal ürünü olan yenilgiler ile işçi Kitlesi arasında yılgınlık yaratacak bozgunlara neden olmuştur. Kendi gücüne güvenemeyün “TKP'li revizyonist. 
ler, kendilerine çok ` yakm 
'TİP'i ve TSİP'lilerle bile ittifaka girmekten korkmuşlardir. İşçi sınımın tüm anti- 


Söz konusu çağrı bize de 7 


forumu üzerine 


A TREET 
Ve IRE Eğim oluşturulmak isteniyor, Süne mag Ri b 


"Solun durumu ve cephe” 


Bu taktirde, TİP gibi, Ürün gibi siyasetle 


bu faşizme karşı demokratik 


hangi . T 
EE 


kabul etmiyoruz, Partinin yaratılmasına giden birlik ancak ideolojik birlik temeli üzerin. 
de yükselebilir. Bu bağlam içinde bizim, revizyonist çiz-Zileri kesinleşmiş, emekçi sımıflar içinde hiçbir varlığı olmayan, ve birer aydınlar kulübü olmaktan başka bir şey olmayan revizyonist “gurup” ve “parti” lerle, Türki. 
ye toplumuna kendilerinikabul ettirdiğini kanıtlamış Devrimci Hareketimizin birleşmesi diye bir “dava"'mız yoktur ve de parti ve birlik sorununu böyle görmüyoruz. 


Söz konusu “forum” 
CEPHE açısından ele alindi- 


Bindebir çok-voren-okin-geti— yordu. Foruma Ürün Dergisinden Birikim Dergisine ka- 


faşist güçlerle dayanışması sistemli bir şekilde engellenmiş, işçi sınıfı yalnız başma bırakılmıştır. İşçi sınıfı, savaş okulu olan grevlerde eğitilmemiştir. Yani tüm dönemlerde revizyonistlerin yaptığı gibi, siyasi görevlerini yerine getirmişlerdir. 


Halbuki ber lokavt bir direniş başlatmalıydı. İşçiler yaşama haklarım oligarşinin yasalarından önce görüp militan bir şekilde fabrikaları isgal etmeli, Aşkan işçilerinin yaptığı şekilde kararı bir mücadele vermeliydiler. Lokavtlara karşı mücadele bakim sınıfların yasalarıyla s 


dar birçok çevre ve “parti” çakrilmış olmasına karşılık, 
HK, HG, HS, HB. Rizgari gibi bir kısım çevreler çağrılmamıştı. Hangi kriterin kulanıldığı ise belli değildi. Bunların çağrılmayışının nedeni yanlış görüşlere sahip oldukları kanısı ise buna kim karar veriyordu? Kaldı ki eğer yar 


atılacaksa, bizimle toplantıya çağrılan birçok gurup ve 
“parti” arasında ortak görüşler söz konusu değildi. Ve bizim açımızdan örneğin Ürün çevresi ile H.Sesi çevresi arasında özünde fark yoktu. 


Her yönüyle ortaya attığı 
Sorunlar komusunda herhangi bir ilerleme yaratabilecek ciddi bir plâtform oluşturamadı. 


Burlı kalmamalıydı. 


DEVRİMCİLER BUGÜN 
NE YAPMALIDIR?.. 


Aç kalmaya karşı direnme hakkı tüm yasaların üs tündedir. Lokavt ve diğer aç bırakma yollarına karşı yaşamak için direnme halia kullamimahdır. Aşkale işçileri bu hakkı kullandılar. Revizyopistler ise bu hakkım kullanılmasına engel oldular, oluyorlar. Ve yeniliyorlar, işçilerin yenilmelerine ve yılgınlığa “düşmelerine neden oluyorlar. 
Devrimciler en geniş işçi kitleleriyle bağ kurmalıdır. 
Kitlelere revizyonistlerin tav. 


k ortada olan forumun çi 
“UDC hikayesi” nden sonr: 
ve bir ölçüde ona bir tepki olarak ortaya atıldığı söylene bilir. Ne olduğu hål bir 
“muamma” olan UDC'ye iler lemecilerin “tekkeci” bir anla yışla hareket etmesi, diğe 


“sol” gurupları kanilmaması noktasından itiraz eden, te mel itiraz nedeni bu olan bir 


anlayışa dayanan bu ikinc cephe va birlik fikrinin, “tek keci olmayan bir UDC” önerisi olarak değerlendirilebilecegini ve böyle bir anlayışla düzenlenen “forum” un bu nedenle başkaca siyasal eylem olanağı olmayan bazı gurupçuklar için “gurupsal propaganda” plâtformu olmaktan öteye gidemediğini söylemek yanlış olmayacaktır. 


rını teşhir etmelidir. Kitleleri, onların somut sorunları temelinde bir araya getirmeli ve kitle eylemlerine sokmalıdır. 
Bu kitle eylemleri, ülkedeki anti-faşist mücadelenin bir parçası haline getirmelidir. 
İşçileri aç bırakmaya çalışan ların ellerindeki tüm özgür-Tüklerin kısıtlanması için kitle mücadelesi  geliştirilmelidir. 
İşçilere, aç kalma korkusu olmadan  yaşayabilmelerinin tek yolunun devrim olduğu kavratılmalıdır. Böylece lokavtlara karşı verilen mücs dele devrimin bugün önümüze getirdiği sorunların çözümüne yardımcı olacaktır. 


1. Faşizme karşı mücadelenin lafla olmayacağı her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Faşist terör ve saldırılar karşi” sında, ne gibi mücadele metodları öneriyor. 
sunuz? Yürüyüş, miting gibi eylemlerin Önemi inkâr edilemezse de, bunlar nihayet kitlesel gösterilrdir. Oysa faşizm maddi bir etkinlik temeli üzerinde gelişiyor. Faşizme karşı gösterinin ötesinde bir mücadele ve örgütlenme gereklidir. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? 


hi ve istanbul gibi büyük şehirlerimizde, halkın büyük bir çoğunluğu ie derimek on amdan soea danak qat miteliktedir: Hallan anca çok kaoh bir kısmi faşistlerin etkisi altındadır. Örneğin, 
4 milyonluk İstanbul'da MHP 40 bin 
civannda oyu zor ,almıştır. Bu duruma ragmen bu büyük şehirlerde birçok mahalle feğistlerin denetimi altındadır. MHP'4 komandolar, çok küçük bir azınlıkla geniş bir bölgeyi kontrol altına alabilmektedirlr. 
Ankara'da da faşistlerin kitle tabanı yoktur. Oysa bugün Mamak, faşistlerin kontrolu altındadır. Esnaftan, halktan açıktan ve zorla aidat ve yardım toplanıyor. 
Yani haraç alıyorlar. Tabii bu arada onların #orbalarına teslim olan kişileri, çapuleuları da örgütleyerek taban kazanıyorlar. 


a) Halkın çok büyük bir kesiminin feşistlere karsı olmasına rağmen, faşistlerin bu şekilde kontrolu ele geçirmelerini ne sekilde yorumluyorsunuz! 


b) Bu durum karşısında ne yapılmalı: dir? Ne gibi önlemler alınabilir? 


c) Kendisinden “yardım”, yani haraç istenen esnaf ve halk, vermediği takdirde kendisine zarur verileceği, öldürüleceği horkusuyla bu talebe uymaktadır. Gerçekten de vermeyenler, zaman zaman saldırıya uğramaktadırlar. Holk bu durumda ne yapabilir? İstenen! verdiği takdirde, faşistlere yardım etmiy olacaktır. Paşistler, bu parayla gidip yeni cinayet aletleri temin edecekler, yeni cinayetler işleyeceklerdir. 
kondisi de bu suga ortak olacaktr Vermezse de, kendine zarar vereceklerdir. 
(Güvenlik kuvvetlerine haber vermek de, zaten durumu değiştirmediğine göre) Halhin çıhar yolu nodir, ne yapılmalıdır? Ne 4 
gibi mūcädele yolları önerebilirsiniz? 


| Faşizme arşa mücadele somutta, bir 
anti-faşist (demokratik) iktidar alternatifi. 
gerektirmekterlir. Zira. bu sorun da nihayet Bir iktidar sorunudur Ülkemizde faşizme 

son verecek biranti-faşist -xtdar alternatifi ne olabilir, ne olmalidir? 


4. Bir CHP iktidarı veya CHP'li bir Koalisyon faşizm sorununu põzebilir mi? 
ems fasie piler, devlet yn iinde yerleşik ve köl güçlere döyanıyorlar. 
Faşizmi Türkiye'de örgütleyip, besleyen temel güç bilindiği gibi ABD emperyalizmi ve CİA'dır. Oysa şimdiki Dışişleri Bakanı" mn da açıkladığına yöre, CIA içimize girmiş, MÍT" kontrol altına almış, çeşitli köşe başlarını tutmuştur. Basında Sl kere Ülkü Ocakları'nın Genel Kurmay Dairesi'nde görevli bazı kişilerce Srgütlend. 
rildiği yazıldı. Ülkü Ocakları'nın, Kontr-Ge-. 
rilla'nın sivil kolu olduğu yazıldı. 


Bu durumda bir CHP ikiler ne yapabilir? Bunu sorarken özellikle şunu kastediyoruz: CHP, "devletin tarafsızlığı" şeklinde görüşlere sahip. Daha önceki MSP. 
ile koalisyon döneminde de Mamak'ta (Tutukevinde görevli) bir işkenceci 

meni görevinden alamadı, Ordu, poli 


(gizli 

açık), MİT gibi devlet aygıtındahi faşist örgütlenmeler yok edilmeden, Konir.Gerilla ve Ülkü Ocakları dağıtılmadan, CIA ve emperyalizm ethisizleştirilmeden faşizm ye- 


nilebilir mi? Ve CHP bunun İçin ne yapabilir? Bu konulardaki düşünceleriniz nelerdir? 


5. Faşisme karşı tüm antifaşist halk günlerimin. GÜÇBİRLİĞİ sorunu güne” müzde giderek daha çok tartışılan önemli Di a m eye Ba kedi 
Yüşünceleriniz nelerdir? Hangi güçler ara- 
“ında hangi ilkeler çerçevesinde ve ne şekille bir birlik sağlanabilir? 


5 Dergi'mizin, Devrime Yol'un, açmiğ. 
olduğu, “Faşist Zulme ve Pahaklığa Karşı 


Direniş Kampanyası” hakkında. 
Yorsunuz, bu konudaki önerileriniz nelerdi 


duruma sokmanın ön koşulu işçileri, 

köylüleri, emekçileri mücadeleye sokabilmektir. Her işyerinde, her köy ve direniş 


erener ekeni 
Faşist saldırıları kı 


ilke alir mim 


Her faşist saldırıya, işçilerin. köylülerin 


yağın yin yürüyerek protesto edebilir- 


Bı zor gibi görülen bu mi eee en 
EE mahallede kurulacak olan dir kerre, işçi sınıfının, köylülerin savaştaki yerlerini almalarını sağlayacaktır. 

Mücadele sınıfsal rayına oturtulma- 
'dikça, karşı koymalarımız, burjuvaziyi yeterince rahatsız etmeyecektir. 

my ee nin işareti. Faşistlerin az oy aldıkları yerlerde de etkin olmalarının nedeni, örgütlenmeyi bilmelerindendir. Devrim. 
meydanı faşistlere birakmak oluyor. 
yandan çeşitli meslek larını örgütle 


1, kuruluş gibi, Devrimci Yol'a da başarılar dilerim. 


Emperyalist zinciri kırmadan, kapitalizme son vermeden faşizmden kurtudamaar. CHP bunun iin de istemi: yor. Her ne kadar, iktidara ii olanak 


seçimlerden bu yana CHP, faşizmi parti olarak örgütleyen MHP ile çeşitli dialoglar geliştirmekten de geri durmuyor. 
MHP'ye gösterdiği yakınlığın yarısını, kendi soluna tanımıyor. CHP iktidarın: da faşizm gene de sürecektir. Olsa olsa öslüp değiştirir, 

Faşizme karşı tüm anti-faşist güçle rin birliği nicedir söylenir; gerçekleşmez. 
Mücadeleyi sokaklara, fabrikalara ve tüm emekçi kötlelere maletmek isteyenler bir araya gelip, bu yolda güçlerini birleştirmelidir. Bunun koşulları, faşizmin ne denli tehlike olduğunda birleş, mektir. Eylem biçimlerini doğru saptamak, gerçekten etkin bir mücadeleye girmektir. İşçi sınıfını, diğer emekçileri bu mücadelenin içine sokmaktır. Üretim alanlarını da bir silah olarak kullanabil. 
mektir. Bildiri yayınlamayı, salon toplantılarını, meydan mitinglerini, mücadelenin tek silahıymış gibi göstermekten kurtulmaktır. Bunlar yapılmadan nasıl geriletilir faşizm. 

Bu yolda uğraş veren her kişi ve 


Emin Galip SANDALGI (yazar) 


Dağınık ve bölünmüş ilerici-demokrat-yuresever devrim güçler "faşizme k- oluş” un “asgari müşterek” inde yurt çapında örgütlen. 
melidir. Salt faşizmle mücadele amacı-Yönelik bu tür bir örgütlenmede herhangi bir guruba ya da örgüte örgütsel ve fraksiyonel bir öncelik “gücü ve yaygınlığı me denli olursa olsun. tanımamak ikesi titizlikle korünmalıdır. 


Kuşkusuz söz konusu örgütlen meyi soyut plandan somut plana aktar. 
mada büyük güçlükler vardır. Özveri, iyi niyet ve olgunluğu.dnyarı ve koşullanma engellerini aşana dek- zorlamak gerekecektir. 

Ve bu yolda sağlanacak başar orantısında verilecek mücadelenin boyutlan saptanacaktır. 


2-a) İşbaşındaki yönetimlerden destek almalarına, güvenlik örgütlerinin hoş görüsünden yararlanmalarına, Ana Muhalefet Partisi'nin pasifliğine, anti-faşist güçlerin bölünmüşlüğüne, genel olarak basının yetersizliğine, 


b) Kamuoyunda ülkedeki 1 Nolu tehlikenin faşizm olduğu gerçeği ısraria vurgulanmalı ve giderek faşist sorun ve tehlikenin bilincine varan halkın karşispa-hem güvenebileceği hem T FF olup güçlendirebileceği. anti-faşist güç-Jeri çatısında toplayıcı bir örgütlenme örneği koymak. 


©) Önemli olan bu koşullar karşıgda helkan kendisini yalnız barak hissetmemesi, örgütsel bir çalışma ve çaba içinde tepkisini ve direncini belirleyip. yoğunlaştırabilmesidir. 


3- Bugünün parlamento aritmetiği nin katılığında (ya da esneksizliğinde) bir CHP iktidan ya da CHP'li bir koalisyon. 


Kağıt üzerinde ise, CHP+CHP'nin solunda örgütlenebilecek sol partiler koalisyonu. 

4- Bir CHP iktidan ya da CHP'li bir koalisyon faşizm sorununu çözemez. 
Faşizm sorununun çözümü ya da faşizm tohumlarının yeşerdiği ortamın değişmesi. ömrü en fazla iki genel Seçim arasındaki bir iki yıla sıkışmış, üstelik ancak yarı destekle çoğunluk sağlayabilecek. bir CHP iktidarında kuşkusuz söz konusu olamaz. 


Ama, bir CHP iktidar ya da 
CHP'li bir koalisyon faşist gidişi durdurabilir. “Ülkemizde faşist güçlerin devlet aygıtı içinde yerleşikliğini” ve “CHP'nin ‘devletin tarafsızlığı" şeklinde görüşlere sahip bulunduğunu” tartış. 
masız varsaysak bile, bugün için karar- li, medeni cesaretli ve iyi yönetilen bir CHP faşist gelişmeyi tersine çevirip geriletebilir. (Ancak, böylesi bir CHP” nin ortaya çıkışı bir olasılıktan öteye gitmeyebilir de.) 


Gene bugün için faşizmin iktidar dışında, muhalefette bugünkü gücünü koruyabileceği kanısında değilim. (Ancak, 2. MC'nin daha 2-3 yıl iktidarda kalması halinde faşizm toplumumuzda köklenecek ve çok daha tehlikeli boyut-Jara erişecektir.| 

Tüm güçler arasında ve tek ilke cercevesinde. (Bakınız, soru 1'e yanıt.) 


8- Etkisi sınırlı kalacak bir çaba... 


En 


DGDF Genel Başkanı YILMAZ 


Faşizme karş oluşturmak, özüdür 


1 Evet, faşist zulme karşı lafla mücadel 
(belki biraz da sosyal pratiğin zoruyla) daha i geldi. Faşizme karşı geniş kitlesel gösteri kazanmaya yönelik çalışmalar dışında ne gibi yöntemlerinin sürdürülebileceği sorusunun. 
bugünkü gelişme çizgisine bakarak verebilirizi devlet gücünün örgütleyiciliği ve yönlendi kitleler üzerinde: yaygın ve ağır bir terör aliyorlar. Bu yolla geniş yığınlar sindirimi terörize edilmiş yığınlar içinde faşizme kitle tab çalışiyorlar. “Bu yüzden en geniş yığınların faşi bilincini ve kararlılığını yaratmak faşizme karg özünü oluşturmalıdır." (Bkz. Devrimci Geli Ülkemizdeki bir çok sol mihrak (TKP, TİP, Ti saldırıları bir askeri darbe olanağı yaratma ami mış bir “oyun” olarak görmüş ve göstermişlel faşistler silahlı saldırılar düzenleyecek, eğer metotlarla karşı koyarlarsa “sıkı yönetime bahi için, oyuna gelinmiş olur. Bu nedenle devri oyununa gelmemeli, onlara aynı şekilde ce devlet güçleri ile faşistler karşı karşıya getirilmel kite vb. yıllardır hep bunları yazdı durdu. Devri diye küfürler yağdırdı durdu. Aslında bu görü saldırılarına yardımcı olmuş,. teslimiyetçi eğili çalışmıştır. Hakim sınıflar köpeklerini halkın üsti onlar taşları bağlamaya çalışmışlardır. Hayat kesinlikle mahkum etmişti ruhu ve direniş azmi gelişiyor. Bu tutuşan kıvılcımlar faşizmin yenilgi halklarımızın aydınlık geleceğinin ışıltısıdır. 

2 a) Faşist güçlerin çok küçük bir azınlık 
rağmen geniş bir etki ve kontrol gücün nedeni resmi güçlerin örgütleyiciliği 

ğindeki faşist güçlerin örgütlülüğü, buna 

Örgütsüzlüğüdür. Fagistier örgolü ve orod 

dayanıyorlar. CIA, MİT ve kontr gerilla gibi 

gücünün desteğinde örgütlenip çalışıyorlar. Di 

yararlanıyorlar, böylece etkinlik sağlayabiliyor 

tespit etmekle her şey bitmiyor. Bunun vurgulanması gereken bir diğer sorun da 

oluşudur. Örgütlü bir azınlık, örgütsüz bir ço) galip gelecektir. Evet, sorun bir örgütlenme 

geniş halk yığınlarının örgütlülüğünün seviyesi karşı olan ve onlardan baskı gören halk saldırıla başınadır. Yaygın olan örgüt şekilleri de demokratik * örgütlerdir. Geniş mesleki örgül yığınları içinde pratik bir dayanışma sorunu ye miştir. Çoğunlukla insanların komşusund ri 

Saldırılar karşısında çoğunluk “neme lazım” 

“bana dokunmayan yılan bin yaşasın" diyorsa| 

devam edip gidiyorsa, milyonlarca insan bir 

teslim olacaktır. Başka türlü olamaz. Bu çemb dır. 


edilemeyeceği anlaşılır hale ve yığınları kili mücadele bini, faşizmin 


Faşist güçler 


bu görüşleri diş bir savaş rında yeşerip 
[nin ve emekçi 


oluşturmasına b ulaşmalarının yönlendiriciliarşılık halkın ize bir güce gütlerin, polis vlet gücünden 
Pr. Ama bunu yanında asıl 


| karşısında tek 
geniş, kitlevi, dir. Ve halk 


Bugün Demokratik Hukuk Devletimiz, Anayasamız en ciddi tehlikeler altın- 


pal apo ee m gerçekleştiren bir avuç yerli işbirlikçile. 
rin sömürüsüne, soygun ve zulmüne terke- 


Emperyalist güçler ve onların yerli işbirlikçileri, Türkiye üzerinde sömürü ve soygun düzenlerini “Filipin Tipi” dediği. 
miz Demokrasi (!) uygulamasiyla sürdür. 
mektedirler. İktidar ve Muhalefet Partileri temelde bu güçleri siyasi örgürleridir. 


Db) Ne yapılabilir? Önce örgütlenme sorunu somut olarak açık olarak ortaya konmalıdır. Halkın örgütlenmesi zorunluluğu, “birleşmek” gereği çok sik tekrarlanıyor. 
Ama nasıl? Bunun özerinde'durulmalı. Örgütlenmek, birleşmek deyince akla hemen çeşitli sol kesimlerin bir araya gelmesi, yada geniş bir kitlesel mesleki demokratik örgütlerde toplanmak akla geliyor. Bu tür örgütler faşizme karşı mücadele açısından son derece yararlı İşlevleri olmakla birlikte kitlelerin savunma ihtiyacını sağlamaktan uzak örgütlerdir. Geniş mesleki örgütler, tek başına ele alındığında bir kitlesel gösteri, miting, grev, yürüyüşten öteye gidemez.’ Bunların önemini inkar etmiyoruz. Ama yetersizdirler. Üstelik zamanla tamamen geçersiz hale gelmesi de söz konusu olabilir. Örgütlenme, faşist saldırıları yerinde karşılayabilecek bir nitelikte olmalıdır. 
Bu halkın içinde-.bulunduğu doğal yaşam çerçevesinde, iş yerinde, okulda, fabrikada, mahallede vs. örgütlenmesi gereğini gündeme getiriyor. Devrimci Yol'un üzerinde durduğu Direniş Komiteleri ayrıntılarıyla tartışılmalı. Mücadele içinden çıkan dersler, deneyler değerlendirilip geliştirilmeli. Bütün anti-faşist halk kesimleri örgütlendirilmelidir. Halk içinde, faşizme karşı, faşist saldırılara karşı dayanışma, yardımlaşma, birleşme ve direnme ruhu yaratılıp geliştirilmelidir. Tüm anti-faşist halk kesimlerini bir araya getirecek, ve onların direniş gücünü faşizme karşı amansız bir silah haline dönüştürecek şekilde örgütlendirilmelidir. Birleşmeyi, örgütlenmeyi ve böylece savaşmayı, öğrenmeliyiz. Elazığ, Uşak, Ümraniye, Divriği halkı yol gösteriyor. Aşkale işçileri yol gösteriyor. Zafere bu yoldan geçerek ulaşacağız. 
Yukardaki sorunlar mücadele biçimi ve örgütlenmeye İ İlişkin sorunlar. Bu konulardaki açıklık da yeterli değildir. Şöyle düşünelim: Faşistlerin saldırıları karşısın da halkın savunmasını sağlayacak bir şekilde örgütlenmek ve mücadele etmek savunma ihtiyacını bir yere kadar çözebilir. Faşistler devlet güçlerinin desteğinde ve koruyucu-örgütleyiciliği altında saldırıyor. Bu suretle bütün toplum faşist baski altında tutulmaya, devletin bütünü, tam olarak faşistieştirilmeye çalışılıyor. Bu ülkemizdeki işbirlikçi yerli tekelct burjuvazinin bütünün stratejik siyasi tercihidir. Faşizm sorunu, bir devlet sorunu olarak kaçınılmaz olarak siyasi iktidar sorununda düğümleniyor. Bu bakımdan anti faşist mücadele programı bir siyasi programı içermek zorundadır. Bu, faşizme karşı hangi güçlerin hangi program çerçevesi içindeki ve hargi biçimdeki bir yönetiminin önerileceği sorununu ortaya koyar. 
Faşizmin ortaya çıkıp geliştiği 1930'larda sosyalistler önlerindeki siyasi program olan proletarya diktatörlüğü hedeflerinden -faşizm tehlikesi nedeniyle- mevcut burjuva demokrasisini koruma hedeflerine geri çekilmiştir. Bu, Komünist Enternasyonal programında ortaya konmuştur. Burjuva demokrasisinin geçerli olduğu sosyalist devrim aşamasında olan ülkelerde burjuvademokrasisi çerçe içindeki siyasi çözümlere geri çekilinmiş ve hatta faşizme karşı olan burjuva hükümetler desteklenmiştir. 
Bizim ülkemizde durum nedir? Ne olmalıdır? Sorun budur: 


SAYFA DOKUZ 


Bunun belirgin kanti 214" milletvekili grubuna sahip, 6 Milyon küsür oy almış bir Ana Muhalefet Partisi'nin, faşist terör ve saldılar karşısındaki tutum ve davraupd. Bir iki kama demecinin ötesinde olumlu hiç bir şey yapmamaktadır. Üstelik faşist terör ve saldırılar karşısında bundan can telaşına düşürülmüş bulunan hella. 
mızın bu durumunu kendisine oy getirmesi yönünden istismar eden bir siyaset izlemektedir. Bu noktada CHP taban ve örgütünde bulunan Anti Faşist-Anti Emperyalist yurtsever kişileri CHP yönetici kılığından soyutlamak gerekir. 


Bu durumda ne yapılabilir? 


Tüm yurtseverlerin, demokratların, ilericilerin, devrimcilerin, yetişmiş, ülkesini seven her kişi ve kuruluşların içinde bulunduğumuz durumu halkımıza anlatmaları, onların uyanışına gayret göstermeleri gerekmektedir. Bu çalışma disiplinli bir örgütlenmeyi getirir, 


Halktan, demokrasiden, özgürlükten yana olan kişi ve kuruluşlar bir araya, gelemiyor. Birliğini kuramıyor. Anti faşist Santi emperyalist cepheye güç verecek maddi temelimiz ve de yasal olanaklarımız bulunmasına ragmen bu birlik gerçekleşti. 
rilemiyor. Nitekim, Anayasamızda vatandaşın direnme hakkından söz edilir. Kendi can ve malını, sahip bulunduğu demokratik hak ve özgürlüklerini korumak ve kollamak yasal ve doğal bir hak olarak tanınmıştı. 


Böyle bir ortamda halkımızın örgütlenmesi, anti-emperyalist anti-faşist mücadelede tüm demokratların ilerici ve halk. 
tan yana güçlerin birliğinin kurulması gündemin 1. Sırasını teşkil etmektedir 


Öncelikle önereceğim husus budur Bana göre bu birliğin kurulması yasal Sınırlar içinde olmalı ve meşruiyet dışına, çıkılmamalıdır. 


2a) Faşist terör ve saldırılarda bulu: nanların kontrolü ele geçirmeleri . ka numea taraf tutan güvenlik kuvvét oluşudur. Halk bir yerde Dev 

ri ile karşı karşıya kalmak 

doğal bir sonucu olarak 

kontrolu elinde tatabilmektedirler 


tad 


“Örgütlenme sorunu somut olarak ortaya konmalıdır. 
Örgütlenme denince akla geniş, kitlesel demokratik örgütlerde toplanmak geliyor. (...) Bu örgütlerin önemini küçümsemiyoruz ama yetersizdirler ve kitlelerin savunma ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktırlar.(...) Zamanla tamamen geçersiz hale gelebilirler. Bu nedenlerle örgütlenme, faşist saldırıları 

inde karşılayabilecek nitelikte olmalıdır. Bu da halkın 

inde bulunduğu doğal yaşam içinde; işyerinde, okulda, mahallede v.b. örgütlenmesi gereğini gündeme getiriyor.” 


Bu konudaki görüşlerimi kısaca, bir kaç cümleyle ifade etmeve calısacağım. Ülkemizde burjuva demokratik devrim gerçekleştirilmemiştir. Önümüzdeki devrimin sosyal içeriği burjuva demokratiktir. Proletaryanın önderliğinde, tüm anti emperyalist anti oligarşik sınıf ve tabakaların katılımıyla gerçekleşebilecek olan bu demokratik halk devrimi burjuva lam devrimin tamamlanmasını da gerçekleştirilebilecek 

tek yoldur Ve aynı zamanda faşizmin de yenilmesini sağlayabı- 

tek yoldur. 

Ülkemizde burjuva demokrasisinin, özellikle üst yapıda tamamlanmamış olması ve başta 1960'lar sonrasında oligarşi içinde belirleyici hale gelen işbirlikçi yerli tekelci -burjuvazi olmak üzere hakim sınıfların ülkemize has özellikleri, ülkemizin emperyalizme bağımlı (onun gizli işgali altında olan) bir ülke olmasi gibi bir çok nedenden ötürü faşizm yukardan aşağı, mevcut devlet kurumları aracılığıyla yerleştirilmektedir. Faşiz min. gelişip gülenmesi devlet güçleri aracılığıyla sağlanıyor. 
MHP'nin hükümette ortak olması faşistlerin devlet kuvvetlerince desteklenmesinin nedeni olarak görülmemelidir. Bu yanıltıcı olur. MHP koalisyon ortağı değilken de, 1968'lerde 1972'lerde hep böyle olmadımı? MHP ve Ülkü Ocakları CIA ve kontr gerilla örgütünün sivil kolu olarak örgütlenmiştir. Kontr gerilla ve Ülkü Ocaklarının Genel Kurmay Harp Dairesi'nce yönetildiği gibi iddialar basında bile yer aldı. Mevcut devlet aygıtındaki faşist örgütlenmeler temizlenmeden, emperyalizme karşı bağımsızlık gerçekleştirilmeden, ulusal sorun çözülmeden, faşizme karşi mücadele başarıya ulaşamaz. Bunlar, demokratik halk devrimimizin görevleri içinde de yer almaktadırlar. Kısaca, faşizme karşı mücadele, emperyalizm ve oligarşi ile uzlaşmaz çelişmeleri olan halk sınıflarının demokratik iktidarını hedefleyebilir. Bu noktada, tekrar direniş komiteleri sorunu gündeme getirilmeli- dir. Direniş komiteleri, bir yandan da halk iktidarı organları olmaya da yönelmelidir. Daha doğrusu bu anlayışla kavranmalıdır. Tabii ki bugün direniş komiteleri pratiği yeterince gelişkin değildir. Ama sorun bu geniş perspektif içinde de alınabilir, alınmalıdır. 

4 CHP bugün, iktidar olma umudunu tümüyle tekelci 
buriuazinin icazetine, desteğine bağlamış durumdadır. 
Tekelci burjuvazinin çıkarlarının en iyi savunucusu olma 

davasının peşindedir. O halde, öncelikle şunu söyleyelim: Kimse CHP'nin kendisinin yapmaya niyetinin olmadığı şeyleri CHP'den beklememelidir. CHP kendisinin ne olduğunu yine kendisi açığa çıkarıyor. CHP iktidara gelse şu “sınıflar üstü" devlet anlayışıyla ne yapabilir? 


Elbetteki CHP faşist bir parti değil. Hatta faşistler CHP'ye de saldırıyorlar. Faşizm CHP'ye de karşı. Faşizm faşist olmayan herşeye karşıdır. Faşist olmayan herşeyde faşizme karşı bir yön vardır. Bu, CHP için de doğru. özellikle CHP tabanında önemli bir anti-faşist potansiyel vardır. Bu polansiyeli bugünkü CHP'nin yönetiminden ve hakim niteliğinden ayırmak gerekir. CHP'nin bugünkü yönetimi ve izlediği siyasi çizgisi ile faşizme karşı olumlu bir çözüm sağlayamayacağı tartışma götürmez. 


b) 1. sorunun yanıtındı lir çalım ölmeye ye run 
“bidilmesinden başka bir çare göremiyo-E 


rulada E amma bir s, yole lunmuyar. Topluca örgütlü bir Biçimde davranılmalıdır a gý 


3) Gerçek bir demokratik halk iktidarı kürulmadıkça emperyalizmden ve faşizmden kurtulura 


4) Son tahlilde CHP iktidarı da bu sorunu çözemez. Ancak CHP iktidarının demeçleri kanımcâ gereklidir. Çünkü kit ler "üzerinde yarattığı umudun pratikte gerçekleşmesi olanaksız olan bir ütopya olduğunu  kanıtlayacaktır. Yeniden bu noktada teslimiyete, pasifist ve -CHP kuyrukçuluğunu öngören bir siyaset izlemekte son derece yanlıştır. Hayatın her alanında kitleleri faşizme karşı örgütleyecek meşruiyotini Anayasamızdan alan dire- iş komiteleri kurulmalıdır. 


5) Antiemporyalist anti-faşist tüm demokratik ilerici, yurtsever devrimci kişi ve kurulüşlür demokrasi ve bağımsızlık mücadelelerinde bir araya gelmeli güç rligini kurmalıdır. Faşizme karşı birleşik phe gerçekleşmelidir. 


6) Devrimci Yol'un uçmaş olduğu bu panyay: olumlu buluyorum. Türkiye halkının günesi sorunlarını esas alan kitle escegini kazanacak somut çalışmalar ya 


Mihri BELLI (TEP Genel Başkanı) 


LK önce şunü belirt 
Yol'un anketi fasizn lede pratik çözümleri 


emli bir sorum sorun dergi 


muza eğilmek 


alınıp çözümlenecek bir sorundur. 
bulunduğumuz koşullarda bu 


yanlış olur. Bununla bi 


te bu 


rum 


1) Faşizme karşı mücadelenin lafta kalamayncağı besbelli Doğru söz elbette ki 

doğru sözü ir. Bu olmazsa, söz. 
a olsun “laf” olarak 


değerlidir, önemlidir. Ama doğru pratik izlemeli, ne kadar doğru olu: 


kalır, 


Yürüyüş ve mitingler belirttiğiniz gibi bunlar w örgütlen- 


gerekli ve önemlidir. Yeter 
Türkiye solunun siyasal ve d 

me Sorununun devrimci çözümüne yarasın. 
Oysa bugüne dek yürüyüş 


ki 


karşı mücadeplamak amacını ütmesi bakımından birinci derecede &- ir. Ancak sayfalarında tartışılacak bir konu olmaktan çok devrimci grupların sorumlu temsilcileri arasında diyologda ele İçinde sorunu bir akademik tartışma konusu haline getirmek 

al da konu 
Ñe ilgili genel doğruları belirtmenin geregi var. Sorularınızı sırasıyla cevaplandırıyo- 


ve mitinglerfbu 
İnitelikte olmamış ve genelikle “kalabalığı 


Hatice YAŞAR (Rızgari Dergisi) 


Milim 


“TÜRKİYE'DE ANTİEMPERYALİST, ANTİPAŞİST MÜCADELEYİ ANTİ.SÖMÜRGECİ MÜCADELE İLE BÜTÜNLEŞTİRELİM.” 


Uluslararası tekalci burjuvazinin işbir glikçisi Türk, tekelci burfuvazisi, iktidar a le A ve Kürt halkı üzerinde tahakkümünü burjuva diktasının en kanlı, en barbar yöntemle. 
riyle devam ettirmeğe 


Türkiye'de milyonlara kan kusturan bir avuç zorbanim niteliğinin ve kan bağlarının. 
eğ ve eksiz tespiti ise en azından en geniş muhalefeti bir araya getirmenin sörünlü koşuludur, Mücadele edilecek: hedefin kan bağları eksik tespit edildiği sürece en genis muhalefeti yan yana getirebilme eyleminde başarısızlığa uğramır. Bu bir uç sorbanın iki kan bağının tespiti devrimci saflarda usun yıllardan beri yapılmıştır. Ep geniş emekçi yığınlar da şu 

bu şekilde bu konuda duyarlı hale lebilmiştir. Bu iki kan bağı; emperyalist ilişkiler ve Türk emekçi yığınlarının alm e e eoar E E 
Sonucu elde edilen artı-değer. Fakat üçüncü bir kan bağı vardır ki uzun yıllar şu veya bu şekilde 


Bu 


ekonomik güç. Ikincisi v: dilinin, kültürünün ínkårı ve bu 


kea, şoven sartlanmalarla donatılan bir bürokratizm, ordu ve parlamentosu ile sömürgeci bir devlet cihazı. Bunun doğal sonucu ise; faşist sömürgeci baskılar ve günden güne 


SAYFA ON 


gekilmez hale gelen yaşam koşulları, Özcesi, pahalılık ve faşist-sörmürgeci zulüm. 


Türk ve Kürt 


Bu kompleks ilişkiler içinde güçlenen ve uğemenliğini mutlaklaştırına umutsuzluğu içinde çırpınan faşist Türk egemen garına kars, Türk emekçi yığınlarının bağımsızlık demokrasi ve gidi talepleri ile bir avuç işbirlikçi dışında Kürt halkının ulusal demokrati talepleri programlaştırııp somut ilkelere bağlanarak ve bu doğrultuda mücadele bir an bile aksatılmadan yapıldığında ancak bu iki muhalefet güç, yan yana ve omuz omuza getirilebilir. 
Yani, tekelci burjuvazi ve ortakları, bu üçlü kan bağı içinde değerlendirildiğinde, Türk emekçi yığınlarının ve Kürt halkınm en geniş mücadele birliğinde önderlikten bah- 
#edilebilir. Çünkü bu ilişkilerin eksiksiz görülmesi sonucu, Türk emekçi 


yanıyla değerlendirilmiş olur. 
emekçi yığınlarıma bağımsızlık-demokrasi mücadelesinde, tekelci burjuvazinin başka bir kanadı (CHP) umut olarak gösterilemez. 
Böylece Türk emekçi yığınlarına, gündemdeki mücadelesinin bir parçası olan demok-Tasi mücadelesinin artk burjuva demokrasisi uğruna mücadele olmadığı kavratılabilir. 
Uğruna mücadele edilen demokrasinin ise işçi sınıfının ideoloğik-politik öncülüğünde, emperyalist ilişkilerin ve Kürdistan üzerindeki sömürgeci tahakktmün kaldırılması sonucu gerçekleşebileceği ise, inkâr edile bir gerçektir. Hedef: emperyalizme bağımlı faşist. sömürgeci TÜ. devleti ve bu devletin sahibi egemen sınıflar. 


Bunlara karşı mücadele ise bir devrim sorunudur. Bu 


olmalarına yaramış- 
Yanilyürüyüsive mitingler daha çok Soyut protestolhareketlerinden ibaret kal 


Faşistler pek yığınsal yürüyüş ve mitingler düzenleyemiyorlar ama bu onların bir çok yerde etken biçimde örgütler. 
melerine, saldırı planlarını uygulamalarına engel olmuyor, 


Elbette ki koşullar demokratik güçler için farklıdır. Tktidar ve baskı kuvvetleri onlardan yanadır. Onlar saldırı durumundadırlar demokratik güçler savunma durumundadır. Ama bu demokratik savunmada gerektiği gibi örgütlendirilmemiştir. 


2) MHP'nin önemli bir halk tabanı olmadığı halde MHP'li komandoların iktidarı ve baskı kuvvetlerinin desteğinde az kuvvetle geniş bölgeleri faşist baskı altına alabildikleri bir gerçektir. 


a) Faşistlerin bu başarısının açıklaması hükümet kuvvet ve olanaklarının genellikle onlara destek olması ve kendileri için bu çok elverişli koşullarda legal örgütlenme üe illegal örgütlenmeyi iyi bağdaştırmala. 


günümüzde en geniş muhalefet Türk emekçi. 
yığınlarının ve Kürt Halkının rouhalefeti 


ittifak ilişkileri çerçevesinde bir araya getirilmesidir. Ve bu konudaki görev Türkiye'de Türk olun Kürt olsun her marksistin her yurtseverin her demolratın oruzlarındadır. 


Günümüzde antifaşlet anti-emperyslist ve anti sömürgeci mücadele gündemde- dir. Bu mücadelede Kürt ve Türk halkının hedefi aymıdır. Bu faşist sömürgeci hedefe karşı en geniş güç ve eylem birliği ise çoktan gelip dayatmıştır. İşte bu konuda artık fazia lafa gerek yoktur. Türkiye'de Türk emekçilerinin ve Kürt halkının somut talepleri ve bu doğrultudaki devrimci muhalefetleri de ortadadır. Namuslu, karar-Ii öncülerin yapacakları ise; tüm demokrat, yurtsever örgütlerin ve siyasi yoğunlukların. 
asgari ilkelerle demokratik bir platformda bir araya gelmelerini sağlamaktır. Bu konuda kararlı ve yüreklice aktif mücadele zorunludur. Ve gelip dayatan bu kararlı ve aktif mücadelede “dar gurupçu” anlayışlara yer yoktur bu mücadelede önderliği ise kararlı ve en yürekli olanlar kazımacaktır. 


alınması gereken konuların başında eleştirici olabileceğimiz bir konu, bize yöneltilen bu. 
sorular içinde de sömürgeci-faşist egemen yalar ikili kan bağı içinde kısaca belian diği halde üçüncü kan bağı yani sömürge Kürdistan iz olan iliskileri belirtilmemiştir. 
Ve objektif olarak Kürt halkınm anti-sðmürgeci ulusal demokratik muhalefeti ihmâl edilmiştir. Yine de “UDC” gibi Türkiye 


ridir, CIA'nın dünya ölçüsünde edindiği tecrübeler onlara yararlı oluyor. 


b) Bu durum karşısında faşist saldırganları caydıracak güçte bir demokratik savunmann örgütlenmesi görev olarak karşımıza dikilmiştir. 


c) Faşistlerin halkı ezemedikleri, baskı ve saldırılarda bulunamadıkları, alamadıkları bir çok yerler var Türkiye'de, Oralarda demokratik güçler faşizme karşi omuz omuza durmayı başarabilmişlerdir. 
Pabucun pahalı oldugunu bilirse faşist saldıramaz. Pabucu pahalı satmak için demokratik savunmayı en etkin biçimde örgütlendirmek gerek. Bu da fraksiyoncu tutumla bağdaşmaz. 


3) Saflarını sıklaştırmış temel (ilkeler. 
de birlik halinde güçlü bir sol Türkiye'de siyasi yelpazenin en solunda yerini aldığı an demokratik iktidar sorunu da çözümlenir. 
Böyle bir gelişmenin CHP üzerinde de olumlu etkileri olur. 1960'larda sol bir bütün görümündeyken CHP'de “ortanın solu” eğilimi belirdi. Bugün solda bölünmüşlüğün bir sonucu, CHP'nin gittikçe sağa kaymasıdır. CHP-AP koalisyonunun 


gündeme gelişi bu sağa kayışın son belirtisidir. 
Faşizm yenilgiye uğratılacaksa, bu 


Türkiye'de tüm devrimci potansiyelin birlik halinde, örgütlü biçimde tarihsel gelişmeye ağırlığını koymasıyla olacaktır. De- e CHP'nin bir inayeti olarak 


Bizde de öyle olacaktır. Elberta ki bu sözlerimden CHP'nin önemli bir küçük burjuva dönüşümcü kolu içeren burjuva hukuk devleti kurallarına bağlı bir parti olarak demokratik güçler safında yeri yoktur anlamı çıkarılamaz. Ama CHP'nin bu safta yerini alması sosyalist solun olunca gücüyle tarihsel gelişmeye ağırlığını koymasına bağlıdır. 


4) Bölünmüş sol, birlik halinde sağ koşullarında bir CHP'li koalisyon faşizm Sorununa kahei bir çözüm götiremez Bunun böyle olduğunu 1974'de sekiz aylık CHP-MSP koalisyonu zamanında gördük, Türkiye'de ClA'nm “Türkiye şubesinin etkinliğine son verilmeden 12 Mart döneminde ve sonraki siyasi cinayetle katliamların hesabi sorulmadan, bunları işleyen ve İşleten yerli-yabancı mihraklar böşwir edilmeden ve suçlular cezalandırıl. 
madan, bü ülkede en-ilkel anlamıyla bile, bir burjuva demokrasınin varlığından süz edilemez. Biz bir CHP'li iktidar konusu da hayale kapılama yz. Ama bir CHP iktidar eğer proleter devrimci bareketimize daha az sınırlı bir çalışma olanağı sağlaya caksa, belli tarihsel koşullarda şerrin ehveni sayılabilir. Ancale şu iyice bilinme dir: Türkiye toplumu bugün bir ikilem garşısındadır. Ya örgütlü işçi sınıfı öncü-İüğünde ulusal ve demokratik güçler ağır asacak ve Türkiye. emperyalist vesayete son vererek gerçek demokrasi ve sosyalizm doğrultusunda ilerleyecek, ya da emperyalizm-işbirlikçi sermaye ve büyük toprak şahinleri diktalarım perçinleyecekler !ve Türkiye açık faşizmin karanlıklarına yu. 
varlanacaktır. Ara durumlar dikkatimi Şu gerçekten başka yöne çekmemelidir. 


5). Faşizme karşı güçbirliği sorunu tüm sosyalistlerin yoldaşça bir diyalog kurarak çözümlemeleri gereken bir sorundur. UDC girişimi örneği bu işin bir fraksiyon olup bittisi yapılamayacağını göstermiştir. İlk iş bir forumda ayrı ayrı eğilimlerin temsilcilerinin sorunu tartışma. 
ları olabilir. Bunu bir diyalog izlemelidir. 
Elbetteki diyologu kuracak örgüt ve çevreler hiç değilse emperyalizm ve faşizm kavramlarını bilim ve Türkiye'nin gerçek-Jeri ışığında doğru olarak anlayabilmelidir. 
ler. Bugün Türkiye solu-birleşme sancıları içindedir. “Devrimci Yol'un anketi de bunun bir belirtisidir. Bu sancılar sonucu gürbüz bir çocuğun doğacağına inanıyo- 


6) Faşizme ve pahalıığa karşı direniş kampanyaları bir grup hareketi olmamalı, Yak eni ellerime bie en vrelerin katılmasını sağlayaral 

örgütlendirilndidir Derginizin açtığı kampanyanın böylesine kapsamlı olması ve ne kadar genis olursa E 
Sinrlarımı çok aşacak biçimde örgütlendileğimizdir. 
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L Faşizme karşı mücadele uzun solukludur. Süreklidir. Bu süreç içinde demokratik mücadelenin bize tanıdığı en $on sınırları dayatmamız gerekir. Miting ve Yürüyüşte bu mücadelenin bir aracıdır. Bu a açların en etkin ve en güçlü kullanılması 'erekir. Bugünlerde 27 demokratik kitle rgütü Taban Fiyatları, Hayat Pahalılığı ve Faşist Baskıları Protesto, miting ve yürü. 
yarayaş sanumAğ yalla Laz kin yürüyüş sonunda, yı i 

katıldığını soruyoruz. Bu sayı beklenilenin ber zaman üstünde oluyor. Ancak, yine de geride bu miting ve yürüyüşlere katılması gereken, ama katılmayan onbinlerce kişi oluyor. Diyesim bugün anti-faşist güçlerce hayata geçirilen bu miting ve yürüyüşler henüz etki gücünü toplumda yitirmemiştir. 


Bu daha da etkili ve kalıcı biçime dönüştürülebilir, 
İkinci ve daha önemlisi Faşizme 


karşıyım demek yetmez! Faşizm, öğütle değil örgütle geriletilebilir. Bugün ülkemizde faşizmi kılan nesnel koşulların tümünü her alanda yaşıyoruz. Ekonomisiyle, siyasegra, ble yerine gelmemiş bir gerekleri bile yerine ir 
Ülkede, faşizme karşı mücadelede, faşizme karşıyım diyen herkesin en geniş biçimde, parlamento içinde ve dışında mücadele birliğine katılması gerekir. Henüz en geniş Örgütlü toplumsal muhalefet yapamamak: r, 


Başka mücadele biçimine gelince; bu tüm demokratik güçlerin en geniş örgülü birliği sağlandıktan sonra mücadele sürecin- de zaten bilimsel verilere göre tayin edilir. 

2- a) Halkın çokluğuna karşın faşistlerin etkin olması, o'da halkin örgülü gücünün yeterli olmamasındandır. Ama, bu mantık faşistlerin orda daha örgütlü olduğu 

. Faşistlerin bugün ıgıtlarında kadrolaşmalarından gelmektedir. Onların ordaki varlığı iktidarla özdeştir; çünkü, Məmak'ı ülkemizin şu andaki  ekonomik:politikasının ve onun sonuçlarından ayn düşünmemek gerekir. 
Emperyalizm ve onun uzantıları tüm ülkede, ekonomik yönetimi sıkı denetim altına almıştır. Üretim ve tüketim ilişkilerini kendi yararına düzenlemiştir. Her türlü 


ğı gelip dayanmıştır. Çıkış için heryana p ta, ve her saldınşta yara almaktadır. İşte Mamak'taki de bu can çekiştiren saldırgan faşizmin bir koludur. 


b) Sorun, Mamak için nasl özgül 

Bu da öyle. Mamak gökten zembille yere gelmedi. Bu çarpık, ayrımcı, dışa bağımlı kapitalist-ekonomik sistem sürdükçe Mamak'ta kendine düşeni alacaktır. 
(Çünkü mürekkeb damladığı suyun her yanını bulandırır. 


3- Anti-faşist bir iktidarı, faşizme karşı mücadele veren örgütlü geniş kitleleri getirir ve o iktidarın bizzat içinde kendi Vardır. Başka bir deyişle işçi smf, köylüler ye emekçi kitlelerin ağırlıkta olduğu bir iktidar seçeneğidir 


4- Bugün parlamento aritmetiğinden çıkacak her türlü koalisyon, faşizmi temenden yok etmek degil, geriletemez bile. 


birliğin nasıl sağlanacağı da bir olay, önce faşizme karşıyım diyen değilde, faşizmle mücadele eden güçlerin birliği sağlanmalı. 
dar, Bu da ortak saptanacak ilkeli birlik doğrultusunda olur. Her siyasal ve demokratik örgüt, kendi bağımsızlıklarını korumak koşuluyla bu birliği ortak eylem ve güce dönüştürebilir. Bunun içinde önce bu birliğin gereğine inananların ortaya çıkması gerekir. Bunun da nasıl olacağı, işçi sunıfının biliminde ve tarihinde ortaya konmuştur. 

Bu birliğin birinci görevi faşizmi geriletmekse, ikincisi ve asıl önemlisi de, faşizmi kılan nedenlerin temelden giderilmesidir. İşte bu da birliğin maddi temelinin. 
ne olacağını ortaya çıkarır. 

6- Bugün Türkiye'de faşizme karşı direnmek, mücadele etmek ve bunun gereklerini değişik yollarla yerine getirmek, mamuslu olmanın, halkını ve ülkesini 


sağlanmalıdır. 
hazır. Çünkü kırk milyon nüfusta, faşizmin zulmünden, pahalılıktan düşük ücret ve taban fiyatlarından, etkilenmeyen sadece bir avuç azınlıktır. 

Evet, Anti-faşist birliğin gücü, aydınhik günleri getirecek. da kimsenin kuşkusu olmamalıdır. 


jundan da 


Faşizme karşı mücadele faşizmin yeşerliği alanın temizlenmesi il sınırlı, “demok 

ratik” bir mücadele olmadığına göre, faşizmin kök salmasını engelleyecek anti-fasist mücadeleyi yürütecek emekçi sınıfların Ve ezilen ulusun yeni bir dünya kurmalarına yönelik olacaktır. Sorun özünde Devlet ve Devrim'dir. Sorunun çözümü için gerekli araçlar tabii ki sınıfın ve ezilen ulusun çıkarlarını temsil eden bir programla dpnanmış bir pari ve onun mücadeleyi için gerekli gücü sağlayacağı 

sosyalist hareketle işçi hareketi arasındaki kopukluğun giderilebileceği bir dizi işçi örgütleridir. üretim biriminden, fabrikadan başlayarak, mahalle komiteleri, üniversit lerde, kırsal alanlarda kitlelerin taleplerini savunacakları doğrudan örgütler. Bunlar emekçi sınıfların tüm alanlarını kapsamalı ve ortak bir eylem programı içinde, çeşitli siyasi eğilimleri içinde barındırmalıdır. İşçi ee ETE birleşik pesine can verecek 

bir ilke olarak kabul edilmelidir. Bu Cephenin talepleri silahlı faşist milislerin silahsızlandırılması ile sınırlı kalmayacak, savunma dinamiği ile bu talebi gerçekleştir meye yönelecektir. Bu da ancak geniş kitlenin onayı ile. işçilerin birliği sayesinde mümkündür. Kile gösterileri kitlelerin 


Faşizme karyı kitlesel gösterilerin etkin ve önemli bir araç olduğu açıktır. 
Ama sadece kitlesel gösterilerle faşizme karşı mücadele edilmeyeceğinin de iyice kavranılması gerekmektedir. Derginizin soru metni bu gerçeğin gittikçe daha çok kayranıldığını göstermektedir. Anti-faşist, aark-enperyalist güçlerin örgütlenmesi iler-İledikçe yalnızca kitlesel gösterilerin nicel ve nitel değeri artmaz. başka mücadele biçimleri de somutluşmaya başlar. Yani örgütlü, birleşik bir güç haline gelmek yeni mücadele biçimlerinin somutluk ka-Zanması, işlerlik kazanması için gerekli bir ön koşuldur. O zaman anti faşist mücadele meydanları, sokakları aşar. Parlamento- ya, devlet dairelerine, kitlesel kuruluşlara malolur. Hayatın her alanında verilebilir. 

Bir üniversite imtihanı sırasında verilebilir. Bir devlet dairesinde de. TRT'de 

verilir. Bir tarımsal işletmede de. Bir gecekondu. mahallesinin sorunlarıyla da 

Verilir, bir fabrikaya faşistlerin işçi diye 

sokulmasının da önüne geçilir. Çünkü 

örgütlü güç sayıca artış değildir hiç bir 

zaman, nitelikçe artıştır. Bu artış her 

alanda mücadele verilmesi için gerekli lanakları yaratır. 

2) A-Faşizm sermayenin en kanlı, en gerici iktidarıdır. Faşizm, burjuva dikta-Hörlüğünün en kanlı yönetim biçimidir. Bu hedenle faşizm burjuvazi tarafından madı 

, olarak beslendiği gibi, yönetimin burjuvazi de olmasının getirdiği olanakları da kullanmakta, devlet kuvvetlerini ve devletin tüm kurumlarını arkasında görerek ilerlemekte- dir. Onlar da bir “örgütlü güçtür. Bu nedenle sayıları az da olse, görüşleri kitlelerce beğenilmese de sözlerini geçir mekte, giderek hayat şartlarının panik içine soktuğu sınıf ve tabakalarda korkuyla beraber saygı da uyandırmaya, taraftar bulmaya başlamaktadır. Örgütlü güç, sayıca az da olsa kendisinden kat kat fazla Ama örgütsüz, disiplinsiz, uyumsuz güçleri ezer. Savaş zamanlarında görülür; Birkaç bin kişilik bir askeri kuvvet, yüzbinlerce insanın yaşadığı bir şehri kontrolüne alır rahathkla... Çünkü o küçük askeri kuvvet te bir örgütlü gücün ifadesidi 


B) Önlem yolu bellidir; Anti-faşist cephe içinde 


ti alis anti-faşist © Ve kişileri toplam: 
getirmek. 

©) Halkın çıkar yolu yukarıda belirttiğimiz cephenin kurulmasıdır. Faşizme 


SAYFAON BİR 


karşı mücadele, eğer merkezi bir örgütlenme ve tüm anti-faşist göçlerin birlikteliğini 

i cepħeleşmemişse, haiminde tutarlı bir şekilde 


Şurda burda, mahalle mahalle, okul veya yurtlarda verilmeye çalışılan müca - dele merkezi bir anti-faşist cephe kurulmadan verilemez. Verilirse de büyük bir anlamı yoktur. Çünkü böyle bir mücadele hayatın her alanında hem ideolojik, hem ekonomik hem de olarak ve bu üç unsuru birleştire l ği nır. Şuraya buraya saldıran faşist güçleri püskürtmek faşizme karşı mücadele etmek değildir. sadece şurda burda bir fa gürühuna karşı koymaktır. Sonunda da faşist güçler geriletilmiş olmaz. Eğer olsaydı, yıllardır bu tarz mücadele ver mesine rağmen faşizm tırmanmaya devam edemezdi. Bir grevi desteklemek, bir manhalleve okul, su, yol getirilme sme çalışmak, zamları protesto için mücadele etmek, ücretleri artırmak için savaşmak, gibi çeşitli ekonomik mücadeleler de faşizme karşı mücadelenin bir parçasıdır Önemli bir parçadır. 

Bu tür hareketleri sonuna ka desteklemek, örgütlemek bile faşizmi ebep olur. Elbette kitlesel ve genel bir nitelik kazanırsa... 

Mahallelerde, ilçelerde, yurtlarda. k: 

ia verilen mücadelenin başarılması için buralardaki anti-faşist güçlerin, tabanlarını genişletmesi, bu birikimleri CEPHE içinde birlestirmesi böyle- 


3) Sorun dar anlamda, yani sak listler arasında kalsaydı, bir sosyalist partinin desteklenmesi, tarzında verilebilir. 
di. Ama acil sorunumuz anti-faşist mcadele olduğuna göre Anti-faşist anti-emperyalist cephenin inşası, iktidar sorunun Çözümünde de etkin bir rol oynayabilir. 
CHP bir burjuva partisi olmasına rağmen bir parti olarak görülmesi iktidar ko: 

sunda da cephe sorunun çözümü olanak vermektir. Anti-faşist cephe sosyal demokratları da sosyalistler gibi bünyesinde topluyor. Bu yüzden cephe kurul 

duğunda doğrudan doğruya cephe yöneti. 


cilerinin sosyal.demokrasi'yi veya en dogru ve tutarlı çizgide örgütlenmiş bi Sosyalist partiyi desteklemesini beklemek ve istemek en azından bir süre için yanlıştır. 

Soruna şöyle bakılmalıdır. Sosyal-de- 
'mokrasi'nin temsilcisi CHP kaypak, iki 


İşçi, shma oynamaktadır. Onu sürekli antifaşist ve “sol” bir çizgide tutmak CHP ' yani sosyalist- 


lerin bağımsız've örgütlü bir göç olma: bağlıdır. Eğer böyle bir göç olmi CHP'yi oyla destekleyip veya parlament dışı yollarla destekleyip iktidar yı anti-faşist bir ilerleme sayılamaz. (Ekim Seçimleri sonrası bellidir )Sosyalıst virikim olmadıkça, sosyalist potansiyel gücünün kendi çizgisinde bir siyasi partiye değil de bir CHP de toplarsa kendi kendine zarar Vermekte, sol potansiyeli boşa, harcama tadır. 

Böyle bir cephe kitlelere nasıl CHP'ye oy verin çağrısı yapamazsa sosyalist Dir partiye oy verin veya destekleyin diye de 

yapamaz. Çünkü cepe sosyalist n unsarları da kaplayan bir örgüt biçimidir. Ama cephe tutarlı ve güçlü bir anti-faşist güç olarak ortada durdukça, doğal olarak sosyal demokrat CHP'yi de sosyalist bir partiyi de etkiler, geliştirir. 
CHP'nin sağa kaymasına engel olabilir. 
Dolayısıyle siyasal çözümün anti faşist bir iktidar şeklinde çözümüne etki eder. 
Doğrudan sosyalist bir partiyi veya CHP” yi desteklemez ama onların iktidar konu-Sunda ortak bir çözüm aramalarına, yaklaş- 


r İmalarınştyol açar. 


Cephe genişleyip derinleştikçe ise bu soruna daha somut bir çözüm yolu getirilir. Simdiden şöyle veya böyle olur diyemeyiz. Nesnel gelişmeler olmadıkça daha açık bir şey söylemek hayal kurmak, list güçler için sorun daha açıktır. Sosyalist güçler sosyal demokrasi- 

li karakterini bilmek zorundadırlar. 
Sosyalist güçlerin CHP'yi dolaylı veya dolaysız gizli veya açık ne oyla, ne de başka şekilde desteklemesi şu anki politik ortamda. büyük bir yanlıştır. Ancak ve ancak sosyalist birikim kendi gücünü oluşturur. Bağımsız bir siyasal güç oluştu-Tursa başka bir politik güçle ittifak yapabilir. Onun dışında ittifak yapamaz. 
olsa olsa kuyrukçuluk yapar. 

Kısaca. antifaşist cephenin siyasal iktidar karşısındaki çözümü (böyle bir cephe olduğunda) anti-faşist güçlerin parlamento da en olumlu en tutarlı şekilde nasıl temsil edileceğinin tahlil edilip kurarlaştız 

mümkündür. Cephe kurulup oluşmadan somut iktidar formülleri söyle. 
Cephe kurulmadan verilen yani günümüzdeki mücadele içinde sosyalist olanların görevi başkadır, olmayanların görevi başka (...) 


örgütlenme açısından da önemli olduğu. ái dogrudan örgütleri aracılığı ile katılmayı cakları bir mücadelenin başarıya ulaşacağım sanmak “abesle iştigal etmektir. 
Unutmayalım ki faşistlerin sloganı “bütün iktidar faşizme” olmuşsa bu önemli ölçüde Lenin'in “bütün iktidar sovyetlere sloganı- - na karşı-devrimin tarihsel bir tepkisidir. 


Tartışmasız bugün parlamenter rejimin “normal” işleyişinden, ekonominin “ferahlı fından" sözetmek ancak kabare hicivlerinde mümkün oluyor. Ama küçük burjuvazinin bu ortamda konumunun ne olduğu anlaşıl mak isteniyorsa, hemen sosyalist hareketin durumuna bakmak gerek; çünkü ancak proletarya hareketi küçük burjuva ey e i uygulama gücünde olduguna onu i edebilirse, küçük burjuvazi sağdan sola çark edebilir. Yoksa ulusal umutsuzluk Küçük buriuvaziyYkentteki küçük sanatkar. 
lar, dükkas sahipleri, küçük memurlar, devlet memurları teknik personel, aydınlar, yoksullaşmış köylüler/ gittikçe faşizme yaklaştıracakveonu faşizmin ordusu baline getirecektir. Bu ulusal umutsuzluk karşısında ancak devrimci umudun partisinin varlığı halinde mücadele etmek ve zafere ulaşmak mümkündür. Bu bakımdan kendi asli kaynağında var olmayan bir hareketin ittifaklar alanında sınırlı ve kesikli çaba gösterebileceği gerçegi bizi halkın örgütlen- 
'mesinden önce halkı örgürleyecek olanların örgütlenmesinin kaçınılmazlığına maktadır. 


vardır. 


Bugünkü durumda faşist hareketin dünyanın birçok ülkesiyle kıyaslanmayacak derecede gelişkin olduğu gerçegi bizi çarpık tahlillere sürüklememeli, Faşizmi yaratan da toplumsal ve politik bunalımdır. “Top-Tumsa denge”nin sağlanması halinde umut suzlukları ertelenenler faşizmin kuyruğun dan çekilmeye başlarlar. Ama böyle kısa aralıklı “denge” dengesizliklerle birlikte ele alınmalıdır. Azgelişmiş bir ülkede sanayi-İeşmenin yarattığı sorunların uluslararası emperyalist kuruluşlarca nasıl yönlendirile bileceği herkesce bilinmektedir. “Faşizm ve Büyük Sermaye” arasındaki ilişki, ulusal 


anti-emperyalist de olması gerektigi yaygın bir kabuldür. Ama faşizm emperyalizmin değil kapitalizmin bağrında taşıdığı bir 


virüstür. Bu bakımdan faşizmin kökünün kurutulması, “demokrasiye”. «mücadelede öncülük eden sırufın vereceği içerik oranda mümkündür. im İN olmalıdır sorulüyorsa ve edilen bir devrimci iktidarsa cevap olarak Che Guevara'nın unu aktarabi liriz: “Ya bir karikatür devrim, ya bir mek gelmişin. y ve bü iye yönelik, işçi sınıfından büyük miktarda oy almasına rağmen organik bir işçi partisi olmamasından ötürü, biraz zorlama bir tabirdir. Ama bu tür partilerin başında isçi eri sosyal.demokrat sendika eğitimi ile lojik olarak kötürüm edilmemişlerdir ve militan mücadeleye katılanlar da az değildir. Devrimci bir alternatifin yokluğu sınıfın ileri kesimlerini bile CHP'ye oy vermeye sürüklemişse CHP tabanı derken çok dikkatli olmalıyız. zira bu tabanın işçi kesiminin önemli bir kısmı CHP'nin çok ilerisinde düzeni sorgulamanın esiğine gelmiş ve devrimci hareketle bütünleşebilme sürecindedir. Gerçek CHP'li emekçilerin anti-faşist mücadeleye katılması için ise CHP yöneticilerine kitleler önünde açık, kesin şartlar koyarak anlaşmalara gidilmeli. 
dir. Birleşik işçi cepbesi partiler gerçeğini ortadan kaldırmaz: Savunmayı ortaklaşa hazırla: geçmişi unutma: geleceğe hazırlan, 


Faşizmin gücünü sadece bunalıma, ya da son kertede faşizmi sosyalist iktidara, tercih eden sosyal-demokrasiye. veyahut faşist harekete yapılan devlet desteğine bağlayanlar ellerini kavuşturup yaradana, sığınmaktan başka bir yol bulamazlar. Bu güç. en az yukardaki sebepler kadar, işçi Sınıfının dağınıklığına, kitlelerin örgütsüzlüğüne ve devrimci bir alternatifin yokluğu. 
na dayanmaktadır. Faşizme birlikte, bugü. 
De kadar kazanılmış haklarını yitirecek tüm kesimlerin. tabandan bir bir'ik oluşturması asıldır. Burası faşizmin nesi bir. gelişme evresinde bulunduğu. sınıfların ve ezilen ulusun konumu ve uluslararası durumun. 
ayrıntılı bir toplu durum taalilin yapmak. 
kaçınılmazdır. Taktikler buna göre belirlenmelidir. Ama sınıfın sınıfa karşı birliği ana ilkesi birleşik işçi cephesi içinde gerçekleşti. 
rilmedigi sürece. işçi sınıfının diğer kesim. 
lerle ittifakı üzerinde söylenecekler, 

caklar ne kadar olumlu olursa olsun kalmaya mahkumdur. 


Bu açıdan Devrimci Yol'un 


Faşist zulme ve pahalılığa karsı direniş kampanya 


sosyalist hareketimiz içinde öycüne kadar shsilagelmus ulan ayrılıkları körükle. 
me yerine, antifaşist birligi sağl yolundaki çabasının tüm olumluluğu 


bir 
Sınırlılık taşımaktadır. İttifaklar alanında ki bu olumlu girişimlerin ancak sinifin birliğini saglama yolurdeki çaba ile bütün. 
leşmesi halinde tarihsel bir anlamı olacak. 


tir. 


28 KASIM 1977 


TOM-DER 2. OLAĞAN GENEL KURULUNDA TIPIN TASFİYEĞİ TAVRI 


-29.30 Ekim tarihlerinde 
Tüm-Der'in 2, Olağan Genel 
Kurulu toplandı. Genel Kurula 150 delege katildi. 160 
delegenin 35'i doğal delegaty di. Geride kalan 115 del 

nin 45'i Devrimci Memuri 

30'u Özgürlük. 401 da D mokrasi için Birlik gurubuna Sağhydi. Seçin 


belirler. Muhalefetteki siye- Devrimci Yol siyasetini setlere, en geniş eleştiri tar- savunanlar anti-maoist de taşma özgürlüğü tanınır. Yö- lerdir. “Mao'cu” terimine metime gelenlerin kendileri d. O karşıdırlar. Mao'ya ve Çin Şindaki tüm siyasetlerin savu- o Komünist Partisi'nin mücadenucularını örgütten tasfiye e © lesine saygı duyarlar. Ama me çabaları, demokratik kitle bugün uygulanan siyasetin örgütlerinin anti-faşist ve an- Marksizm. Leninizme aykırı oltüemperyalist bir doğrultuda duğunu savunurlar. 

geniş kitleleri kucaklama ve harekete geçirme işlevlerine darbe indirmektedi 


Bu kıstaslara göre, Tüm- 
Der'in 50 şube yöneticilerinin ve Ankara'deki 3.000-3.500 
TİP'ilerin genel kurula Devrimci Yol taraftarı memusundukları karar taslağı, de- © run örgütten atılması gerekmokratik kitle örgütlerinin bu mektedir. 
işlevini yok etmeye yönelik, dar gurupçu bir anlayışın ürünüdür. Taslakta örgüt İçi demokrasi ve eleştiri özgürlüğü yok edilmek, farklı siya- da Demokrasi (İçin Birlik; gu- setlerden olanlar “ayrı örgütrubu (yani TİP'ller) seçimleri — lenmelere” itilmek istenmişkazandılar. Ancak bu genel tir. 
kurul, TİP'llerin demokratik kitle örgütlerindeki tasfiyeci TİP'liler tarafından su tavırlarını açığa çıkardı. Ya. nulan taslakta bulunan ve ym organlarında” en geniş genei kurulda kabul edilen &nuifaşist işbirliğini öneren: üyelik koşulları arasında (1) yapılabilmesi için genel merler, çeşitli örgütlerde kendi  antimaoist olmak, (2) işçi kezin onayının gerekliliği gehakimiyetlerini sürdürmek i- © sınıfının fiili önderliğini tartı- türilmektedir. 
çin her türlü anti-demokratik © şılmaz bir şekilde benimse-Ve sekter tavra girebilecekle. mek ilkeleri yer almaktrdir. 
rini gösterdiler. DİSK içinde “ilerlemecilerin” Petrol-Kim- ya İş, Sosyal İş ve Maden-İş Turizm.İş olaylarındaki anti- demokratik uygulamalarını © leştirenlerin bu tür davranış- çalışmaktadır. Demokrati lara girmeleri, “kitle örgüler kitle örgütleri sadece belli O melere iterek gurupçu çıkarlar rinde demokrasi" ve “en ge-  siyasetlerin sempatizanları: için kitle örgütü feda edilmekniş kitlenin anti-faşist ve dan oluşmaz. Tūm-Der genel | tedir. 
anti-emperyalist birliğini sağ- kurulunda kabul edilen üyelik lama” gibi ologanlara ilkeler koşulları, hem siyasetsiz (s0s- açısından degil, tamamiyle o yalist olmayan) geniş anti-fafaydacı ve günlük burjuva şist taban, hem de farkı o miyseler, “partilerinin memur politikası açısından yaklaştık. o siyasetlerin sempatizanların kolu” ile “memurların demoklarm göstermektedir. memurların demokratik kitle ratik kitle örgütü” arasındaki örgütünden itmeye yöneliktir. o ayrımı ka ve kitle Bir memur örgütünün tabanı © Örgütlerine ilişkin bu oportü Sosyalistler arasındaki tartış. nist politikalarını bırakmalı mada taraf olmaya zorlan. dirlar. 
maz. Dahası, bu tip örgütler memurlar arasındaki ayrib ları değil, birleşilebilen noktaları ön plana çıkartmak zorundadır. Diğer taraftan TIP” lilerin taban gücü, 1977 hazi- 
Fan genel seçimlerinde Türki- 


ja bagh 35 delegeyle TİP” 
Jer genel kurulda etkinliklerini 

| sürdürdüler. Ancak, Devrimci 
Yol siyasetini savunanların yönetiminde olduğu şube sayısı 50'ye yükselirken, TİP lerin etkinliği ağırlıkla Ankara'da kaldı. 


Aynca getirilen degişiklikte (1) düzenli belli aralıklarla veya düzensiz yayımlanacak her türlü y: ymn sadece genel merkez tarafmdan çika- 
, (2) şubelerin ki 

tap ve broşür yayınlamak için önceden içeriği bildirilmek kaydıyla genel merkezden izin almaları zorunluluğu ve (3) düzenli-belli aralıklarla yayın 


“Tüm-Der Genel Kurulun- 


Bu değişikliklerle demokratik örgüt içinde eleştiri özgürlüğü ortadan kaldırılmak ta, genel merkezi elinde bu lunduran siyasetin dışında siyasetlere söz hakkı tanınmamakta, onları ayri örgütlen- 


Demokratik kitle örgütle- 
Fi, herhangi bir siyasetin doğrudan etkisi altmda olmayan en geniş kitleleri örgütlemeye 


Eğer TİP'liler anti-feşist güçbirliği konusunda sami- 


Demokratik kitle örgütle. 
ri, emekçi smf ve tabakaları en geniş bir tabanda anti-fayist ve anti-emperyalist mü- 
€ndele için örgütlemeye çalışmalıdır. Bir demokratik kitla örgütünde farklı siyasetlemm. 
savunucuları bir arada bulu- 


Devrimci memurlar, memur kitlesi içindeki en geniş taban çalışmasına bundan böyle de daha büyük bir hızla devam edecek, ve bu tip yanlış görüşleri, onların prati- 


bilir. 

Sai ye'de toplam aldıkları 20 bin yansımalarını teşhir ederek. 
Demokratik kille örgü- oyla ölçülebilir. TİPlilorin bu O tabanda mahküm edecekler 

tönün niteliğine göre yönet: tavrı, “demokratik kitle örgü- O ve şimdiki yönetimin uygula- 


madığı aktif devrimci memur. 
mücadelesini fiilen hayata geçireceklerdir. 


tü elimden kaçacaksı, yok olsun daha iyi” anlayışının. 
ürünüdür. 


me gelmek için, her siyaset kendi ittifaklar stratejisi çerçovesinde özel ittifak taktiğini 


DEV-MADEN-SEN'DEKİ DEVRİMCİ MUHALEFETİ GÜÇLENDİRELİM 


ci işçilerin sendika yönetimine gelmeleri gerektiğini anlatma-Sendikasının yonetimi bugün yà çalışıyorduk. Daha işe © sahtekarlıklara devrimciler reformistlerin ve revizyonist. girdiğimiz gün, bizi patrona hiç bir zaman boyun eğmeye lerin elindedir. Ancak Aralık 'goşist” diye ihbar cektir, revizyonizme karşı ayı ortasında yapılacak genel eden bu revizyonistler, dev. © mücadelelerini sürdürecekler. 
kurul Dev Maden Sen taba- || rimcilerden gördükleri tepki dir. 
nindaki devrimci işçilerin et- o üzerine aym ihbarcı tavrı bu Yinliğini artıracaktır. kez işçiler arasında yapmaya Buradaki işçilerin sorun. o çalıştılar, Ancak tüm çabaları ları, diğer kamplardakinden sonuçsuz kaldı. Doğru tavır pek farklı değildir. Güç koşul- içinde olan, kitleye doğru larda, düşük ücretle ve en yolu gösteren bizdik. Bunun kötüsü de MTA'nın belirledi- en iyi kanıtı, boşalan iki ki bir süre için çalışmak. ri temsiletliği için yapılan Kamplarda işe başlayacak iş- seçimlerde temsilciliğin birini giye bir kağıt imzalatılır. Bu 67 oyla Devrimci Yol tarafkağıt, işçinin ancak sondaj ( tarlarının alması oldu. Aym bitimine kadar 0* işyörinde şekilde Genel Kurul için yapışalıştırılacağına ilişkindir. Ya lsn delege seçimlerinde de 20 ÜRETEN BİZİZ. YÖni sendikalaşma gibi MTA © delegeliğin 10'unu da Devrim NETEN DE BIZ OLACA 
açısından herhangi bir tehlike ciler aldı 5 
belirdiğinde, kamp geçici bir süre kapatılır, işçiler atıldı tan sonra yeniden açılır 


rimize saldırttılar. Ancak şunu da öğrendiler ki, tüm bu 


'eb 1 
DİSK puins 


TÜM MTA İŞÇİLERİ! 
YAKLAŞAN GENEL KU- 
RULUMUZDA DEVRİMCİ 
İŞÇİLERİ SENDİKA YÖ- 
NETİMİNE GETİRMEK İ- 
ÇİN, REVİZYONİST SARI 
YÖNETİME SON VERMEK 
İÇİN BİRLEŞİP MÜCADE. 
LE EDELİM 


Revizyonistlerin yüzleri- 


ds 9 REVİZYONİSTREFORMİST 


emme SENDİKACILIĞA PAYDOS 


fak DevsMaden-Sen taban: 
daki çalışmalarımızı sendika- nin revisyonist tavanını teşhir 


etmeye yöneltmiştik, Devrim- 


- SAYFAON İKİ 


Bilinçsiz bir çok kişiyi kış tarak İGD'Hlerle birlikte üze 


Dev-Maden.Sen üyesi bir grup Devrimci Yol sempatizanı işçi 


TöÖB-DER 
Şube Seçimleri 
Devrimcilerin 
Başarılarıyla 

Sürüyor 


SARAY TOB-DER ŞUBESİ SEÇİMLERİNİ DEVRİMCİ ÖĞRETMEN GRUBU KAZANDI. 


5.11.1977 günü yapılan Seray SÖB-DER şube kongresine, devrimciler “Devrimci Öğretmen” grubu Uistesi ile katıldılar. Revizyonistlerin ve oportünistlerin ayrı listd çıkaramadıklarıseçimleri, “Devrimci Öğretmen Grubu” büyük çoğunluk oylarıyla kazandı. 


Kongrede yapılan konuşmalarda, öğretmenler antifaşist anti-emperyalist mücedele yerlerini. alacaklarını belirten konuşmalar yaptılar. Bu arada feshedilen İstanbulTÖB-DER;ubesi yönetim kurulunca görevlendirilmiş bir temsilci, İstanbul şubesi adına konuşmak istedi. Kongre, bu İsteği oylamaya sundu ve yapılan oylamada, feshedilmiş bir şube yönetimi adına kimsenin konuşamıyacağını kararlaştırdı. “İlerlemeci" temsilei geldiği gibi dönmek zorunda kaldı. 


İSKENDERUN TÖB-DER ŞUBESİ SEÇİMLERİNİ DEVRİMCİLER KAZANDI 


12 Kasım 1977 günü İskenderun TÖB-DER şubesi 
kongresi yapıldı. Kongrede revizyonistler her zaman kullandıkları Birlik Dayanışma grubu adını bile kullanmadan Demokratik Sol adını kullanarak sosyal demokratların sırtından, onların kuyrukçuluğunu yaparak yönetime gelmek istemişlerdir. Genel Kurul bu tör oyunlara rağmen devrimcilerin zaferiyle sonuçlanmıştır. 
Yurtsever Öğretmenler grubunun 25 oy, Demokratik Sol grubunun 83 oy aldığı seçimlerde Devrimel Öğretmen grubu listesiyle seçimlere giren devrimciler 111 oy alarak seçimleri kazandı. 


RİZE TÖP-DER ŞUBESİ SEÇİMLERİ DEVRİMCİ. 
LERN ZAFERİYLE SONUÇLANDI. 


Seçim öncesinde kişileri karalama ve genel merkeze övgüler düzme siyaseti (1) ile çalışan revizyonistler karşısında kararlı ve tutarlı çalışmalar yürüten devrimciler, oyların çoğunluğunu alarak Rize TOB-DER seçimlerini kazandılar. 


Zaman zaman çok sert tartışmaların olduğu kongre de devrimcilerin revizyonistleri tüm öğretmenler önünde siyaset olarak teşhir etmeleri sonucu, yapılan oylamada Devrimci Öğretmen grubu 65, Demokratik Birlik grubu 56, Yurtsever Birlik grubu 34 oy aldılar, 


rrtt 


ANKARA YÜKSEK ÖĞRENİM DERNEĜİAYÖD) DELEGE SEÇİMLERİ YAPILIYOR 


AYÖD'nin genel kuruluna katılacak delegelerin se mesi “işlemleri alt birimlerde sürmektedir. “Devrimci Gençlik” grubunun hemen heryerde önde götürdüğü delege Seçimleri revizyonist ve oportünist çizgilerin iflasıyla sonuçlamyor. Şimdiye kadar yapilan delege seçimlerinde; AÙ. Eczacılık Fakültesi, Basın Yayın Yüksek Okulu, Erkek Sanat Yüksek Okulu ve Yüksek Teknik Öğretmen Okulundaki toplam 29 delegeden 28'ini almeştir;. 


AÙ. BASIN YAYIN YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİ DERNEĞİ SEÇİMLERİNİ DEVRİMCİ GENÇLİK GRUBU KAZANDI. 


Basin Yayın Yüksek Okulu Öğrenci Derneği seçimin! 
Devrimci Gençlik grubu en fazlı oyu alarak kazandı. 
Revizyonist İGD ve Sosyal Demokrat gençlerin ittifak Bstesi 105 oy, KSD grubu 89 oy alırken “Devrimci Gençlik" listesi İGD'lilere karşı olanların oylarını da alarak 
107 oyla seçimleri kazanmıştır. 


Bu yazıda faşizmin kırsal kesimde kitle tabanı yaratma yolundaki çabaları ve buna karşı özellikle Türkiye tarımında en yavan 

içerisindeki leri üzerinde durmak istiyoruz. Yani burada kırsal alandakı tüm kesimlerle, örneğin tarım proletanasi ile ilgili çalışma biçimlerini ele almıyoruz. Ancak genel yaklaşımımız içerisinde kırsal kesimdeki genel gelişme çizgilerinin ana yönlerini, tanıtmak ve bu anlamda bir perspektif sunma amacımız Vardır. Avnıca konuyu geniş boyutlarıyla inceleyebilmek için emperyalizm ve oligarşinin kırsal kesimle ilgili programlarını da İrdelememiz gerekmektedir. 


Bilindiği gibi günümüzde Türkiye'de, geniş kövlü kesimlerinin. işçi. sınıfı ile ittifakının maddi temellerini” oligarşi, ile olan çelişkileri çerçevesinde ortaya koymak mümkündür. Demokratik halk devriminin Sıniisal. içeriği tanm proletaryası ile yanproleter unsurların (yoksul kövlülük) yanısıra küçük üreticilerin de halk güçleri arasında ver almasını öngörür Burada küçük üreticileri işledikleri toprağın ancak geçimlerine yettiği, tarım teknolojilerini geliştirme imkanına sahip olmayan, esas olarak üretimde sile emeğini kullanan, vassin olarak tefeciye ve tüccara borçlanan bir kesim olarak tanımlayabiliriz Bunların ürettikleri ellerinden değerinin altında fiyatlarla satın alınir ve tüm ailenin villik geliri çoğunlukla bir İşçinin asgari ücret toplamından düşüktür. Yani bu kategori, küçük burjuvazinin giderek yoksullaşan kırsal kesimi olarak ele alınmalı- dir 


Faşizmin açık azgın terör yöntemleri ile devrimci demokratik güçlere saldırıları kırsal kesimde de yoğunlaşmaktadır. Ancak bu alanda sorunun faşizme karşı verilecek mücadeleye veni boyutlarkazandıran çok önemli diğer vam da faşistlerin sinsi demagojik yollarla geniş 

halk yığınlarının. ekonomik-demokratik taleplerini ilerici sloganlar kullanarak yaygınlaştırmaya çalışmalarıdır. Bu süreç içerisinde bir taraftan faşizme karşı mücadele Veren, devrimci unsurların tasfiyesi ve demokratik unsurların terörist yöntemlerle sindirilmesi amaçlanmakta, diğer taraftan da mevcut yapıyı, zorlayan bu, güçlerin etkinliklerinin her düzeyde azaltılmasına bağlı. olarak, demagojik yollarla kırsal kesimde köklü örgütlenme çalışmaları hayata geçirilmek istenmektedir. 


Geniş köylü kesimlerinin egemen sınıflara karşı yükselen mücadeleye katılmaları- nın önüne geçmek amacıyla, faşist güçler tekelci sermaye, toprak ağaları ve tefecitüccarların bekçiliklerini yapmaktadırlar Bu paralelde hedeflenen; emperyalizme bağlı mevcut sömürü mekanizmasının sürekliliginin sağlanması, baskı, terör. demagoji, yalan ve yutturmacalarla yoksul küçük köylü kesimlerinin mevcut yapıyı koruyucu bazı etmenlerden de faydalanılarak nötralize edilmesi veya taraftar kazanılması, böylelikle halk güçlerinin zayıflatılmasidır. Ancak bu yapıyı tüm boyutlarıyla kavrayabilmek için emperyalizmin 11. Dünya Savaşı sonrasındaki stratejisini, içsel olgu haline gelmesini ve pazar ilişkilerinin yaygınlaştır!masını incelemek gerekir. 


EMPERYALİZMİN YÖNLENDİRİCİ 
PROGRAMI 


Türkiye'nin değişik özellikler gösteren tüm kırsal bölgelerinde, emperyalizmin yönlendirici programı şu iki ana noktada toplanmaktadır. 


1.Oligarşi içerisindeki dengenin. emperyalizmin genel politikasına uygun olarak işbirlikçi yerli tekelci sermayenin lehine döndürülmesi için kapitalist üretim ilişkilerinin prekapitzlist ilişkileri her alanda göriletmesi (Ülkede dışa bağımlı kapitalist üretim ilişkileri hakimdir. Diğer ilişkiler buna tabi halde varlıklarını sürdürmektedirler. Sermayenin yeniden üretimi süreci bunların zaman içerisinde tamamen kaldı- 


rilması yolunda işler. Ancak tekelci sermayenin yukarıdan aşağıya gelişmesi sonunda 


doğan güçsüzlüğünün getirdiği zorunlu ittifak, bunların varlıklarını ve geleneksel i sürdürmelerinin temel nedeni- 


ÜÇÜK ÜRETİCİ KÖYLÜLER ve 


KOOPERATİFLER 


2.Sınıf mücadelesinin eriştiği düzey ve mevcut kuvvetler dengesine göre geçici ve kontrollu taviz yada reformlarla devrimci potansiyelin nötrlize edilmesi 


Ancak ekonomik ve toplumsal çıkmazların belli bir düzeye Ulaştığı anlarda, devrimci potansiyelin yok edilebilmesinde taviz ve reformlar etkisiz kalacağından demagoji, yalan ve sahte göstermelik uygulamaların yanısıra özellikle baskı ve terörün ağırlığı artacaktır. Açık zor uygulamasının yanısıra, mevcut yapıdan kaynaklanan yoksul köylü talepleri ya demagojik vaatlerle (çoğu kez sosyalist sloganlar kullanılarak) bizzat faşist milisler tarafindan karşılanmak istenir. ya da başta proletarya olmak üzere diğer halk kesimleri darboğazların nedeniymiş gibi gösterilerek tüm emekçi halk kesimlerinin ittifakı yok edilmek istenir 


Kırsal kesimdeki çelişkilerin ele alınması ve bunlardan doğacak eylemlerin yönlendirilmesinde ise, üzerinde durulması Bereken çok önemli bir nokta, mevcut yapının denetim  mekanizmalarıdır. Bu denetim mekanizmalarının bazı halkalar- nin bilinçli faşist kadrolar tarafından oluşturulması yolundaki girişimler önemli bir anlam taşımakladır. Bu, Türkiye gibi emperyalizmin yeni sömürgesi olan Ulkelerde faşizmin yukardan aşağıya doğru örgütlenmesinin ve bu yolla kitle tabanı Yaratma siyasetinin yansımasıdır 


KIRSAL KESİMDEKİ KONTROL MEKANİZMALARI 


Ülkemizdeki sömürü mekanizması içesisinde köylünün il olan üretim girdileri ve tüketim mi 
Sanılrken, © tarım" ürünleri saptadığı fiyatlardan almak Olan nin içerişinde yer alan büyük toprak sahiplerinin sistemin işleyişindeki güçleri ve tekelci burjuvazi ile olan ekonomık ilişkilerine bağlı olarak tarım ürünleri alış fiyatlarını (taban fiyatlarını) etkilemeleri ve bunun yanısıra nisbi ranun kendi lehlerin- de artması; değer aktarımının yoksul köylü aleyhine artmasını. getirmektedir. Burada toplumsal yapının süreklilik kazanması ve bir üst noktada kendisini yeniden üretmesi için oluşturulan kontrol ağının en önemli unsurlarını incelememiz gerekir 


Burada ilk ele alınacak olan büyük tarım kapitalistleri, toprak ağaları ve tefecitüccarların, sistemin yönlendirici programı doğrultusunda üretim ve pazarlama aşamalarında (oligarşi içerisinde yer almalarından, bağımsız düşünülemeyecek) hegemonyalamindan doğan kontrolleridir. Bu, tapusuz arazilerin işlenmesinde ve tarım proletarya sı ile yoksul köylülerin kendilerine yönelik devrimci direnişlerinde, devlet güçlerinin. 
yanısıra faşist çeteleri kaynak yönünden beslemeleri açısından da önem taşımakta- dir. Ayrıca, sistemin devamında yasaların. 
egemen güçlerin lehine işleyişinde ve devrimci köylü direnişlerinin kırılmasında tel oynayan mahalli yönetim kadrolarının. 
idari kontrolü her adımda varlığını göstermektedir. Bu toplumsal ve özellikle politik kontrol, gerektiği anda (ezilen Kürt ulusunun muhalefetinin bastırılması da dahil olmak üzere) sistem adına kesin müdahalede bulunan silahlı güçlerin militarist kontrolü ile desteklenir. 


Ancak, egemen sınıfların kırsal kesimdeki kontol mekanizmaları çok sayıda ve karmaşıkur. Bunlar içerisinde. daha çok, demokratik köylü hareketlerinde gelişimi pasifize etmek amacıyla büyük toprak işletmeleri ile yoksul küçük köylü menfaatlerinin aynı olduğu görüşünü hakim kılmak için kurulan, büyük çiftçilerin denetimi altındaki Ziraat Odaları, Çiftçi Dernekleri gibi kuruluşların etkisinden sözetmek gerekir. Bu kuruluşlar görünüşte uzlaştırıcı bir fonksiyon yürütürler 


Diger önemli bir kontrol mekanizması da bizzat nisbi rantın büyük toprak Sahipleri lehine ariması açısından üretim girdileri sağlayan Türkiye Zirai Donatım Kurumu, Yem Sanayii, Toprak-Su, Devlet Su İşleri gibi devlet kuruluşları ile ilaç, aktör, tarım makinaları vb. üreten tekelci sermaye tarafından sağlanır. Bu dolaylı 


kontrol mekanizması içerisinde, zirai ipo tekli kredi dağıtımını içeren Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatitleri ile üretim sonrası iliskileri içeren Süt Endüstrisi Kurumu, Et Balık Kurumu, Şeker Şirketi, Sümerbank, Toprak Mahsulleri Ofisi, Çaykur, Tarım, Satiş Kooperatifleri (Tariş, Çukobirlik, Antbirlik, Fiskobirlik, Güneydoğu Tarım Saty Kooperatifleri...) gibi kuruluşlar da dahildir. Bunların içerisinde Tarım Satış Kooperatiflerinin özel konumları gereği oynadıkları rol diğerlerine göre ayncalık göstermektedir. Bunun nedeni ise bu kuruluşlarda üslenen faşist unsurların faşizmin kırsal kesim programının politik 

rgütleri ile iç içe duruma gelmelerinden- dir. Bu dolaylı kontrol mekanizmalar, siyasi iktidarın ilgili bakanlıklar kanalıyla Uyguladığı dolaysız kontrol mekanizmalarm bütünler. 


Ancak bütün bu mekanizmalar geribi. 
raktırılmış ülkelerde köylülüğün devrimci potansiyelini bilen (halk savaşları pratiğin- den) emperyalizm tarafından yeterli degildir. Günümüzde, uluslararası tekelci sermayenin örgütü olan Dünya Bankası kredi Yolu ile kırsal kesime de girmiştir. Bu proje kredileri en başta emperyalizmin genel stratejisi olan pazar genişletilmesine ve pazar ilişkilerinin yayılmasına hizmet eden bir dış mali kontrol unsuru olmaktadır. 
Bunun ötesinde emperyalizmin Türkiye'nin kırsal kesiminde bizzat CIA yoluyla yürüt. 
tügü ve kırsal kesimde devrimci potansiyelin yükselmesini önlemeyi amaçlayan bir gizli kontrol mekanizması da vardır. Bu mekanizmanın görünürdeki aracı şimdiler- de Çukurova ve Güneydoğu Anadoluda faaliyetlerini yoğunlaştırmış bulunan Türkiv Kalkınma Vakfı'dır. 


Ve tüm bunların yanında faşist milislerin (Ülkü Ocakları, vb. derneklerin) siyasi iktidarın desteğinde çoğu kez zora day: nan politik etkinlikleri destek bir kontrol olarak gelişmektedir. 


Başlangıçta da belirttiğimiz gibi, yukanda ele aldığımız başlıca kontrol ağlarının tümü sistemin genel denetiminin birbirinden soyutlanamayacak parçalarıdır 


FAŞİSTLERİN KIRSAL KESİMDEKİ DEMAGOJİSİ VE EKONOMİK ARAÇLARI 


Faşistler kırsal kesime gerek açıkça, erekse de çeşitli kurumlardaki personelleri ile yerleşmeye devam etmektedirler. Bu kadroları vasıtası ile siyasal iktidarın kırsal kesime yönelik karar ve uygulamalarına karşı çıkar gibi görünerek ve egemen sınıfların desteğinde olma özelliğini gizleyerek kitle tabanı oluşturma girişimlerinde bulunmaktadırlar. Bu çabalarında kırsal kesimdeki küçük mülk sahiplerinin dağınık. 
lığı ve örgütsüzlüklerinden azami derecede yararlanmaktadırlar. 


Toprak mülkiyetinin parçalanmasına karşı oldukları halde toprak reformunu savunmakta, benimsedikleri taban fiyatlarına karşı çıkmakta ve tarimsal üretimin ıslahını! nisbi rantın büyük üretici lehine artırma arzusunu gizleyerek küçük üretici-Ye bir lütulmuş gibi göstermeye çalışmaktadırlar. Demagojisini yoksul köylü ve küçük üreticiler ile mevcut yapı arasındaki çelişkilerin üzerine inşa eden faşizm, tam anlamıyla ekonomik platformda Tarım Satiş Kooperatifleri (ancak, örneğin tütün gibi bazı ürünlerde bu Gümrük ve Tekel Bakanlığı alım ofislerindeki faşist kadrolar olabilmekte) ile yoksul köylünün karşısına çıkmaktadır. Bireysel köylü çıkarlarının düğüm noktası haline gelen destekleme alımlarını da bünyesinde toplayan bu kuruluşların kompozisyonu ve sistemin doğrultusundaki uygulamaları göz önüne alındığında, yoksul köylü taleplerine devtarafindan mevcut sistemin dişinda demokratik alternatifler ile sahip çıkılmadı- 
8 takdirde, bu müçadele alanında faşizmin 
etkinliğinin artacağı açıktır. Bu ise devrimcilerin kırsal kesimde her mevzide verecekleri mücadeleyi büyük ölçüde zorlaşır. 
caktır. 


NE YAPILMALI? 


Kırsal kesimde faşizme karş verilecek mücadele emperyalizme ve oligarşiye karji verilecek genel mücadeleden sovutlar; maz. Kaldı ki ekonomik'demokratik köylü taleplerinin doğru ideolojik süzgeçten politik platforma geçirilmemesi halinde sonuca ulaşamayan bir takım eylemler kendi içinde yok olacaktır. Faşizme karşi müca 

delede şehirlerde olsun, kırlarda olsun, anli-faşist halk yığınlarının birliği ve prole tarya partisinin yaratılması süreci içiçedi Ancak merkezi bir siyasetin yönetiminde geniş bir örgütlenme ile faşizme karşı kapsamlı bir mücadele verilebilir. 


Öte yandan emperyalizm ve tekelci burjuvazi de kırsal kesimde feodal yapının parçalanıp pazar ilişkilerinin alabildiğine gelişmesi için küçük üreticiliğe yönelik (toprak ve tarım reformu) tedbirler önermektedir. CHP'nin en fazla sahip çıktığı bu programa ülkemizdeki revizyonist çizgiler. 
den bazıları ancak reformun iyi uygulanıp uygulanmaması açısından yaklaşmaktadır. 
lar. Oysa yapılacak olan bu doğrultudaki taleplerle aynı paralele düşmeden köylülügün ekonomik-demokratik taleplerini devrimci bir formülasyon ile hayata geçirmektir. Bu mücadelenin siyasi mücadeleye tabl bir şekilde geliştirilmesi ve ufkunun mevcut düzen içerisinde elde edilebilecek bazı küçük tavizler ile sınırlandırılmaması revizyonist Ve devrimci çizgi arasındaki Üzeri de hassasiyetle durulması ve titizlikle dikkat edilmesi gereken farklılıktır. 


Sosyalizmin sözümona bayraktarlığını yapan kitleden soyut bazı akhevveller ise devrimci mücadeleyi kiş uykusuna yatırıp geçerliliği "ancak sosyalist bir düzende tartışılabilecek modeller üzerinde vakit geçirmektedirler Acil görev ise anti-faşi mücadelenin yükseltilmesi ve mevcut p in zorlanmasıdır, yoksa sosyalist modeller çikarmak degil, Ancak mevcut ya in zorlanmasının yedeğinde devrimci talepler program seklinde geniş kitlelere götürülebi. 
fir Bu noktada en önemli sorun faş baskı ve demapolilere karşı somut bir alternatif olarak çıkmanın kaçınılmaz oldugunun ranılmasıdır. Bunun sağlanması için de, Tmerkezişbir siyasete bağlı mahalli sürekli "kadroların yetişmesi ve bunların yönlendiriciliğinde yoksul küçük köylünün ekonomik içeriği olan örgütlerde biraraya getirilmesi Zorunludur. 


KIRSAL ÖRGÜTLENME VE KÖY 
KALKINMA KOOPERATİFLERİ 


Kırsal. kesimde örgütlenen, ekonomik muhtevası olmayan mahalli derneklerin, üstlendikleri mücadelede uğranılan başarı" sızlıklar, geniş yoksul kövlü kitlesini bu derneklerden yabancılaştırmakia ve yeni arayışlar içine sokmaktadır. Küçük üretici köylülerin, bu bağlam içerisinde, kendi denetimlerindeki ekanomk örgütlenmeleri- nin oluşturulması olanaklıdır. 


Yoksul köylülüğün egemen sınıflarla olan çelişkileri 1. toprak mülkiyeti, Züretim girdileri ve krediler, 3. tüketim malları, 
4 toprak islahı, S.dağılım (depolama ve 
ulaşım), 6.pazarlama alanlarında yoğunlaş maktadır. 


Toprak mülkiyetindeki büyük farklılıklar yanısıra hazine topraklarının da büyük toprak sahiplerince gasbedilmesi yoksul köylünün toprağa olan özlemini daha da üst düzeye çıkarmıştır. Zirai kredi mekanizmasının ipotek karşılığı olması kredi sisteminin devamlı büyük toprak sahipleri lehine işlemesine ve yoksul köylünün telecinin acımasız ellerine terkedilmesine yol açmıştır. Üretim girdileri büyük işlet melerce kolaylıkla sağlanırken Toprak-Su, Devlet Su İşleri çalışmalarını büyük toprak sahiplerinin geniş arazilerine sınırlandırır. 
ken, nisbi rani devamlı bunlar lehine yükselmekte, yoksul küçük köylüler tümüyle geçinemez hale gelmektedirler. Dağitim. 
ve pazarlamada da oligarşinin kontrol ati devamlı toprak egemenlerinin lehine işle mektedir. (Ancak büyük toprak sahipleri 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Önceki hafta bütün dünya kamuoyu sözde “olağanüstü” ve “çok şaşırlıcı” bir bâberler dizisi ile karşı karşıya bırakıldı Televizyonlar günlerce birinci haber olarak bu olayı naklen yayınladılar. Sedat ve Begin önce karşılıklı olarak görüşme taleplerini belirttiler. Sedat "barış için gerekirse Knesset (İsrail Meclisi) e giderim” dedi Begin de, "eğer gelirse Kudüs'e kadar askeri törenle karşılarım” diye cevapladı ve böylece “samimi” bir diyalog gelişti v.b. 
diye gelişen bu senaryo bir çoklarının gözlerini bile yaşarttı. Görüşmeciler Nobel Barış ödülüne aday gösterildiler 


Bu senaryonun altında yatan ise emperyalizmin ileri karakolu olan İsrail ile belli bir zamandır yine. ABD emperyalizminin kesin denetimi altına girmiş bulunan Mısır'ın bölgede ilerici ve devrimci güçlerin baskı altında tutulmaya devam edileceği bir barış planını uygulamaya koyma istemelerinin ilk adımı idi. Yani emperyalizmin. 
uzantisi ve işbirlikçisi iki devlet adamının, emperyalizmin denetimini arttırıcı bir barış tesis etmek için bir araya gelmelerinde hiç de Şaşılacak bir taraf yoktur. Nitekim dünyanın her tarafında ilerici ve demokrat Unsurlar bu İğrenç plana büyük bir tepki gösterdiler ve protesto kampanyaları açtılar, Olay aynı zamanda anti-emperyalist mücadeleyi sınıfsal mücadeleden soyutlayan veya yanlış sınıfsal çözümlemelerle bir araya getiren bütün “üçlü” dünya tezleri- nin iflasını bir kez daha kanıtlıyordu. 


Biz burada önce meselenin gelişimini kisaca da olsa tarihsel bir perspektif içerisinde ele alarak, varılan noktaya nasıl gelindiğini belirtmek istiyoruz. 


Orta-Doğu'da 1948'den beri Israil-Amerikan saldırganlığına karşı süren mücadele, 1967 savaşının sonunda belli bir noktaya ulaşıyordu. Bu nokta Arap küçük burjuvazisinin ulusal ve demokratik devrimi yürütemiyeceğinin açığa çıktığı bir 


Dısbi fantı devamlı artarken taban fiyatları gegel olarak tekelci kesim lehine işlemek ir. 


konusudur. toprak sahibinin birim araziden daha fazla ürün aldığı ve bunu daha ettigi, ayrica 


depolama ve ulaşım imkanları dolayısıyla ürünü daha yüksek bir fiyat ile satabildikle-Ti görülmektedir. (Bu konuda Tarım Satış Kooperatiflerinin önemini ve kontrol mekanizmasını hatırlayalım ) Bu mevcut yapıyı zorlamak için yoksul küçük köylülerin devrimcilerin öncülüğünde kooperatiflerde örgütlenmeleri gerekir. Tarım Satiş ve Tarim Kredi Kooperatillerindeki devletle iç içe olma olgusunun Köy Kalkınma Koope-Tatiflerinde olmaması bu konuda büyük bir avantaj sağlamaktadır. Yani mevcut Köy-Kalkınma Kooperatiflerinin denetimlerinin genellikle büyük toprak sahipleri ve tefecitüccarın elinde olmasına rağmen bunların göreceli bağımsız yapıları ve demokratik olma özellikleri buralarda çalışmayı olaaklı hale getirmektedir. 


Burada yapılacak ekonomik-demokratik mücadele sistemin özüne ve kontrol mekanizmalarının. tümüne karşı kırsal kesimde verilecek mücadeleyi, kırsal kesimde “devrimcilerin öncülüğündeki örgütlenmeyi önemli ölçüde etkileyecektir. Burada dikkatle ele alınması gereken sorun ekonomil demokratik mücadelenin siyasi mücadeleye tabi bir halde ele alınmasındaki ve geliştirilmesindeki hassasiyetin © karunmasıdı Ekonomik-demokratik mücadeleye saplanıp bunun her adımda devrim mücadelesine tabi bir halde geliştirilmesinin unutulmamasıdır. Mücadele alanını ekonomist bir anlayışla reformlar ile daraltmamaktır 


Mevcut uygulamada ise, sistem göstermelik kooperatiflere kırsal kesimde objek- 


SAYFA ONDÖRT 


ORTADOĞU 
SAHNESİNDE 


AMERIKAN OYUNU 


noktadır. Nitekim küçük burjuva milliyetçi liginin maskesi düştükçe, 1967 savaşının emperyalizm ve siyonizm için daha elverişli koşullar sağlamasına rağmen bölgede (ve aynı zamanda bütünüyle Orta-Doğu'da) anti-emperyalist hareketler gelişti 


Devrimci güçlerin bu gelişimi siyo nizm, emperyalizm ve Arap gericiliği (bu terimi geleneksel sömürücü sınıfların yanı sira emperyalizmle işbirliği giderek artan burjuvaziyi de kapsayan bir muhtevada kullanıyoruz) için dezavantajlı bir durum yarattı, Bu arada iktidardaki küçük burjuva güçler de kaçınılmaz olarak daha fazla tabi olmaya başladıkları bu gerici unsurların araçları haline gelmekte idiler. (Sürecin tümünde elbette ki değişik kesimlerin nisbi bağımsızlığı vardır.) 1967'den günümüze kadar olan durum Filistin direniş hareketi- nin ve Arap dünyasındaki diğer ilerici hareketlerin yıpratılma ve tasfiye çabaları ile karakterize edilebilir. Ancek başta listin olmak üzere bölgedeki tüm Arap halklarının mücadelesi sürmüş ve bazı hallerde de gerici Arap rejimlerini tehdit edici bir potansiyele ulaşma eğilimi göstermeye başlamıştı. Bu gelişmeler içerisinde Mısır ve Suriye'nin Filistin direniş hareketi- ne olan zayıf destekleri, açık bir baskıya dönüştü. Bu süreç Mısırda daha hızlı oldu 

ve ülkede emperyalizmin ekonomik ve siyasi etkinliğinin artması ile paralel gitti. Birleymiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1967 
savaşından sonraki 242 sayılı kararı İsraife karşı Ürdün'ün yanı sıra yalnızca Mısır tarafından kabul edildi. Yani Misir. siyonist yayılmacılığı fiili olarak bundan dokuz yıl önce tanımış idi. 


Filistin kurtuluş hareketi daha sonra 

Ey lie ini 

be Ör olay ile, em v 

içerisinde Lübnan'da gerici güçlerin Suriye” 

nin de aktif askeri desteği ile Filistin 


tif şartların oluşturduğu devrimci potansiyeli nötralize etmek yoluna gitmektedir. Bu yolda ilk basamak olarak oligarşinin güdümündeki köy ileri gelenleri kullanılmakta, ilgili bakanlıkların izin ve uygulama sistemi içerisinde bu şahıslarla ön temaslar yapılmakta ve kooperatif bunların denetiminde kurdurularak iç denetim başlangıçta uyguanmak istenmektedir. Burada kırsal kesimdeki egemen Sınıfların ekonomik çıkar alanlarına tecavüz etmeyecek projelere dayalı uyduruk bir kooperatif sistemi oluşturulmuştur. Türkiye'deki uygulamaya kooperatif mülkiyet ve gerçek kooperatif ilişkilerinin belirlediği gerçek kooperatif anlayış açısından bakıldığında gerçek koopecatlçilğin henüz yerleşmediği saptanır slenilen geçici de olsa, oligarşinin özellikle politik açıdan rahat nefes almasının sağlanmasıdır. Ortak ile kooperatif arasındaki ilişkiler yüzeysel kriterlere dayandırıldığı gibi, ürünle kooperatif (köy kalkınma kooperatifi) arasındaki ilişki devamlı kesik tutulmaktadır. Toprağın işlenmesi, verimin arttırılması, pazarlama şartlarının köylü adına eşit koşullarda yapılması devamlı olarak gözardı edilmektedir. Ancak bazı demokrat unsurların öncülüğünde geliştirilen çok az sayıdaki kırsal kooperatifler bu setleri zorlamakizlar ve kısmi de olsa bazı başarılar elde etmektedirler. 


Ayrıca sistem özellikle gıda maddeleri- nin üretimine geçen bazı Köy Kalkınma kooperatifleri ile kir ve kentlerdeki emekçi kesimlere yönelik tüketim kooperatifleri arasında bir: koordinasyon olmamasını istemektedir. Bu konu uzun dönemli bir perspektif içerisinde ele alındığında kırsal ve kentsel alanlardaki halk kesimleri arasındaki dayanışmanın arttırılması ve devrimci örgütlenmeye katkıda bulunacak bir unsurdur. Diğer bir nokta da üretim, pazarlama ve kredi gibi konuların ayrı kurumlarda ele alınmasıdır. Bu konuların. 
tek bir çatı alında toplanması için verilecek mücadele bu ayırımlardan doğan çelişkilerin kaldırılması için ilk adım olarak ele alınmalı 


(FRANSIZ KARİKATÜRD 


hareketini ezme çabaları, işte belirtiğimiz bu perspektif içerisinde ele alınmalıdır. 
Bunlar bir ve aynı sürecin değişik unsurlarıdır. karşısındaki tutumları böyle özetlenebilir. 


İşte, Arap dünyasında Misirin ABD emperyalizminin yörüngesine girmesi ve uluslararası revizyonist siyasetlerin olay 


Uluslararası tekelci sermaye ile yakin ilişkilere girerek, sermaye üzerindeki kısıtlamalari kaldırmış olan Misr egemen Sınıfları, artan sömürü ve savaş masrafları- nın yalnız kendi sırtlarından ödenmesine karşı muhalefetlerini yükselten Misir emekçilerine karşı da ekonomik ve siyasi olarak 
ABD'ye yaslanmak zorundaydı. Ve 242 
Sayılı. kararı tanımış olan Mesir, İsrail ile doğrudan görüşmelere başlamaktan çekinmedi. Böylece Filistin direnişi bir kez daha İsrail ve Arap gericiliği arasında, yani iki ateş arasında kalmış oldu. 


Bütün bu dönem boyunca Suriye ve Misir, ilerici görünüşlü diğer küçük burjuva yönetimler gibi modem revizyonizm tarafından "kapitalist olmayan yol” dan sosyalizme geçişin birer örneği olarak sunuluyordu. (Bundan on sene evvel Arap Sosyalizmi v.b. safsataların ne kadar tartışıldığı batırlansın) Süreç içerisinde sosyalist ülkelerin de yardımıyla belli bir sanayileşme sağlanacak, işçi Sınıfı nicel ve nitel olarak gelişecek ve zaten anti-emperyalist bir tutum içerisinde olan küçük (ve/veya ulusal) burjuvazi işçi sınıfı tarafından desteklenerek barışçıl bir şekilde sosyalizmin inşaasına başlanacaktı. Bu tez Endomezya'dan Suriye'ye, Seylan'dan, Mısır'a ve Sudan'dan Hindistan'a kadar her yerde kesin olarak iflas etti. Ancak küçük (ve hatta “ulusal” diye tanımladıkları) diğer burjuva kesimlerinin varsaydıkları anti-emperyalist tavırları. üzerine dünya kadar yatırım yapan Sovyetler Nasır'dan sonra kendilerine taraftar görünen Ali Sabri'nin başa geçmesini, o tasfiye olunca da Sedat'ın tavrının kendilerinden yana dönmesini beklediler. Bu, modern revizyonizmin kuyrukçu, ekonomist ve sinif uzlaşmaisı tavrının en açık bir örneğidir. 


Filistin devrimi küçük bir arazi parçası sorununa indirilemez. Emperyalizm ve ortakları tarafından tasarlanan kukla bir Filistin devleti asla kabul edilemez. Baskı ve sömürüye karşı mücadele bir bütündür ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı, emperyalizmin ve Arap gericiliğinin. 
kontrolu altındaki bir alan İçerisine hapsedilemez. Bugünkü koşullar altında emperyalizmin kesin denetimini getiren bir barış, Siyonist yayılmacılığın küçük bir kaç taviz karşılığında tanınmasını istemektedir. Sedatın şartları içerisinde yer alan Filistin devleti meselesi ise belirttiğimiz. gibi Filistin halkının hapsedileceği bir “rezer vasyon” dan başka bir şey değildir. Emperyalizm ve siyonizm siyasi görüşmeler ile değil ancak uzun süreli bir halk savaşı ile yenilebilir. 


Diğer taraftan emperyalist siyasetlere hizmet eden bir dış politika izleyen ÇKP, bu ülkelerin Sovyetlere karşı giderek soğuklaşan tutumlarına alkış tutuyor, bu Ulkelerdeki Amerikancı, emperyalizm taraftarı güçlerin kesin denetim kazanmalarını destekliyordü. ÇKP (ve tabii ülkemizdeki tarattarları) için başlıca kıstas anti-sovyetik olmaktı ve bu koşulla emperyalizmin kesin denetimine giren güçlere bile kesin destek sağlanıyordu. Hatta ÇKP Çin'in Mısır'a istediği kadar karşılıksız silah vermekte olduğunu ilân etti. 


Yaşasın Filistin ve tüm Arap halkları- nin kurtuluş mücadelesi... 


Kahrolsun emperyalizm ve işbirlikçileri, kahrolsun siyonizm.. 


op'un köylü direniş ve eylemlerinde kendi ağırlığı altında ezilmesi gerçek çatının inşa edilmemesinden doğmaktadır. 


Ancak imaj da olsa Köy-Koop'un küçük 


üreticinin çatısını oluşturması, kırsal kesimdeki sine çekmekte, fakat taleplerin toplumsal 


platformda karşılanmaması bu kitleyi kararsızlığa itmektedir. Açıktır ki bu kararsızlık 


karşısında faşist demagojiyi bulmaktadır. 


Geniş bir kırsal kesim örgütlenmesine girişen faşizmin çeşitli konulardaki merkez kooperatif birliklerini tek bir çatı altında toplamak için hazırlıklarını sürdürdüğü şu anlarda kooperatiflerde, özellikle imaj da olsa ilerici bir niteliği olan Köy-Koop'ta demokratikleşme sürecine katılmak, anti faşist mücadelenin geniş eylem platformündaki nitel ve nicel ağırlığını yaygınlaştrmada belirli bir rol oynayacaktır. 


Bunun için antifaşist, anti-oligarşik mücadele platformunda oluşacak mahal devrimci köy önderlerinin egemen güçlerin yedeğindeki kişilerin yerini alması, yönlendirici devrimci kadroların desteğinde kurulu kooperatiflerin yönetimini ele geçirerek küçük yoksul köylü kitlesini: yeni baştan örgütlemeleri ve kırsal kesimde yadsına.1a- 


yacak bir etkinliğe kavuşabilecek TÖB-DER 


ve Halkevi gibi kuruluşların bu süreçte aktif destek olmaları, görev almaları ve yrimci siyasetin denetimi ile mümkün olacaktır. 
evrimci siyasete bağlı olarak koopecatiflerin teorik sorunları ile, uygulamada özellikle öretim girdileri temini, pazarlama ve toprak edinme konularındaki ekonomi demokratik mücadelede destek güç görevi ni üstlenecek kadroların oluşturulması, Sürekli mahalli kadroların üretim ve yönetimde eyleme geçirilmesi ile kooperatiflerdeki devrimci çalışmanın ilk adımları atılacaktır. 


Mevcut yapıyı zorlayıcı eylemlerin içeriğide buna bağımlı olarak hazine 


ilerici demokratik yoksul kitleyi kendi- 


nın topraksız. köylüler tarafından al edilerek kooperatif mülkiyeti altında üretime geçirilmesi, kooperatiflerin il ve bölge birlikleri emrinde makina parkı ve üretim girdileri stoklarının oluşturulması, halk yığınları adına tüketim malları dağıtım ağının kurulması ve ipotekli kredi mekanizması yerine yoksul köylülüğün insiyatifideki kredi sisteminin belirlenmesi vb taleplerle yapılacak ekonomik-demakratik mücadele ile birlikte demokratik içerikli tarım programının ayrıntılarına kavuşturulması zorunluluğu atılacak ilk, adımın arkasından gelecek sorunlardır. Kazanılacak somut başarılar yoksul küçük köylü kitlesinin kendi ekonomik örgütü içerisinde kenetlenmesini sağlayacak ve devrimci insiyalifin gücü oranında, politik platformda faşizme karşı topyekün mücadelede aktif olarak yer almasına katkıda bulunacaktır. 


Ancak unutulmamalıdır ki bu süreçte kooperatifler asla devrim mücadelesinde kırsal alandaki temel örgütlenme biçimi olarak ele alınamaz. Kooperatifler ancak devrimci çalışmaya destek olacak yan örgütler olma niteliği ile bir önem taşırlar. 
Bu da ancak bu kooperatiflerde sömürücü sınıfların etkinliklerinin kınlabildiği oranda mümkün olur, Yoksa, mevcut yapılarla kooperatifler düzene hizmet eden kurumlar olma özelliklerini sürdürürler. 


FAŞİZME KARŞI MÜCADELEYİ 
ALANDA DA YÜKSELTELİM 


KIRSAL 


FAŞİZMİN DEMAGOJİSİNİ TEŞHİR EDELİM FAŞİSTLERİN OYUNLARINI BOZALIM 


KIRSAL KESİMDE ÖRGÜTLENMEYİ SAĞLAYALIM. 
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di 


“Çerkesköy'de mücadele gelişiyor 


Çerkesküy'de Profilo 
Holding'in iki fabrikası bulumuyor. Biri PEMKO diğeri ise PEG (yani Profilo Elekti- sar. 
rikli Gereçler Sanayii A.Ş.) 
Bu iki fabrikada 2000'in üze rinde işçi çalışıyor. “PEM- 
KO”ds DİSK'e bağı MA- 
DEN-İŞ örgütlüdür. PEG'de 


ni Profilo'nun patronu Jack Kami'nin Çerkesköy'del fabrikasında da Maden-İş 


Çerkesköy'de Disk'e bağh iki sendika bulunuyor. Biri MADEN-İŞ, diğeri TEKS- 
TIL. Yalnız buradaki 
DEN-İŞ bir şube şeklinde 


rarlaştırdık. Ünite temsile. 
arasinda- tops 
Tumsa) ilerlemeciler, “Halkım 


Kurtuluşu, Halkın Sesi ve biz. 
sempatizam 


Devrimci Yol işçi arkadaşlar v 
80.9.1977 günü ünite iki temsilciliği seçimleri yapıldı. 
Ünite temsilciliği seçimlerinde eski temasilcilerden ve yeniden temsilciliğe adaylığını koyanlardan bazıları (SITKI ME- 
RİÇ, RAMAZAN KULAK- 
ÇI ve ZEKERİYA TOP) 
tüzüğe aykırı olmasma rağ- 


MA- 


ise TÜRK-İŞ'e bağlı Türk değil, 16. Bölge temsileiliğine men sandık görevlisi old Metal Sendikası örgütlü ve bağlı bir irtibat bürosu şek- Biz 16. Bölge Temsilci 

yetkili iken, Maden-İş üye  lindedir. MADEN-IŞ'in 16. (HANEFİ ÖZTÜRK) yapılan İerin çoğunluğunu kendi bün- Bölge Temsilcisi ise HANİFİ işin tüzüğe ayları olduğu 


yesinde toplayarak TÜRK 
METAL'İN OCAK 1979'a kadar sürecek © olan toplu 


kendi üzerine geçirmiştir. Ya- 


Biz ÇÖMELEK KÖYÜ (MUT-İÇEL) devrimci: leri olarak, ber zaman hayat pahalılığına ve faşizme karşı mücadelemizi halkla beraber verdik, veriyoruz, 


kendi 


Türkiye halklarının verdiği kav ligarginin 


lale Ja Mt mapie yin yle. 


örgün, Si vurguluyorlar. 


yea RR veya ürünlerin fiyatını 
$ - va aklar köyler taraından devam öğerlmektadir. 


a) Bu birliğe tüm küçük üreticiler girmelidir, ufak bir sidatla herkes birliği güçlendirmelidir. 


b) Bu birlik çevre köylerde (önce) ve daha sonra bölgede ve son etapta Türkiye çapında oluşmalıdır. 


©) Faşizmin baskısını kırmak için korkulmama- 


a Gl Bİ e olmuştu. Arkasından buna öncülük eden devrimciler yöneti men pindi KÖYLÜ BIRLE 


sıkiyönetimce tutuklanınca. 
Gİ adı bile çoğu köylüleri korkutmaktadır. Onun için birligin adı ÜRETİCİ BİRLİĞİ (ELMA-Ü 


ZUM üreticileri birliği gibi..) olmalıdır. 


d) Birliğin direnişe geçmesi halinde aşağıdaki eylemler yapılabilir: 


1) Herkes (her üye) malını pazara 

bir üre ürünler bölgesel olark pazara, (peire) 

varmaymca darlik-yokluk başlaya a ve fiyatları yükselecek, Bu aynı zamanda Wöylalerin 

ÖRRÜRLÜ GÜCÜ an Bösürcekii. 


2) Direniş esnasında üyelerden para ihtiyacı olanlara Para yardımı yapılacak, 


3) Direnişi baltalamak isteyenlere Once ikna ve daha sonra vazgeşmezse “zor” 


4) Protesto gösterileri üzüm üreticileri üzümlerini yök pahasına sattıklarını göstermek için TEKEL önünde üzümleri yere dökerek -(haliın toplandığı bir sırada) TEKEL'i protesto ederler. 


5) Bildiriafiş.toplantı ve benzeli eylem biçimleri yapılabilir. 

Bu birliğin oluşmasının önündeki engelleri şöyle tesbit ediyoruz: 


irkiye çapında halkın örgütsüzlüğü.bilinç düşüklüğü 


b) Köylülerin güçlerine inanmayışlar.(biz. 
yapak eye kla ie Bira ame el çıkarız? düşüncesi) küçük ve başarılı eylamlerie 


©) İspiyoncular - yaltakçılar - faşistler her firsatta deşifre edilmelidir. 

d) Ürünleri kasabalarda pazarlamak için ilerici belediyelerle ilişki kurularak “halk pazarı” açtır mal, köylünün ürünü aracısız birlik ve şubesi Aracılığıyla satılması sağlanmalıdır. Aksi balde direnişe geçilse dahi tekrar sömürücüler daha da 


kuvvetlice güçlerini gösterirler. 

Üretici birlikleri. bölgemizde elma-ürüm-yer sti zeytin hayvancılık sebze v.s. üreticilerini kapsar. 


Her köy özelinde uzun vadede verilen mücadele ile bu birlikler oluşabilir. 


le emiiye karni oldugu 


ÖZTÜRK'tür. PEMKO fabrikasında biz devrimciler olarak tabanda yaptığımız çalışmalar sonucu yapılacak olan ünite temsilciliğine aday olmayı ka- 


Köy Çalışması-Çömelek Köyü 


konusunda uyardık. 16. Bölge Temsilciliği ise “Burada benim dediğim olur. Beni gidin merkeze şikayet edin. Benim bu yaptıklarımı Halkın Kur- 


yaparak, duvar gazetesi allı, tiir Slyoriz * DEVRİMCİ YOLU köylerde dağıtıyoruz. Köylülerle beraber okuyup-tar aşıyoruz. 
Halka açık verdiğimiz (pahalılık) semineri ile özellikle kurtuluş yolumuz nedir? tartışıldı. Önü- 


ame 
Köyümüzde bul birkaç faşistin halktan e a e a e opan abi, görevleri) jis barabar meydan dayağı atıldı. 


riyet Bayramı, 10 Kasım) tecrit ediliyorlar. 
Paşalar. Atarak düşman della heryerde kanıtlanarak halka anlatılıyor. Bu onların tecriti için iyibir yol oluyor. 


Faşizmi ve pahalılığı lanetleyen slog yollara. duvarlara yazılara doğru alanlarla baz: şeyleri vermeyi başardık. 


Üreticiler birleşelim. 

imi #am-zulüm-işkence demektir. 
tadımı ucuz, aldığımız pahalı, meden? 

Yıkılsın bu bozuk düzen. z 


Faşizmi ezeceğiz. (v.b. sloganlar) Köyümüzde bundan öncele 


fazlaydı. Son yıllarda CHP'yi her fırsattan yararlanarak anlattık. Her seçimde. da için köye gelen CHP milletvekilleri bu yıl köye 


“Çömelek DEV-GENÇ olmuş” diyerek propagandamim yapmıştı. (1971'de iki DEV GENÇ'li arkadı köye gelip kahve toplantısı yapmıştı) Önümüzdeki seçimlerde de bütün gücümüzle köy yönetimine ağırlığımın koyacağız. Köy İhtiyar Heyetini ve Muhtarlığı desteklediğimiz listenin kazanması için uğraşı veriyoruz. Köylünün ekonomik sorunlarıyla, onlara yol göstererek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Köyün yol, su, cami, çeşme işlerinde onlarla kaynaşıyoruz. 


Bu çalışmalarda aşağıdaki dersleri çıkarttık: 1-Halka ters düşen davranışlardan kesinlikle 


h in, i ve 

(uzun sap, din, imana saygisizhk 
t 5 

Z İdeolojik eğitimimizi ki emekçi 


«(Çalışmalarda disiplinli olmayan arkadaşları içimizden i ir 
Atmalıyız, (eleştiriler sonuçu birey 


S-Devrimci ahlak'ı heyata geçirmeli, köyün usu, halkin namusu zerinde oynayanlar 
tecrit etmeliyiz, 5 


KAHROLSUN FAŞİZM. 
YAŞASIN MÜCADELEMİZ. 
rare 


Çömelek Köyünden 
DEVRİMCİ YOL 
Sempatizanları 


tuluşuna yazın. * dıye bağırarak çeşitli hareketlerde bulundu. Zaten seçim günü istedigi de buydu Bizleri; “Maou” 
işçi düşmanı” ilan ermek. 
Ama istediği olmad. Ünite ciliği seçimleri sonunda, siyasi tercihini yapmış olanlardan 3 kişi toplumsal iler] meden, 3 kişi Halkın Sesi den, 2 kişi Halkın Kurtulşundan ve siyasi ter yapmamış samimi işçi arkadaşlardan 26 kişi seçildi. Siyasi 


tercihini yapmış olanlardan ise, 


biz Devrimci Yol sempatizanları olarak 6 kişi seçilmiştik ve 

40 temsilci arasmda bizim 

ağırlığımız vardı. 

imdiye kadar işçiye 

“Biz işçi sınıfıyız” dedirtmekten başka birşey vermeyen ve popülizmi sonuna kadar körükleyen bu kişiler eleştiri ve özeleştiriyi kabul etmiyor, böyle bir işleyişi tanımıyor. 
lardı. Haftada 2-3 defa işe arasına gelinirse laçkalığın doğacağını iddia ediyorlar ve fabrikaya ancak koltukları sallandığında, ya da toplu sözleşme yaklaşınca uğruyorlardi. İşçiye verilen üç günlük semineri yeterli buluyorlar, ideolojik seviyenin düşük olduğu söylenince “biz çağırdık gelenler geldi” diyerek devrimci sorumluluktan kaçıyorlardi. Ünite temsilcileri arasındaki durumu bildiklerinden bol bol. “Maocu” teranesini yayıyorlar ve kendilerini dev. 
rimciligin nirengi noktası ilân ediyorlardı. Kendi dışlarındn olan herkes karşı-devrimci ve işçi düşmanıydı onlara göre, 
Bizim sürdürdüğümüz ideolojik mücadele onlarca işçi sını fini bölmek şeklinde yorumla-Bıyordu 

Bu şekilde 19.10.1977 günü geldi çattı, Baş temsilci ve asıl temsilciler 40 ünite temsilcisi tarafından bugün seçilecekti.. Akşam 19.00'da seçim başlayacaktı. Temsilci ler toplandı ve orada bulunan tüm üye ve ünite temsilcileri. 
ne DİSK'in filimleri gösteril di. Filmcilik oyunlarıyla "faşizme geçit yok” sloganın'dan başka sloganın gösterilmedi 
Bi, atılmadığı 1 MAYIS 1976 
gösterildi. Ve seçimlere geçil di. Misafirler dışarı çıkarıldı. 
16. Bölge Temsilcisi Devrimci 
Yol adına baştemsilci adayı olan arkudaşı yıpratmak için elinden geleni arkasına koymadı. Bu arada Halkın Kur. 
tuluşu'nda Çerkesköy. Profilo için yazılan yazıya değinildi Orada, bu gönderen açıkça kendi siyasetini savun madığından bu yağının so. 
rümluluğu Devrimci Yol'u savunan arkadaşların sirtina yüklenilmek istenildi ve başarili da olundu. Baş temsilei seçimini yine eski baş temsilci kazandı ama temsilciler içinde ve yedekler içinde halen Dev rimci Yolu kararlı olarak sovunan bizlerin etkinliği var. 
Bu seçimlerin tarafsız adilane koşullar altında yapıldığı id diz edilmez. Ama seçimleri kaybetmekle devrimcilerin gö-Fevinin bittiğini kimse savu: namaz. Ve işçi sınıfına güvenmeyen ve işçi smfna hedef göstermeyen Revizyonistlerin korkusu bitmiş değil Devrimcilerin bundan böyle söyleyecekleri çok şeyler var, yapacakları da. 
HATALARIMIZDAN DERS 
ÇIKARTMASINI ÖGREN- 

MELIYIZ.. 


Hatalarımızı sıralayacak olursak; Birincisi, şimdiye kadar burjuva ideolojisiyle kafası yıkanmış işçi arkadaşlara devrimci siyaseti, işçi sınıfı: 
mın ideolojisini gerektiği gibi götüremedik.. 

İkinci olarak,Halkın Kurtuluşu ve Halkın Sesi gibi gruplarla Devrimci Yol arasında kesin bir sınır çizmedi-Bimizden Maden-İş yönetimi nin “Maocu” suçlamalarına biz de alet olduk. mbun- 


dan böyle Devrimci Yol'un siyasetini ve ittifaklar politi kamızı kesin olsrak işçi arkı “daşlara kavratacağız. 

Üçüncü olarak, kendi içi mizdeki Birliğin pekiştirilmem söylenebilir ki, bu seçimlerde de açıkça görüldü. Devrimci 
Yal siyasetini savunan bizi bundan böyle kendi içimizde ki birliği sağlamlaştırma ve çevremizi genişleterek | dev rimel arkadaşların fabrika içe isinde etkin olması için çalış mak zorundayız 

DİSK içerisinde işçinin geçtiği ancak işçi tarafindan 'zörevinden alınmalıdır. 

DİSK içerisinde işçi sını fma sinif bilinci verilmeli ve antifaşist mücadeleye aktif olarak sokulmalıdır. 

DİSK yönetimine, şub yönetimlerine ve Lemsilcilikle rine devrimci işçiler getirilme lidir. 

Devrimci işçiler sendika: 
rına sahip çıkmalıdırlar. 

DİSK içindeki işçilerin tüm mücadelesi işçi sinifi nm iktidar olma yolundaki siyasi mücadelesine bağım! 
kılınmalıdır. 


PEMKO'DA çalışan devrimi işçiler ve devrimci ünite temsilcileri 


Geçtiğimiz günlerde, gazot 
Jerde “Doğu ve Güneydoğu böl gesinde” (Kürdistan'da) bir hafi süren bir operasyon düzenlene 
Bi haberi yer aldı, Her zama olduğu gibi bu Operasyonların bahanesi, Kürt köylerinde “eşki ya kaçakçı ve silah” aramaku 
Ne “hava-jandarma İşbirliği sa yesinde bölgenin en uzak kesim. 
lerinde çıkacak olaylara 20-25 dakika gibi kisu bir süred müdahale edilebileceği” açılar i. 


Bütün bunlar merkezi otori tenin milli zulmü arttırarak yeni bir güç gösterisi zorbalık göst risi yapmasından başka bir şey değildir. Yani “Şark cephosindv değişen bir sey yok. Kürt eme çilerinin ulusal vg demokratik talepleri geleneksel tenkil ve p: sifikasyon yöntemleriyle baştırıl mak isteniyor. Jandarma Genel Komutanı “Doğu'da jandarma gücünün var olduğu gösterilmi: 
tir“ derken Kürt ulusuna go; 
dağı vermek istiyor. 


Bu operasyonlarda. Hava ve 


Kara Kuvvetlerinin upi bir düş. 
man köyüne saldırır gibi Diyar bakır köylerini alt 

aldığı bildirildi. Örneğin 3 ki gece srat 02.00'de havadan ve 


karadan aynı anda sarıldı. Kürt köylülerine hunharca  saldırıldı Evler didik didik arandı ve yağma edildi. Kadın erkek çocuk. 
ihtiyar bakılmaksın bütün herkes meydan dayağına çekildi. 
Yüzlerce köylü gör altina alındı Kısacası, , geçtiğimiz aylarda Muş'ta, Elazığ'da Ağrı'da yo: Zunlaştırılan milli yulüm buralarda da sürdürüldü. 


Şurası iyi bilinmelidir. ki, faşist zulüm Kürt ve, Türk halk-Yarının ortak isüceddliei gerile: emeyecektir. Tam tersine, genel olarak faşist zulme ve özel olarak milli zulme karşı direniş mutlaka 


ezilen halklarımızın saleriyle nak, talanacak, zalimlerin = yaplık 


larinin hesabi sorulacaktır, 


DEVRİMCİ YOL 
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BÜTÜN RUSYA MERKEZ YÜRÜTME KOMİTESİNİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISINDA Y.M. SVERDLOV'UN ANISINA: SÖYLEV. 


18 Mart 1919 


Yoldaşlar, bugün, bütün ülkelerin işçileri Paris Komününün kahramanca doğuşunu ve acı sonunu anarken, Yakov Mihayloviç Svendlov'u toprağa veriyoruz. Sverdlov yoldaş, devrimimiz boyunca ve devrimimizin kazandığı zalerlerde, proletarya devriminin, tamal ye en peri özeliklerini herkesten daha eksiksiz ve tam olarak cisimleştirmeyi başarmıştır. Sverdlov yoldaşın proletarya devriminin bir önderi olmasında, bu başansımın payı, belki de onun devrim davasına olan sonsuz bağlılığından bile fazladır. 


Yoldaşlar, sorunları yüzeysel bir biçimde değerlendirenlerin gözünde, devrimimizin çok sayıda düşmanının ya da bugün hala devrim ile onun düşmanları arasında bocalayanların gözünde, devrimimizin en çarpıcı özelliği, sömürülen ve emekçi halkın düşmanları karşısında acımasız ve kesin bir tutum takınmış olmasıdır. Hiç şüphe yok ki, bu olmadan, yani devrimci şiddet olmadan, proletarya zafere ulaşamazdı. Ama gene hiç şüphe yok ki, devrimci şiddet, devrimin sadece belirli aşamalarında, belirli ve özel koşullarda zorunlu ve meşra bir devrim silahıydı: oysa proletarya kitlelerinin örgütlenmesi, emekçi halkın Örgütlenmesi, geçmişte de, bugün de bu devrimin çok daha derin ve sürekli bir özelligi ve onun zalerlerinin koşuludur. Devrimin en iyi itici gücünü, devrimin zahelerinin en derin kaynağını oluşturan, işte milyonlarca emekçinin bu örgtitlenmesidir. Ve işte, mücadele içinde, devrimimizin daha önceki devrimlerde biç mastlanmamış olan somut özelliğini, yani kitlelerin örgütlenmesini en iyi bir 

İ © biçieide cisimleştiren önderleri, proletarya devriminin bu yaratmıştır. Her şeyden önce ve en başta bir örgütleyici olan Yakov 'u yaratan da, proletarya devriminin bu özelliğidir. 


Yoldaşlar, biz Rus devrimeileri, özellikle devrimin zaman zaman sanık ve Son derece uzun hazırlık döneminin zorlu günlerinde en çok teori, ilke ve program, ile pratik çalışmamız arasındaki uçurumun, özellikle de dolaysız eylemden kopuk teoriye batmanın acısını çektik. 


Rusya'daki devrimci hareketin çok uzun yılları, kendilerini devrim davasına 

İ adadıkları halde, devrimci ülleülerini pratiğe dökme olanağı bulamayan şehitlerle doludur, Bu açıdan bakarsak, proletarya devrimi, devrimci mücadelenin o zamana adar yalnız kalmış bu kahramanlarına, ilk kez, yeteneklerini ortaya koyabilecekleri ayy bir zemin, gerçek bir temal, geçek bir ortamı geleneblceklri gerçek bir kitle ve gerçek bir proletarya ordusu sağlamıştır. Gene bu açıdan bakıldığında, en parlak önderler, pratik ve etkili örgütleyiciler olarak, Yakov Sverdlov'un haklı olarak elde ettiği ve koruduğu gibi olağanüstü önemde bir yer elde etmeyi başarmışlardır. 


Proletarya devriminin bu önderinin hayatını inceleyecek olursak, onun eşsiz Ürgütleme yeteneğinin uzun mücadeleler içinde gelişmiş olduğunu görürüz. 
Proletarya devriminin bu önderinin, birçok dönemin sınavından geçmiş büyük bir devrimci olarak eşsiz yeteneklerinin her birini devrimci faaliyetin en aġir koşullarında geliştirmiş olduğunu görürüz. Sverdlov yoldaş, faali daha ilk döneminde, siyasi bilince henüz kavuşmuş bir delikanlıyken, kendini tamamen ve hiç duraksamadan devrime adamıştır. O dönemde, 20, yüzyılm hemen başlarında, Sverdlov yoldaş, bizim gözümüzde, silesini ve eski burjuva toplumunun bütün rahatlıklarını ve alışkanlıklarını terk etmiş, kendini her şeyiyle devrime adamış, yılar boyu hapisten sürgüne, sürgünden hapise gönderilirken devrimcileri çelikleştiren bu nitelikleri durmadan geliştirmiş bir insan, en kusursuz bir profesyonel devrimci örmeğiydi. z 


Ama bu profesyonel devrimci bir an bile kitlelerden kopmadı. Çarnk düzeni koşullarında, o günlerin bütün devrimcileri gibi esas olarak yeraltı çalışmasına, illegal faaliyete geçmek zorunda kaldığı halde, Sverdlov, 20. yüzyılın başlarında Önceki devrime aydınlar kuşağının yerini almaya başlayan öncü işçilerle her zaman el ele, omuz omuza yürümüştür. 


Onlarca ve yüzlerce ileri işçinin faaliyete atılması ve devrimci mücadele içinde çelikten bir sağlamlık kazanması işte bu döneme rastlar; bu devrimci sağlamlık olmadan, kitlelerle eń sıkı bağlar olmadan, Rusya'da proletarya devrimi asla 

İİ serekleşemezdi. Her zaman mücadele içinde olan, kitlelerden bir an bile kopmayan, Rusya'dan hiç ayrılmayan, her zaman en iyi işçilerle birlikte çalışan ve baskımların devrimcileri hayattan kopuk kalmaya zorladı günlerde sadece işçilerin sevilen bir önderi, sadece pratik bilen bir önder olmaya değil, aynı zamanda ileri proleterlerin bir örgütleyicisi olmayı da bilen bu insanın niteliklerini en iyi ortaya koyan dönem, özellikle bu uzun illegal çalışma dönemidir. Bazıları, genelikle de hasımlarımız ve yalpalama gösterenler, kendisini bütünüyle illegal faliyete vermenin. profesyonel devrimcinin bu özel niteliğinin onu kitlelerden konarmcağı kanısıliydılar İssliyeti, bu kanının ne kadar yanlış olduğumu ve tam tersine, birçok hapisane görmüş, Sibirya'nın en ücra köşelerine sürgün gönderilmiş insanlarm hayatımı belirleyen devrim davamns bu sonsuz bağlılığın böyle önderler yetiştirdiğini, proletaryamızın çiçeklerini yetiştirdiğini kanıtlamıştır. Devrim davasına duyulan 


60. YILINDAN 
YOLUMUZU 


| 
bu , insan tanma ve örgütleme yetenekleriyle birl e bi | bağlılık ve örgütle leriyle. bileğine büyük 


Yoldaşlar, benim gibi Sverdlov yoldaşla günler boyu birlikte çalışma firsatını 


elde eden herkes, kadar gurur duyduğumuz, haklı olarak gurur “duyduğumuz şeyi bize verenin, onun olağanüstü örgütleme yeteneği olduğunu er | açık bir şekilde görmüştür. Yakov Sverdlov, bizim örgütlü proletarya kitlelerine layık ve proletarya devriminin ihtiyaçlarına cevap veren, uyumlu, verimli ve Örgütlü faaliyetler yürütmemizi mümkün kıldı. Bu uyumlu ve örgütlü güllerin hiç birinin Gstesieden priemen, gomis eşiğini vo bacia M rini inden gelemez, geçmişte geçirdiğimiz ve “geçirmekte olduğumuz çetin sınavlardan hiç birine dayı duk. | | 


ılmasını, Yakov Mihayloviç gibi derece onlar ii a Gn e E hayret verecek kadar tanımayı bir tek o i; burada ancak çok kass olarak sözünü a mücadele kle kene i ağn e e bir sayı in ondi epi bir tek o başardı. suyesinde, 


bir pratik bilgi ve örgütleme sezgisi temelinde çözülmüş olduğuna ve dolayısıyla İİ bu çözümün sadece yüzlerce ve binlerce ileri işçi tarafından değil, aynı zamanda | 


Tarih, büyük devrimlerin mücadele içinde büyük adamlar yarattığını ve daha İNİ ace imkansiz sayılan yetenekler doğurduğunu çok önceleri kanıtlamış bulunmak. Jİ tadır. Ama ilegal egitim çevreleri ve yeraltı faaliyetleri okulunun, ağır baskılara $ 


da örgütleyen bu insam; Sovyetieri yaratan ve Sovyet iktidarın, bugün dünyanın ban n a | | 


| 
tek başına yönettiği büyük faaliyet dallarından her birine onun çizdiği yoldan (ği 

gidecek bir grup insan atasak ancak gerçekleştirebiliriz. | 

iniz | 

| 


Yakov Sverdlov yoldaşın anısı, sadece bir devrimcinin davaya bağlılığının İİ 


a zamanda gittikçe proletarya onun örneğinden | Sarak dünya komünist devriminin nihai zaferine doğra ilerleyeceğine dair edilmiş | bir yemin olacaktır. 


Pravde Sayı 60, 20 Mart 1919 | 
| 


Toplu Eserler. Cik 29 tutanağa uygun olarak ve Pravda'daki metinle | karşılaştırılarak yayınlanmıştır. | 


